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OÖRMANADA'DAN 
HAYALİNİZDEKİ EV İÇİN 
YEPYENİ BİR UYGULAMA: 
"DENEME SÜRÜŞÜ" 


Ödediğiniz kira, yatırıma dönüşsün. 


Detaylı bilgi satış ofisinde 


ORMANADA 


K E R Iİ Y* A K Öö Y 


Sınırlı sayıda yilla için geçerlidir. www.ormanada.com | (0212) 201 59 30 


DAVET 


LACMA ArtsFilm 
Gala'nın dikkat 
çeken konuklarından 
biri geceye Gucci 
elbiseyle katılan Zoe 
Saldana'ydı. 


LÜKS 


Şebnem Çapa, 
hayatına renk 
katan lüksleri 
7 ALEMeanlatt. 


GÜZELLİK 


Zarafetini sadeliğiyle 
destekleyen Burcu 
Hanif'in güzellik sırlarını 
mercek altına aldık. 


SEYAHAT 
Berrin Zorlu ile ailesiyle 


ziyaret ettiği İrlanda 
üzerine konuştuk. 


CEMİYET SİNEMA HOLLYWOOD 


Begüm Şen, yakın arkadaşları Ayşegül Christian Grey ve Anastasia geri dönüyor. Katıldığı bir davette Elie Saab'ın 2018 Sonbahar 
Toplusoy, Yelda Tiftik, Sevim Uyar ve Deniz Grinin Elli Tonu serisinin son filmi Özgürlüğün Kış koleksiyonundan floral desenli bir elbise 
Tanık ile Beverly Hills'te buluştu. Elli Tonu, 14 Şubat'ta vizyona giriyor. giyen Jennifer Lopez, göz alıcı görünüyor. 
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12 YASEMİN Kay Allen lLondra-İstanbul hatt 
arasında geçen hayatını ve vazgeçemediği 
lükslerini anlatıyor. 


24 PİRELLİ Takvimi'nin 2018 dünya basını 
buluşmasında Türkiye'den sadece ALEM 
vardı. Rüyaların sürreal dünyasını, bizim 
dünyamıza taşımayı başaran Tim Walker ile 
gerçekleştirdiğimiz söyleşiyle, New York'ta 
yaşadığımız heyecanı ALEM okuyucularıyla 
paylaşıyoruz. 


438 TOHUM OTİZM VAKFI YILBAŞI 
ALIŞVERİŞ ŞENLİĞİ önümüzdeki günlerde 
gerçekleşecek. Bu yıl, 10. senesini kutlayan 
kermes sayesinde bugüne kadar tam 245 otizmli 
çocuğun bir yıllık destek eğitim burs masrafları 
karşıladı. 


54 TASARIMCI Nilgün Gülen'in “İçimizdeki Güç“ 
temalı Sonbahar/Kış 2017-18 Koleksiyonu'nun 
tanıtımı cemiyetin seçkin isimlerini buluşturdu. 
Ünlü isimler tasarımları yakından inceleyerek 
alışveriş yapmayı ihmal etmedi. 


60 EVA Chow ve leonardo DiCaprio'nun eş 
başkanlığında Gucci tarafından düzenlenen 
LACMA ArtsFilm Gala; moda, sanat ve sinema 
dünyasının ünlü isimlerini buluşturdu. 


64 EL işçiliğini temel alan tasarımlarıyla tanınan 
Bottega Veneta, 1729 yılında inşa edilen 
Chiswick House'da düzenlediği davette konukları 
markanın Venedikli geçmişinde bir yolculuğa 


çıkardı. 


İSTANBUL Modern'in kurucu sponsoru 
Eczacıbaşı Topluluğu, 75. yılı kapsamında Kadın 
Sanatçılar Fonu'nun kurumsal destekçisi oldu. 
Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Bülent Eczacıbaşı, “Kadın sanatçıların üretim ve 
temsil oranlarını artırmayı hedefliyoruz” dedi. 


70 İKİ gün süren, iş dünyası ve cemiyetin golf 
tutkunu isimlerini buluşturan Rolls-Royce İstanbul 
Golf Cup, 207 golf oyuncusunu ağırladı. 


72 BAŞARILI moda tasarımcısı Zeynep 
Erdoğan'ın, Alihan Kamış ile hayatını birleştirdiği 
özel günden romantik kareler sayfalarımızda. 


81 İŞ dünyası, sanat ve cemiyet hayatından ünlü 
isimlerin bir araya geldiği gecede şıklık rüzgarları 
esti. İlalyan zarafeti ve müziğin başrolde olduğu 
davete elektro keman sanatçısı Giselle Tavilson 
renk kattı. 
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“BENİM için en büyük lüks, sağlık 
ve huzuru ailem ve dostlarımla 
paylaşabilmek” diyen Şebnem Çapa, 
hayatına renk katan lüksleri ALEM'e 
anlattı. 


LEİLA Menchari'nin Herm&s için 
tasarladığı vitrinler Grand Palais'de 
sergileniyor. Görsel bir şölen yaşamak 
için 3 Aralık'a kadar yolunuz Paris'e 
düşerse sergiyi kaçırmayın. 


KENDİSİNE de en az tasarımları 
kadar hayran olduğumuz İpek 
Kıramer'den iki müjdeli haber var. Biri, 
İpek Kıramer tasarımları artık New 
York'ta! İkincisi, Kıramer, Etiler'de yeni 
showroom'una taşındı... 


ALTERNATİF moda platformlarının 
yükselişte olduğu bu günlerde Tiflis'te 
gerçekleşen moda haftasında 
"Mercedes-Benz presents DB Berdan” 
defilesiyle Türk tasarımcı DB Berdan da 
koleksiyonunu sundu. Biz de bu gurur 
verici hikayeye ortak olup modaya yön 


veren Gürcü akımını şehrinde inceledik. 


A DAY of Design'ın kurucusu, 
dekoratör Ebru Yücebaşoğlu'nun 
Arnavutköy'deki huzur dolu evinde bir 
gün geçirdik. 


BERRİN Zorlu Gilesi ile birlikte tatil 
rotasını İrlanda'ya çevirdi. Eskiden bir 
şato olan daha sonra otele çevrilen 
Ashford Casile'da doğa ile iç içe 
tatilin tadını çıkaran Berrin Zorlu uzun 
zamandır ata binmediğini ama İrlanda 
tatili sonrası rutinine aldığını söylüyor. 


BURCU Hanif zarafetini sadeliği ile 
destekliyor. Sağlıklı yaşam kurallarına 
uymayı seven Burcu Hanif, eşi ile fırsat 
buldukça seyahatlere çıkıyor. Güzellik 
anlayışı ise doğal olmaktan yana... 
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İSTANBUL TİYATRO FESTİVALİ'nin 
başlamasına sayılı günler kaldı. Çarpıcı 
yabancı yapımların yanı sıra pek çok 
değerli tiyatro yepyeni oyunları ile 
festivalde tiyatroseverleri bekliyor. 13-26 
Kasım tarihleri arasındaki festivalin en 
büyük heyecanı da yeni yapımlar ile 
buluşmak olacak. 


İLK modelini 1947 yılında piyasaya 
süren Ferrari, bu yıl kuruluşunun 70. 
yılını kutluyor. Kutlama olaraksa 
Ingiltere ve Amerika'da sergiler 
düzenleniyor. Ana teması 

kırmızı olan bu sergilere gelin bir göz 
atalım. 


LOKAL mutfağı modem teknikler ve 
yenilikçi bakış açısı ile buluşturarak 
rafine ve yeni bir tarz oluşturan 
Neolokal, üçüncü yılını Türkiye'nin 
dünyaca tanınmış şefleriyle kutluyor. 
MEHRY Mu markasının yaratıcısı 
Güneş Mutlu Mavituncalılar, Sonbahar 
Kış 2017/2018 koleksiyonunun perde 


arkasını anlatıyor. 
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SUV'LARIN MASERATTI'SI. 
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Maserati Levante Dizel şimdi sınırlı stoklarla, sabit kur avantajıyla. 


Maserati Levante Dizel. Başlangıç fiyatı 201.412 Euro 


Bir SUV'un pratikliği ve çok yönlülüğü mü yoksa bir Maserati'nin gücü ve ihtişamı mı? Şimdi, yeni 
Levante ile her ikisinin de tadını çıkarabilirsiniz. Maserati Levante, güçlü 3.0 V6 benzinli ve dizel 

motoru, 04 akıllı dört çeker sistemi, 8 ileri vitesli ZF şanzımanı ve gelişmiş havalı süspansiyonuyla MASERATI 
her santiminde rafine bir SUV. Seçkin İtalyan tarzı, lüks iç tasarımı ve benzersiz egzoz sesi Maserati 

DNASını her detayında hissettiriyor. Zezanle 
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Gerçek Maserati performansı ve bir SUV'da aradığınız her şey onda. Size sadece karar vermek kalıyor. 


Motor: VE 609 2987 cc - Maksimum Güç: 275 HP(D4000 d/d - Maksimum Tork: 600 Nm(&2000-2600 d/d - Maksimum 
Hız: 230 km/h-0-100 km/s Hızlanma: 6,9 sn. Yakıt Tüketimi (Karmal: 7,2 1/100 km - CO, Emisyonları (Karma): 189 g/km 


İlanda gösterilen araç belirtilen özelliklerden farklılık gösterebilir. 


Www.maserati.com.ir Maserati Türkiye fi 
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Röportaj: Gözde YÖRÜKOĞLU 


wwwy.timwalkerphotography.com 


Yaratıcı dünyanın 
dâhisi 

Tim Walker. Yaratıcı dünyanın dahi isimlerinden birisi, Nam-ı diğer 
storyteller” (hikaye anlatıcısı), 2018 Pirelli Takvimi'nde onun imzası 
var. Takvimin, ağustos ayında gerçekleştirilen ilk lansmanı için 
New York'a doğru yola çıktığımda, bu dünyanın kült isimlerinden 
biriyle bulaşacağım için heyecan içindeydim çünkü Türkiye'den 
sadece ALEM Dergisi bu özel anı paylaşacaktı bu özel ekiple. 

Kate Moss, Alexander McÇucen, Tilda Swinton, Keira Knightley 

ve daha saymaya devam etsek sayfalara sığamayacak yıldızlar, 
modeller... Onun objektifinin karşısında hepsi yeni bir hikayenin 
içine doğdu. Tim Walker, tekniğiyle, yarattığı dünyayla bambaşka 
bir aura yaratıyor. Bu dünyadan biri olmadığı çok rahat anlaşılıyor. 
Sosyal medyaya inanmıyor, asla kullanmıyor. Onun güzellik tanımı, 
alışılmış kalıpların çok daha ötesinde. Ne yaşa, ne fiziğe ne de 
sıradan kalıplara takılmıyor. Belki de içine sıkıştığımız dünyanın 
böylesine dışında olduğumuz için, onun gibi farklı dünyalar 
yaratabilen dehaların eserlerine ihtiyacımız var. Kendi dünyasının 
içinde, yarattığı hikayelerle bizlere bir düş yaratıyor. Dünyanın en 
ünlü markalarının çekimlerinde imzası var ancak onun modaya 
bakış açısı, başarılı tasarımcıların yarattığı ve düşlediği dünyayı 
Jotoğrafa yansıtmakla paralellik içeriyor. 2018 Pirelli Takvimi 
içinse, Alice Harikalar Diyarı temasını yeniden yorumladı. “Alice'in 
hikayesi sayısız kez anlatıldı. Birkaç yıl önce bir arkadaşım bana 
John Tenniel'ın ilüstrasyonlarını içeren bir versiyonunu hediye etti; 
o çizimleri daha evvel hiç görmemiştim. Aniden beni Alicee ve Lewis 
Carroll'un ne yaptığına götürdü. Hayal gücünün oluşumuna geri 
dönmek istedim, böylece hikayeyi en başından itibaren anlatabilmek 
mümkün olacaktı. Disney'in veya Tim Burton'un yorumundan 
etkilenmek istemedim. Hayal gücünün özüne, kendi çizimlerini 
yorumlaması John Tenniel'e verdiği noktaya geri dönmek istedim.” 
diyor Tim Walker. 

İşte 2018 Pirelli Takvimi de onun yorumuyla daha önce hiç 
görmediğimiz bir Alice Harikalar Diyarı'ile tanışmamızı sağlıyor, 
siyahi modellerle. Kısacası, 45. edisyonuyla bu takvim yine tüm 
dünyada çok konuşulacak, olay yaratacak. Bu özel haberi bizlerle 
paylaşan ekibe teşekkürlerimizi sunuyorum. ALEM okuyucularına 
Tim Walker'ın dünyasını sunabildiğimiz için. 
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Marine Torpilleur 
60 hours power 
reserve. Self-winding 
manufacture. Silicium 
technology. 


ulysse-nardin.com 
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THE MARK OF A CAPTAIN. 


When explorers roamed the oceans, the torpilleur was the 

captain's watch - a pocket chronometer which was the mark 

of his rank both onshore and off. Today's urban explorers 

prefer to captain their own destiny. For them, we present our 

new Torpilleur: at once casual, elegant and resolutely modern. 
Guality without compromise. 


ULYSSE | NARDIN 


SINCE 1846 Ma“ LE LOCLE - SUISSE 


Ulysse Nardin Boutigue: Sarı Oba Sokak No:5 Etiler/Istanbul — O 212 259 88 55 
Time Sguare: Kanyon AVM Giriş Kat Levent/Istanbul — O 212 35310 
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Fler görenin dönüğ bir daha bakmak isteyeceği 
KUSUTSUZ, hir » güzelliğe 8 4 olan Tasemin 
Allen ile Condra- İstanbul arası mekik 
dokuduğu hayatı üzerine sohbet etlik. 


Röportaj: Lara MUTLU 
Fotoğraflar: Emre GÜVEN 
Kreatif Ajans: '74 STUDIO 
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Yasemin Kay Allen ile yaklaşık 10 sene önce 
hem benim, hem de onun ilk röportajlarından 
birini yapmak için Nişantaşı'nda bir cafe'de 

bir araya gelmiştik. Odönem Kavak Yelleri 
isimli dizide oynayan Yasemin, enerjisi ve 
güzelliğiyle beni kendisine hayran bırakmıştı. 
Dolayısıyla aradan geçen yılların, onu zirveye 
doğru taşımasına çok şaşırmadım. Londra 

ve İstanbul arası mekik dokuyarak geçirdiği 
hayatını “Kendini sorgulama evresi olarak 
tanımlayan Yasemin, şu sıralar Tektaş Saatçilik 
ve Mücevher Grubu bünyesindeki Chopard'ın 
Türkiye'deki yüzü olmasıyla gündemde. Onunla 
bu kez stili, hayatı ve vazgeçemediği lüksleri 
üzerine samimi bir sohbet gerçekleştirdik. 


Chopard'ın Türkiye'deki yüzü oldunuz. Sizin 
mücevherlerle aranız nasıldır? 

Mücevher kutumda daha çok altın saatler ve 
el işçiliği ile dikkat çeken gümüş tasarımlar 
vardır. Gece dışarı çıkarken tabii ki, pırlanta 
takmayı severim ama günlük giyim tarzım 
nedeniyle daha çok gümüş ve yarı değerli taşlı 
takıları tercih ediyorum. 


Gündelik stilinizi bize tarif eder misiniz? 
Ben daha çok takım elbise giymeyi severim. 
Hatta üç parça giyerim. Beyaz gömlek, yelek 
ve üzerine smokin ceketi... 


Takım elbiseleriniz için hangi tasarımcıları 
tercih ediyorsunuz? 

Daha çok Londra'da özel diktirmeyi seviyorum. 
Onun dışında Ann Demeulemeester ve Racil 
sevdiğim markalardan. 


Stilinizi nasıl ifade ediyorsunuz? 

İç dünyam çok renkli ama kıyafetlerimde 
siyah rengi tercih ediyorum. Siyahı çok 

asil buluyorum. Bence kıyafetleriniz illa iç 
dünyanızı yansıtıyor diye bir şey yok. Bir de 
içimde bir rock star var; bence kıyafetlerimle 
biraz onu öne çıkarıyorum. 


İç dünyanızda şu an nasıl bir dönemdesiniz? 
Kendimi bulma, kendimi keşfetme evresindeyim. 
İçime döndüğüm bir dönem. 


Hayatta bugüne kadar öğrendiğiniz en 
önemli şey ne oldu? 

Hiçbir şey planladığınız gibi gitmiyor. Biraz 
esnek olmak gerekiyor. Hayatın size attığı 
topları yakalayıp geri çevirmelisiniz ve hayatın 
sürprizlerine daima hazır olmalısınız. 


Sizin için lüksün tanımı nedir? 

Dünyanın en güzel köşesinden güneşin doğuşunu 
ya da batışını izlemek bence lüksün tanımı. Bir de 
zaman tabii en büyük lüks. 


Bugüne kadar gördüğünüz en güzel manzara 
neydi? 

Kapadokya'da Peri Bacaları'ndan ATV ile 
geçerken güneşin batışını izledim; muhteşemdi. 


Gün içindeki vazgeçilmez lüksleriniz neler? 
Hafta içi hızlı bir duş yerine güzel bir banyo 
yapmak ve banyoda kitap okumak. Hafta sonu 
ise Londra'da şehir dışına çıkıp ormanlarda 
yürüyüş yapmak. 


Londra ve İstanbul arasında mekik 
dokuyorsunuz. Hangi şehirde, kendinizi nasıl 
hissediyorsunuz? 

Londra'da tek başıma yaşamak beni mutlu 
ediyor. O özgürlük hissini çok seviyorum. Bir de 
Londra daha yürünebilir bir şehir ve ben yürümeyi 
çok seviyorum. Londra'da gökyüzünde ışıklar da 
bir harika. İstanbul'da ise kendimi güvende ve 
rahat hissediyorum. İstanbul, yaşamak için zor bir 
şehir ve bu şehirde yaşamak insana güç veriyor. 


Oyunculuk nasıl gidiyor? 

Altı ay Los Angeles'ta, Stella Adler'da oyunculuk 
eğitimi aldım. Londra'da eğitimlere devam 
ediyorum. İstanbul'da bazı kısa dönemli 
projelerim var. Londra'da ise kısa bir film çektik. 


> SİZÇ v4 
iy ve m, 
e daima 
zır olmalıs 
MUZ, i 


HARİKALAR 
DİYARINA 


YOLCULUK 


Rüyaların sürreal dünyasını, bizim 
dünyamıza taşımayı başaran lim Walker ile 
gerçekleştirdiğimiz söyleşiyle, New York'ta 
yaşadığımız heyecanı ALEM okuyucularıyla 
paylaşıyoruz. Harikalar diyarındayız, 
hayata farklı bir bakış açısı bu dünyadan 
rüyalara uzanıyor... 


Röportaj: Gözde YÖRÜKOĞLU 
Fotoğraflar: Tim WALKER 
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İngiliz fotoğraf sanatçısı Terence Donovan”ın o zamanlar on altı yaşında olan 
Naomi Campbell ile model, yazar ve aktivist Waris Dirie'nin de aralarında 
İ bulunduğu beş güzel siyah kadınla çektiği 1987 Pirelli Takvimi'nden sonra 
ikinci kez tamamıyla siyahlardan oluşan bir kadro Pirelli Takvimi'nde yer aldı. 


TÜM WALKER- 
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TBUDÜYAYA AİT GİBİ 
GÖRÜNMEYEN GÜZELLİĞİYLE 
DUCKLE THOT CANLANDIRIYOR. İ 


Dünyanın en gözde fotoğrafçılarından biri olan Tim Walker, 
İstanbul'da mı yaşıyorsunuz diye başlayınca röportajımıza 
inanılmaz bir sinerjiyle başladı sohbetimiz. Ben, Tim v 

Shona ile röportaj yapmak için odaya girdiğimde, birden 
bire İstanbul ve Türkiye'nin güzellikleri üzerine onlar 

benimle sohbete başlıyor. Kapalıçarşı'yı da gezdiğini ve 

çok etkilendiğini anlatan Tim, Shona'ya mutlaka tatil için 
İstanbula ve Türkiye'nin Ege Kıyıları'na gitmesi gerektiğini 
tavsiye ediyor. Londra'da yaşayan Tim Walker'a, dünyanın 
önde gelen markalarıyla çalıştığı için sürekli seyahat ettiğini 
düşünerek, karşılaştırmalı sorular sorduğumda, durumun pek 
de öyle olmadığını fark ediyorum. Gerçekten bu dünyaya ait 
olmayan, günümüzün en önemli yaratıcı zekalarından biriyle 
beraberim. Sosyal medyaya tamamen karşı Tim Walker. 
Çünkü onun işi gerçeklerle ve sanatla. Nam-ı diğer hikaye 
anlatıcısı Tim Walker'ın ilk önemli sergisi 2008'de Londra'daki 
Design Museum'da düzenlenmişti. Aynı yıl Pictures” (Resimler) 
adlı kitabı teNeues tarafından yayınlanan Walker, 15 yıldır 
dünyanın en seçkin moda markaları ve mecmualarına 
fotoğraf çekmekle sınırlı kalmadı elbette. Aslında onun 
anlatmak istediği her zaman hikayelerdi, bu yüzden filme 

de yöneldi. Walker'ın ilk kısa filmi The Lost Explorer”, 2010 
yılında İsviçre'deki Locarno Film Festivalinde gösterildi 

ve 2011 Chicago Birleşmiş Film Festivali'nde en iyi kısa 
metrajlı film ödülünü kazandı. Ona bu lakabı kazandıran, 
“Storyteller” (Hikaye Anlatıcısı) adlı fotoğraf sergisi ise, 
2012'de Londra'daki Somerset House'da gerçekleşti. Sergiyle 
aynı adlı kitabı “Storyteller! da aynı dönemde Thames 

ve Hudson tarafından yayınlandı. 2012 yılında da Royal 
Photographic Society'nin Onursal Üyeliğine kabul edilen ve 
Londra'daki Victoria & Albert Müzesi ve Ulusal Portre Galerisi 
tarafından kalıcı koleksiyonlarında fotoğroflarına yer verilen 
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ÇEKTİĞİM 
FOTOĞRAFLARIN 
PEK. COĞU, BİR 
ANLAMDA DAHA 
ÖNCE YAPILANLARA 
BİR AŞK MEKTUBU 
NİTELİĞİNDE 
-JTIM WALKER- 
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bir sanatçıyla beraberiz. Bu, gerçekten 
heyecan verici. Üstüne üstlük bu fotoğraf 
sanatçısının bir İstanbul aşığı olması daha 
da heyecan verici. ALEM olarak, ağustos 
ayında gerçekleşen basın buluşmasında 
Türkiye'den davet edilen tek mecra olarak, 
bu isimlerle özel söyleşiler gerçekleştirdik. 
1964 yılından bu yana, Pirelli Takvimi, o 
takvimin yıldızları, güzelleri, modelleri, 
oyuncuları her zaman ekstrem bir olay 
yaratmıştır. Fakat yıllar içerisinde, güzellik 
anlayışının ve moda endüstrisinin de 

yön değiştirmesiyle birlikte nudizmden 
çok daha farklı bir noktaya taşındı Pirelli 
Takvimi. 2018 Pirelli Takvimi'nin dünya 
basınıyla buluşmasında, New York'ta 
Türkiye'den sadece ALEM vardı. O 

büyülü dünyaya oyuncular ve bu sene 
takvimi fotoğraflayan Tim Walker ile giriş 
yaptık. 1865 yılında basılan, Lewis Caroll: 
Alice's Adventures in Wonderland, farklı 
temalarla farklı yorumlarla bugüne 
kadar hep karşımıza çıktı fakat şu an 
gerçekten büyülenececeğiniz bir dünyanın 
içine düştük. Moda endüstrisinin hikaye 
anlatıcısı lakaplı dahi fotoğrafçıs 
Tim Walker, bu kez Pirelli Takvimi için 
Alice Harikalar Diyarını'nı fotoğraf 
karelerine aktarmış. Moda, müzik, sinema 
dünyasından ve yaratıcı endüstrilerden 

17 karakterin rol aldığı bu muazzam 

yapıta ilk kez buluşan gazetecilerden biri 
olmanın heyecanını yaşadığım ağustos 
ayında. Çin'den, Fransa'dan, İtalya'dan, 
ABD'den seçkin mecmuaların bir araya 
geldiği basın toplantısında ilkin bu büyülü 
dünyanın kodlarını anlatan video'yu 

izledik. Tim Walker'ın mütevazılığı, Whoopi 
Goldgberg'in büyüleyici enerjisi ve espri 
anlayışı ve üstüne tüm Pirelli ekibinin 
heyecanıyla, çok özel anlardı. Kendilerini 
sorularımızı iletirken, bir gazetecinin daha 
önce Alice Harikalar Diyarı ile ilgili bir 
çalışmanız olmuş muydu sorusuna, Whoopi: 
“Elbette çünkü ben 170 yaşındayım, 
biliyorsunuz.” yanıtını verince, ortam bir 
komedi kulübüne dönüştü elbette. 

Bu büyülü dünyaya, sizleri de davet 
ediyoruz... 

Tim Walker, bu dünyayı yaratırken 1865 
yılında ilk baskı için Lewis Caroll'un 
çizimlerini emanet ettiği John Tenniel'in 
illüstrasyonlarından ilham almış. 
İngiliz Sanat Yönetmeni Shona Heath 
ve Tim Walker ile bir araya gelerek 
gerçekleştirdiğim söyleşi, onların 
dünyalarını daha yakından tanımama 
olanak sağladı. Dünyanın en önemli moda 
markalarına kampanya çekimleri yapan 
Tim Walker, defilelere baştan bir dünya 
yaratan Shona Heath öylesine mütevazı ve 
öylesine sakinlerdi ki, bu duruşlarına hayran 
kalmamak mümkün değildi. Walker, Alice 
Harikalar Diyarında konsepti için şahane bir 
kadroyu bir araya getirmiş. Naomi Campell 
da var, Whoopi Goldberg de... Bu casting'i 
oluştururken, çok eğlendikleri kesin. 

Uzun süren hazırlık aşamasından sonra, 
mayıs ayında çekimleri gerçekleştirmişler. 
Takvimde yer alanların listesi şöyle: Sudan 
asıllı Avustralyalı model Adut Akech, Gana 
asıllı İngiliz model ve feminist aktivist 
Adwoa Aboah, Senegal asıllı Alman model 


Alpha Dia, Ben asıllı Amerikalı oyuncu ve 
model Djimon Hounsou, Günay Sudan asıllı 
Avustralyalı model Duckie Thot, Gambiyalı 
kadın hakları aktivisti Jaha Dukureh, İngiliz 
model King Owusu, Amerikalı rapçi ve 
şarkıcı Lil Yachty, Meksikalı-Kenyalı oyuncu 
Lupita Nyong'o, İngiliz süper model ve 
oyuncu Naomi Campbell, Amerikalı 
oyuncu, televizyon şahsiyeti ve müzisyen 
RuPaul, Amerikalı oyuncu Sasha Lane, 
Amerikalı rapçi, şarkıcı ve besteci, oyuncu, 
yapımcı ve girişimci Sean “Diddy” Combs, 
Amerikalı model Slick Woods, Güney Afrikalı 
model ve avukat Thando Hopa, Amerikalı 
oyuncu, komedyen, yazar ve televizyon 
sunucusu Whoopi Goldberg, İngiliz model 
Wilson Oryema ve İngiliz stil danışmanı, 
moda tasarımcısı ve şarkıcı Zoe Bedeaux. 


Daha önce de bir çok farklı işte bir 
araya geldiniz. Tim ile çalışmak nasıl? 
Shona Heat: Şahane. Tim ile beraber 
çalışmak, ailenle beraber olmak gibi. 
Elbette her seferinde farklı bir konsept 
oluyor ve her seferinde farklı bir mücadele 
olsa da ikimiz içinde rahat bir çalışma 
ortamı olduğu kesin. 


Tim, senin için Shona ile iş birliği nasıldı? 
Shona, setin efendisi ve benim 
yapabileceğimden çok daha fazlasını 
katıyor. Benim belli bir vizyonum varsa onu 
ve beni sorguluyor, daha önce görmemiş 
olabileceğim şeyleri referans gösteriyor. 
Başka kimsede olmayan bir renk duygusu 
var. Detaylara gösterdiği dikkatin de eşi 
benzeri yok. 


Dünyanın en önemli markalarına defile 
için set tasarımları yapıyorsunuz ... 

S.H. Fotoğraftan çok daha farklı olduğunu 
söyleyebilirim. Mimari detaylar yaratmayı 
ve yeniden bir dünyayı yapmayı seviyorum. 
Sanki bir sinema dünyası gibi bir alan 
yaratıyorsunuz. Yaptığım her işi severek ve 
eğlenerek yapıyorum. Aslında, her seferinde 
de farklı bir şeyler öğreniyorsunuz. Yeni bir 
teknik ya da yeni bir materyal gibi... Daha 
önce kullandığım bir tekniği tekrar etmeyi 
pek sevmiyorum. 


Pirelli Takvimi çekimlerinde nasıl bir 
süreç vardı, bize anlatır mısınız? 
S.H.:Uzun bir süreçti, yaklaşık üç ay sürdü 
hazırlık aşamamız. Bizim Alice'imiz nasıl 
olacaktı, kim olmalıydı... Bu süreçler uzun 
bir hazırlık aşamasını da beraberinde 
getirdi. 


Pirelli Takvimi için cast seçimini nasıl 
yaptınız? Beraber mi çalıştınız? 

S.H.: Ben cast seçiminde etkin değildim, 
Tim yürüttü bu prosesi. Ben, bu öykünün 
anlatılmasını sağlayacak seti ve 
yerleştirmeleri yaptım. 

Tim Walker: Cast'ı seçtikten sonra, bazen 
de seçim aşamasında Shona'ya fikirlerini 
sordum elbette. 


İnanılmaz kostümlerle karşılaştık. 
Kostüm tasarımları nasıldı? 

S.H.: Edward Enniful, harika bir iş çıkardı. 
Kostüm tasarımı böylesine güçlü bir öykü 


yaratırken çok önemli. Kostüm tasarım 
ekibiyle iç içe çalıştık. Kostüm yaratmak ve 
bu kostümlerin biricik olması çok önemliydi. 


Moda dünyası size bayılıyor, oysa siz 
modayı ve trendleri takip etmediğinizi 
söylüyorsunuz. Bu çelişkili bir durum mu? 
T.W: Tasarımcılar kendi dünyalarını 
inanılmaz bir şekilde yansıtıyorlar. Şahane 
işler çıkartanlar oluyor. Ancak bu, benim 
kişisel dünyamda bir karşılık bulmuyor. 
Modayı sanat olarak takip ediyorum 
ancak kendi yaşam tarzıma yansıtmıyorum. 
Fotoğraf çekerkense, bunu başka bir 
dünyaya aktarıyorum. 


Güzellik algısı sizce değişti mi? 

T.W.: Pek çok farklı şey güzellik barındırır, 
ölen ve çürüyen bir şey yeni doğan bir şey 
kadar güzel olabilir bazen. Bence yalnızca 
daha hafif tarafa odaklanmak gibi bir 
yanlış anlayış var. Güzellik algısının bendeki 
yansıması çok daha derinlikli. Özellikle 
moda dünyasında yaş ile ilgili farklı bir algı 
oluşmaya başladı. Çocukları da seviyorum, 
gri saçlı yaş almış bir kadını da model 
olarak kullanmayı seviyorum. Uzunu da, 
kısayı da, yaşlıyı da, genci de seviyorum. 
Moda endüstrisinin kendisini tekrar etmeyi 
bıraktığını görüyorum. Bu da elbette bir şans 
bizler için. 


Pirelli takvimini çekmek sizin için önemli 
bir dönemeç miydi? 

T.W: Yaptığımız tüm işler elbette bir 
Mücadele içeriyor. Pirelli Takvimi için daha 
önce çalışmamıştım. Güzel bir mücadeleydi 
diyebilirim, kendim için ve güzel bir iş ortaya 
çıktığını düşünüyorum. Bir fotoğrafçı olarak 
hiçbir zaman tatmin olmazsınız, nasıl farklı 
olabilirdi diye düşünürsünüz. Ama çektiğim 
fotoğraflardan çok memnunum ve gurur 
duyuyorum. 


Kendinizi google'lar mısınız? 
T. W: Evet, bunu sık sık yapıyorum. 


O zaman bu lansmandan sonra, adınızı 
sık sık Pirelli ile göreceksiniz. 
T. We: Eminim ki öyle olacak, evet. 


Sosyal medyadan hoşlanmıyorsunuz 
diye biliyorum, nedenini öğrenebilir 
miyiz? 

T.W: Çünkü bir yalan olduğunu 
düşünüyorum. İnsanlığın sadece belli 

bir bölümünün şov amaçlı gösterildiği 

bir alan. Çok ilginç bir şey bulacağımı 
düşünmüyorum. Zamanımı daha doğru 
şekilde kullanmayı tercih ediyorum. Gerçek 
sanat, doğru bir şekilde sizi bekliyor oluyor. 
Örneğin dün Shona ile birlikte Metropolitan 
Museum Of Arta gittik ve orada üç saat 
geçirdik. İnsanların oraya koydukları 
fotoğraflara bakarak vakit harcamak 
istemiyorum. Çünkü bu tamamen bir 
yalandan ibaret, bunu biliyorum. 
S.H.:Açıkcası ben de dikkat dağıtıcı 
olduğunu ve insanların zamanını 

çaldığını düşünüyorum. Başka birisinin 
hayatını görmek için zamanını ayırmanın, 
zamanından çalmak olduğunu 
düşünüyorum. 
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“İSTİKAMET, 
RUMELİ HİSAR 


İki yakın arkadaş olan Revna 
Demirören ile Zeynep Temelli 

Bebek'ten başladıkları yürüyüşlerini > 
Rumeli Hisarı'nda sonlandırdı. 


|, e 


Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım 
Demirören'in zarif eşi Revna Demirören, 
Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu 
Üyesi Ömer Temelli'nin eşi Zeynep Temelli 
ile birlikte sabah sporu yapmak için Bebek 
sahilindeydi. İki samimi arkadaş, Bebek'ten 
başlayarak Rumeli Hisarı'na kadar 

yürüdü. Zaman zaman Kemer Country'de 
golf oynayan Revna Demirören, sabah 
yürüyüşünü de ihmal etmiyor. Fenerbahçe 
Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın kuzeni 
olan Zeynep Temelli de o gün Demirören'e 
eşlik etti. İki arkadaş tempolu yürüyüşlerini 
tamamladıktan sonra evlerinin yolunu tuttu. 


Zafer TEKTAŞ a" 


ALEMİ | 


ALEMİ | 
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ollywood'un sevilen 
(dızlarından Kate Bosworth, 

eni dizisi “The Long Road 

ome”un tanıtım turu 

nedeniyle oldukça hareketli 

günler geçiriyor. Yönetmen 

Michael Polish ile mutlu bir 

evliliği olan 54 yaşındaki 

Bosworth, New York 

sokaklarında şık kombiniyle 

dikkat çekti. Kate Bosworth, 

Mother pantolonunu tek / 
omuzlu bir bluz ve Roger “ 
Vivier botlarla tamamlamış. 
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Mandarin Oriental, Bodrum; kusursuzluğu yeniden tanımlayan VİZE 


hizmet anlayışı ve yaşama sevincinizi tazeleyecek doğasıyla sizi bekliyor. MANDARIN ORTENTAL 
BODRUM 


1:490 252311 18 88 | mandarinoriental.com/bodrum | #mandarinorientalpodrum 


Başarılı moda tasarımcısı 

Mehtap Elaidi'ye geçtiğimiz hafta 
Nişantaşı'nda rastladık. Boğaziçi 
Üniversitesi işletme bölümü mezunu 
olan, ancak moda dünyasına 
yönelerek başarıyı yakalayan 
Mehtap Elaidi, 2000 yılından beri 
moda sektörünün içinde öncü 
konumda yer alıyor. Ünü yurt dışına 
taşan ve tasarımları Orta Doğu 
ülkelerinin yanı sıra, Fransa ve 
İspanya'da da alıcı bulan Elaidi, 
Nişantaşı'nda gezerken ayaküstü 
konuşmayı da ihmal etmedi. 

Siyah kombinini kırmızı Gucci 
(oafer'larıyla tamamlayan Elcidi, 
sade bir şıklığı tercih etmiş. 
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Son dönemde markalar için 
hazırladığı kapsül koleksiyonlarla 
beğeni toplayan Kate Moss, sokak 
stiliyle her daim dikkat çekiyor. 
Hayvanları çok seven ve kısa bir 
süre önce yavru bir köpeği evlat 
edinen efsane model Londra'da bir 
pet shop'a giderken görüntülendi. 
Jefferson Hack'le evliliğinden 14 
yaşında Lila Grace adında bir kızı 
olan 45 yaşındaki Kate Moss; skinny 
jean'i, oversize gri kazağı, piton 
çizmeleri ve mavi çantası ile havalı 
bir kombin yaratmış. 
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Kadir Has Üniversitesi Mütevelli 
Heyeti Başkanı Nuri Has'ın zarif 
eşi Selin Has da, düzgün fiziğini 
korumak için sporu yaşamının 
vazgeçilmez bir parçası yapan 
isimler arasında. Sabahın erken 
saotlerinde düzenli olarak Bebek 
sahilinde tempolu adımlarla 
yürüyüş yapan Selin Has, spor e 2) 
sonrasında da Boğaz'ın tadını, l 
güne erken başlayarak çıkarıyor. $ 
Selin Has Bebek'te önce spor, ps 
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Cemiyetin zarif 
isimlerinden Demet 
Hanif, şık görünümüyle 
Nişantaşı'ndaydı. 


İş adamı Ahmet Hanif'in eşi 
Demet Hanif, Nişantaşı'nda 
alışveriş turundaydı. Nişantaşı 
Beymen mağazasına uğrayan 
Demet Hani, gardırobunu 
yenilemek için mağazada 
sonbahar koleksiyonlarına 

göz gezdirdi. Mağazadan 
çıkarken görüntülediğimiz Hanif 
daha sonra aracına binerek 
Nişantaşı'ndan ayrıldı. Golf 
sporuna merakıyla bilinen Hanil, 
zaman zaman eşi Ahmet Hanif ile 
birlikte golf turnuvalarına katılıyor. 
pötikare pantolonunu deri 
detaylı siyah paltosu ve Chanel 
çantasıyla tamamlayan Hanif 
sade şıklığıyla dikkat çekti. 
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Amerika Başkanı Dona 


d Trump'ın 


kızı İvanka Trump, babasının en 
büyük destekçisi. Kısa bir dönem 
modellik yaptıktan sonra kendi adını 
taşıyan markasını hayata geçiren 


Ivan 
danı 
çalış 


a Trump, şimdilerde babasının 
şmanı olarak yoğun bir tempoda 
yor. Üç çocuk annesi Ivanka 


Trump, geçtiğimiz hafta bir konferans 


için geldiği Tokyo'da objektiflere 
yansıdı. Ivanka Trump, siyah 
pantolonunu movi Miu Miu palto, 
urdeleli Tory Burch ayakkabılar 
ve kendi markasına ait çanta ile 
tamamlamış. 
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22 ve 23 Kasım'da Four Seasons Hotel at the Bosphorus'ta gerçekleşecek Tohum Otizm Vakfı 
Yılbaşı Alışveriş Şenliği'ne katılarak otizmli çocuklara destek olmaya ne dersiniz? Bu yıl, 
10. senesini kutlayan kermes sayesinde bugüne kadar tam 245 otizmli çocuğun 


bir yıllık destek eğilim burs masrafları karşılanmış... 
lara MUTLU - ara.mutlu&alem.com.tr / Fotoğraflar: Pınar GEDİKÖZER 


003 yılında otizmli çocukları erken tanı 

ve eğitimle topluma kazandırmak, otizmli 

çocuklar ve ailelerinin eğitim ve sağlık 

hizmetlerinden eşit şart ve fırsatlarla 
yararlanabilmeleri sağlamak amacıyla kurulan 
Tohum Otizm Vakfı, 22 ve 23 Kasım'da geleneksel 
Tohum Otizm Vakfı Yılbaşı Alışveriş Şenliği'ni 


düzenliyor. Bu yılın geçen yıllardan en b 
ise kermesin tam 10. yılını kutlaması! Bu 


üyük farkı 


sene, 


saat 10.00-21.00 saatleri arasında açık olan 


kermese 120'den fazla marka katılıyor; 
kişisel gelişim söyleşileri düzenliyor; 10. 
özel kutlamalar yapılıyor ve özel hediye 


uzmanlar 


yıla 
çekilişi 


gerçekleştiriliyor. Tohum Otizm Vakfı Kuru 


cu Başkanı 


Mine Narin, “Hepimiz kazan 
Bizim etkinliğimiz kazan-kaza 


-kazan deyimini biliriz. 
kazan yani üç 


kazananı olan ender organizasyonlardan biri... 


Yani winswin değil winswinawi 


nl” diyor ve ekliyor, 


“Peki, kim bu kazananlar? Katılımcı firmalar, 


ziyaretçiler ve otizmli çocuklar...” 


Mine Narin ve 


vakfın gönüllüleri ALEM'in sor 


ularını yanıtladı. 


MİNE NARİN 


“Erken tanı ve doğru eğitim 
alan çocukların yaklaşık yüzde 
ellisinde otizmin belirtileri 
kontrol altına alınabiliyor, 
gelişim sağlanıyor, büyük ilerleme 
kaydedilebiliyor ve hatta bazı 
otizmli çocuklar ergenlik yaşına 

geldiklerinde diğer arkadaşlarından 
farkı kalmayabiliyor.” 


Tohum Otizm Vakfı'nın en büyük farkı nedir? 


Vakfımızın bi 
devletimizin 
ve eği 
kâr amacı o 
eğitim 
de 
çalışmalarım 
amac 


Otizm 


oti 
tim hizmetlerine yurt çapın 
mayan, kamu yarar 
ve sağlık vakfıyız. Çal 
çapta sürdürüyor 
ızda elde ettiğim 
ik faaliyetler için kullanıyoruz. 
Vakfı olarak 2003 yılında 
projeye imza attık. Vakfımızın yü 


yılda toplam 248.505 otizm 


uluslararası 


na yöne 


fark yaratmış olduk. 


İZ 


şma 
uz. Kayna 
tüm gelirleri is 


rüftüğü ça 
li çocuk ve Gi 


arımızı hem 


n beri birçok i 


lenin 


ışmalarla 


zden önce kurulan benzer kurumlardan farkı, 
zmli çocuklara ve ailelerine verdiği sağlık 
da destek olmaktır. Biz 
na kurulmuş olan bir 

ul 
k yaratma 
e vakfın 


usal hem 


farklı 
4 


tında 


Bugün doğan her 68 çocuktan Wi otizm riski 
ile dünyaya geliyor. Otizmden bahsedebilir 


misiniz? 


Otizm, doğuştan gelen ve genel 
yılında fark edilen karmaş 
n yapısını ya da işleyişini 


Beyn 
sorunlarından 
çevresi 
alanında be 
takıntıl 
Otizmi 
teme 
görüşü 
dış görünüm 


n nede 


edilebilir. Oti 


İlgi ya da Etki 


Sosyal İletişim 


ile yeterli sosyal ilişki 
irgin 
davranış biçimlerine 


hakim. 
eri diğer 


zmin 


kaynaklandığ 


gelişimsel 


ni, hala bilinm 


Ot 


izm 


be 


irti 


ve Etkileşi 


ler 
sorun 
hip 
eki 
akt 


sa 
em 
leri olabileceği, çevresel 
i çocukların 
çocuklardan 
davranışlarda farklılıklar ile yaşamın 
erini “Sosya 
Sorunları” ve “Tekrarlayan /Takıntı 
nlikler” olarak iki ana başl 
m Sorunlar 


et 


düşü 


ünü 


ar 
(©) 


göstermesi 


Or 
izikse 
farklı 


ge 


ilk yıllar 
İletişim ve 
Davranış 
kta 
ismi 


ni 


nda; 


, 


ikle yaşamın ilk üç 
k bir gelişimsel bozuk 
kileyen bazı sinir sistemi 
üyor. Çocuğun 
kuramaması, dikiletişim 


ması ile tan 
e beraber gene 
erle tetiklendiği 
işim 
değildir. Belirtiler 
nda fark 


UK. 


ve 
mlanıyor. 


tik 


eri ve 


Etkileşim 


ar ve Sınırlı 
toplayabiliriz. 


söylediğinde bakmamak, göz kontağı kurmamak, 


sanki orada 


ilişki 


sayabiliriz. Te 


İlgi ya da Etki 


duymak örneğin çamaş 


düzenine ver 


değişiklikleri 


çırpınmak, ayak ucunda yür 
uyanlara karşı aşırı 
ma gibi davranış 


koku gibi duy 
tepkisiz ka 


yukarıda açık 
kaybetmeden 
başvurmakta 
ifade etmez. 
etmek gerekir. 


büyük bir h 


değilmi 
si geliştirememek, ki 
konuşma başlatama 
sürdürememek, baz 
arkadaşlarının oyun 


aynı yaştaki diğer çocuklar 


ızla artıyor. Bugü 


krarlayan /Tak 
nliklerde ise 


utinlerine aşır 


USA 


anan belirtileri 
otizm konusun 
ayda var. Beli 


Otizmin görü 


biri otizm r 


arı sayab 
dan farklı davranış 
göz 
da uzman 


İki temel başlıkta da 
me $ 


ile dünyaya gelme 


kayıts 


tepkili o 


üyorsan 


belirti o 


gi 
izlemek, 
mak, ani düzen 
nmak ya da 
i ses, doku ya da 
ma ya da 
iliriz. Çocuğunuzun 
arın 
z hemen 
bir psikiyatriste 
riler tek başına bir an 
ursa dikkat 
klığı günümüzde 
n doğan her 68 çocuktan 
ktedir. Dünyada her 20 


ş gibi davranmak, arkadaşlık 
şilerin ilgisine 
mak ya da garip 
sözleri anlamsızca tekrar 
arına katılmamak gibi belirti 
ntılı Davranışlar ve Sınırlı 
; bazı objelere aşırı 
r makinesini saatlerce 
bağımlı o 
ne aşırı tepki vermek salla 
ürek, bel 


z kalmak, 
konuşmak, sohbet 
amak, 


eri 


ve 
vakit 


am 


çok 


pr 


, j 


>. 


pe” m. 


gi 


dg 


Kac 
maş 


> Ç 
idi d 


dakika da bir çocuk otizm tanısı almaktadır. 


a 


3. 
N 


önemlisi belki de kesintisiz olarak düzenlediği 


Yılbaşı Alışveriş Şenliği'miz. Gelirlerimizin önemli bir 
Peki, tedavisi? kısmını da etkinlikten kaynak sağlayarak yaratıyoruz. 
Erken tanı ve sürekli yoğun eğitim! Otizmin tedavisi Vakıfların kaynak yaratma etkinliği olarak başlayan 
ilaç değil; erken, yoğun ve kesintisiz eğitimdir. Erken kermes organizasyonlarının son yıllarda özel sektörün 
tanı ve doğru eğitim alan çocukların yaklaşık yüzde de dikkatini çektiği görüyoruz. Birçok firma kurum gerek 
ellisinde otizmin belirtileri kontrol altına alınabiliyor, tanıtım yapmak gerekse de satış amaçlı senede bir/ 
gelişim sağlanıyor, büyük ilerleme kaydedilebiliyor ve iki günlük kermes etkinlikleri yapmaya başladı. Bu 
hatta bazı otizmli çocuklar ergenlik yaşına geldiklerinde etkinliklerinin gelirlerinin belli bir yüzdesinin yardım 
diğer arkadaşlarından farkı kalmayabiliyor. Dolayısıyla kurum ve kuruluşlarına aktarılması sevindirici olmasına 
bizim için burada en önemli şey, küçük yaşta erken tanı rağmen bizim gibi gelirin tamamını amaca yönelik 
koyabilmek ve haftada 30 saati bulan yoğun bir eğitim projelere aktarmak için kermes organizasyonu yapan 
almalarını sağlamak. Bu uyumadıkları her zaman eğitime (| Sivil Toplum Kuruluşları ile karıştırılmaması gerekiyor. 
tabi tutulmaları demek. Kurumlarda eğitmenler, evlerd Ozellikle vurgulamak isterim ki; düzenlediğimiz Yılbaşı 
ebeveynler durmaksızın eğitimi devam ettirmelidir. Bundan — Alışveriş Şenliği'nin giriş ücretleri, katılımcı firmalardan 
hareketle ailelerin otizm konusunda eğitilmeleri de büyük (| sağlanan gelir, seminer, özel tasarım yılbaşı alışveriş 
önem taşır. Özellikle 3 ile 5 yaş arası bu yoğun ve doğru — sepet ücretlerinin ve çekiliş biletlerinin tamamı eğitim 
yani Uygulamalı Davranış Analizi yönetimi ile eğitim bursuna ihtiyaç duyan otizmli çocuklara ve yurt çapında 
almaları en etkili yoldur. Bizim vakfımızın da kuruluş amacı | eğitim alabilmelerini sağlayacak projelere aktarılıyor. Bu 
bu zaten, erken tanı ve eğitimle çocukları topluma, eğitim, sene onuncusunu gerçekleştireceğimiz Yılbaşı Alışveriş 
iş ve sosyal hayata kazandırmak ve ailelerine ve topluma (| Şenliği etkinliklerimize bugüne kadar; toplam 502 firma 
yük olmaktan çıkıp katkıda bulunacak bağımsız bireyler katılmış, 7.584 biletli kişi ziyaret etmiş ve vakfımız için 
haline getirebilmek. önemli bir kaynak yaratılmıştır. Bu yaratılan kaynağın 

ne kadar önemli olduğunu bazı rakamlarla açıklamak 
Tohum Otizm Vakfı Yılbaşı Alışveriş gerekirse; bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz tüm Yılbaşı 
Şenliği'nin 10. yılı bu sene. 10 yıl içinde ne Oo Alışveriş Şenlikleri'nden elde ettiğimiz kaynak; 245 


kadar yol aldınız? 

Türkiye'deki vakıf ve derneklerin en önemli sorunu 
çalışmalarının devamlılığını, sürdürülebilirliğini sağlamak 
ve genişletebilmek için kaynağa ihtiyaç duymalarıdır. 
Faaliyetlerimizi devam ettirebilmek için birçok kaynak 
yaratma etkinliklerini hayata geçirdik. Bunlardan en 


otizmli çocuğun bir yıllık destek eğitim burs masraflarının 
karşılanması, 13.637 öğretmenin ve 90.908 ailenin 
otizm konusundaki eğitimlerine destek olunması, otizmli 
çocuklara eğitim veren 53 devlet okuluna bir yıl boyunca 
öğretmen eğitimleri vermesi, müfredat ve materyal desteği 
sağlamasına eşdeğer. 
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SARIKA RODRIK VE 
LİNA TEMELLİ 


“Bazı markalar, lansmanlarını bizim alışveriş şenliğimizde 
yaparak, markalaşma ve hedef tüketicisi ile buluşma 
anlamında çok yol aldılar. Bu anlamda kendimizle gurur 
duyuyoruz çünkü pek çok firmanın markalaşması Tohum 
Oüzm Vakfı aracılığı ile gerçekleşmiş oldu.” 


Tohum Otizm Vakfı Yılbaşı Alışveriş (kendi zevklerine uygun bir hediye ya da 

Şenliği'ne katılacak markaları nasıl © alışveriş seçeneği yelpazesi bulmalılar. Belki 
belirliyorsunuz? hiç tanımadıkları markalarla tanışmalılar. 

Şenliğimizin 10. yılında heyecanımız bir Bugüne kadar her yıl, daha mağazaları bile 
başkal Bu sene şenliğe 120'nin üzerinde olmayan bazı markalar, lansmanlarını bizim 
firma katılıyor ve hala daha sırada bekleyenler | alışveriş şenliğimizde yaparak, markalaşma 
var. Katılımcı firmaların çoğunun Tohum Yılbaşı © ve hedef tüketicisi ile buluşma anlamında 

Alışveriş Şenliğine her yıl katılmaya devam çok yol aldılar. Bu anlamda kendimizle 
etmeleri ve her sene yeni firmaların eklenmeye © gurur duyuyoruz çünkü pek çok firmanın 
devam etmesi bizi çok mutlu ediyor. Katılımcı markalaşması Tohum Otizm Vakfı aracılığı 
adetlerinde bizi her zaman durduran tek ile 


gerçekleşmiş oldu. Firma seçiminde 
şey var, o da metrekarelerin yetmemesi geniş bir yelpaze yaratmanın önemli 
ve mekânın daha fazla firma almamıza olduğunu düşünüyoruz. Yani mücevherden 


elvermemesi. Firmaları seçerken aslında bizim © kıyafete, hediyelik eşyadan ev dekorasyon 
için en önemlisi hedef kitle ile uygunluk. Aksi malzemelerine, kitaplar, kozmetik, aksesuvar, 
taktirde herkes mutsuz olur. Hem katılan firma O yiyecek... Saymakla bitmeyecek kadar 
ziyaretçiler içinde kendi hedef kitlelerine uygun (| çeşitli ve pek çok farklı markadan, farklı fiyat 
bir tüketici ile buluşmalı hem de ziyaretçiler aralıklarında ürün bulmak mümkün bu şenlikte. 


RENEE SABAN 


“Etkinlikte hazırlanan özel 
sürprizlerden biri de 10. yıla 

özel kutlamaları olacak. 10, yıl 
kutlamaları kapsamında; 23 Kasım 
Perşembe günü saat 17:00 — 19:30 
arasında Kürşat Başar ve orkestrası 
sahne alacak.” 


10. yıla özel kutlamaları ve 10 hediye 
çekilişinde ziyaretçileri neler bekliyor? 
Bu sene bizim için yeniliklerin senesi! Benim de Tohum 
Otizm Vakfı gönüllüsü olarak 1 1. senem! 10. Yılımız 
için etkinlikte hazırlanan özel sürprizlerden biri de 
10. yıla özel 10 hediye çekilişi olacak. Çekilişte; 
mücevher tasarımında en çok aranan isimlerinden bir 
olan Boybeyi'nin Tohum Otizm Vakfı'na bağışladığı 
özel tasarım mücevherin yanı sıra, Four Seasons Dubai 
ve Sultanahmet otellerinde 3 gece konaklama, Siren 
Ertan'dan özel tasarım bolero, Avusturya / VVAMAYR 
Detoks ve Sağlık Merkzinden 1 hafta konaklama, 
Ressam Didem Yağcı'dan tablo, Bell&Ross'dan saat, 
Kwanpen'den çanta, Felekşan Onar'dan çok özel bir 
parça ile THY'dan los Angeles'a Business Class gidiş- 
dönüş iki kişilik uçak bileti yer alacak. Bizlere bu fırsatı 
sağlayan bütün destekçilerimize tekrardan teşekkür 
ederiz. Sizler de 22 ve 23 Kasım'da şenliğimizi ziyaret 
derek çekiliş biletlerinden satın alabilir ve bu birbirinden 
kiymetli hediyeleri kazanma fırsatı yakalayabilirsiniz. 
Etkinlikte hazırlanan özel sürprizlerden biri de 10. yıla 
özel kutlamaları olacak. 10. yıl kutlamaları kapsamında; 
23 Kasım Perşembe günü saat 17:00 — 19:30 arasında 
Kürşat Başar ve orkestrası sahne alacak. Etkinlik 
ziyaretçilerine açık bu özel performans sırasında 10 özel 


hediyenin çekilişi de gerçekleşecek. 
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“37 kişinin olizmli çocuklar için 
tasarladığı maddi ve manevi olarak 
çok değerli, birbirinden güzel yılbaşı 
sepetleri Tohum Yılbaşı Alışveriş 
Şenliği'nde bağış karşılığında satışa 
sunulacak. Sepetlerin gelirinin 
tamamı ise olizmli çocuklara yönelik 
eğitim projelerine aktarılacak.” 


Yılbaşı sepetleri fikri nasıl ortaya çıktı? 
Etkinlik için kimler sepet hazırladı? 

Bu sene de şenlikte iş, cemiyet ve sanat dünyasının 
ünlü isimleri tarafından hazırlanan 37 yılbaşı sepeti 
olacak. Tohum Otizm Vakfı Başkanı Mine Narin de 
dahil olmak üzere, aralarında vakfın kurucuları da olan 
destekçilerimiz; Arzu Sabancı, Arzuhan Yalçındağ, 

Aslı Şen, Aylin Tahincioğlu, Ayşegül Hotiç, Ayşe Torfilli, 
Banu İpeker, Begüm Ayaydın, Bettina Machler, Caroline 
Koç, Deniz Yıldız Edin, Dilara Sel, Ebru Kohen, Edvina 
Sponza, Elif Dürüst, Fatoş Yalın Arkın, Melda Kosif, 
Meral Peltekçi, Neslişah Alkoçlar, Nil Bentürk Uyguner, 


Pinar Sabancı, Rana Erkan Tabanca, Reyhan Demirören, 


ki 


Serra Kaslowski, Serra Türker, Sevan Bıçakçı, Şebnem 
Berker, Şirin Yalçın, Ümit Boyner, Zeynep Bilgin, Zeynep 


Çarmıklı, Zeynep Madran ve Zeyne 
duyarlı 37 kişinin otizmli çocuklar iç 


p Üstünel. Bu çok 
in tasarladıkları, 


kalplerini, emeklerini ve kendilerini yansıttıkları, maddi 


ve manevi olarak çok değerli, birbir 


Rezzan Benardete, Ronit Hakko, Sanem Kardıçalı, 


sepetleri Tohum Yılbaşı Alışveriş Şen 


inden güzel yılbaşı 
iği'nde bağış 


karşılığında satışa sunulacak. Sepetlerin gelirinin 
tamamı ise otizmli çocuklara yönelik eğitim projelerine 
aktarılacak. Bu sene sepetlerin içerisinde çok özel 
sürprizlerimiz var. Hyatt House New York otelinde bir 
hafta ücretsiz konaklama ve TAV Passport kartı kazanma 
şansı gibi birçok özel sürpriz sepet alan ziyaretçileri 
bekliyor olacak. 


“Bu özel etkinliğimizde bizlerle 
olmanızı, ilginizi çeken seminere 
katılırken hem beraber öğrenmenin 
tadını çıkarmanızı hem de vakfımıza 
destek olmanızı bütün kalbimizle 
diliyoruz.” 


Yılbaşı Alışveriş Şenliği'nde konuşmacı olarak 
kimler var? 
Bu sene şenliğimiz iki gün boyunca devam edeceği için 
birbirinden değerli beş konuşmacımız bizlerle olacak. 
22 Kasım Çarşamba günü, seminer programımız saat 
.00'de Seda Diker ile “İçimizdeki 7 Kadın: Kadınlık 
Gücünü ve Bereketini Tekrar Ele Almak” adlı söyleşisi ile 
başlayacak ve 13:00'de Prof. Dr. Yankı Yazgan ile devam 
edecek. Yazgan, her sene seminerlerimizde bizimle olan v 
vakfımızın kurulduğu günden beri yanında olan en büyük 
destekçilerimizden biri. Bu sene “Çocuğumuzu Geleceğe 
İyi Hazırlamak” konusuyla içinde bulunduğumuz dönemde 
ebeveynler için çok güncel olan bir konuyu bizlerle 
paylaşacak. İlk günümüzü saat 17.00'de Prof. Dr. Osman 
Müftüoğlu'nun “2018'nin Sağlık Trendleri” adlı semineriyle 
tamamlıyor olacağız. 23 Kasım Perşembe günü, Dr. Birep 
Aygün'ün, saat 1 1:00'de “Bir Ben Var Gende Benden 
İçeri: DNA'nın Hafızası Var mı? Genler Bizim Kaderimiz 
mi? Aslında Kimin Hikayesini Yaşıyoruz? konulu söyleşisi 

r 

v 


—i 


a 


ile bizimle birlikte olacak. Saat 13:00'de ise tasawuf 
araştırmacısı ve yazar Cemalnur Sargut “Tasawuf Bakış 
Açımızı Nasıl Değiştirir?” konuşu söyleşisini dinliyor 
olacağız. Bizim için son derece anlamlı ve önemli olan bu 
özel etkinliğimizde bizlerle olmanızı, ilginizi çeken seminere 
katılırken hem beraber öğrenmenin tadını çıkarmanızı hem 
de vakfımıza destek olmanızı bütün kalbimizle diliyoruz. 
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” Koleksiyonun gördüğü yoğun ilgi üzerine bu sene 
yepyeni ürünlerden ve renklerden oluşan “10. Yu 
Koleksiyonu'nu yarattık.” 


Geçen sene Otizmli Mustafa sağlıyor. Koleksiyonun gördüğü 

Birdal”ın tasarımları büyük ilgi (yoğun ilgi üzerine bu sene yepyeni 

görmüştü. Bu sene alışveriş ürünlerden ve renklerden oluşan “10. 

şenliğinde ziyaretçileri nasıl Yıl Koleksiyonu” nu yarattık. Sevgili 

bir sürpriz bekliyor? Siren Ertan, geçen sene, Mustafa'nın 

Vakıf olarak, Özel Tohum Otizm çizimlerinden ilham alarak özel 

Vakfı Özel Eğitim Okulu öğrencisi şallar tasarlamıştı. O kadar büyük 

olan, 14 yaşındaki Mustafa Birdal'in O talep oldu ki, bu sene farklı renkler 

çizimlerinden esinlenerek son iki şallarla koleksiyonunu genişlettik. 

senedir çok özel bir ürün koleksiyonu Bu sene de çok özel bir dokumayla 

yaratmıştık. Mustafa'nın çizimlerinden © İtalya'da üretilen şallarıyla vakıf 

hazırlanan defter, kalem, çanta, yararına satış yapıyor olacak. Yine, a -.,. 
tişört gibi çeşitli ürünlerden oluşan Mustafa Birdal'ın çizimlerinden ilham p : | 
koleksiyon hazırlanıp etkinlikte satışa alınarak oldukça modem çizgide, , | e ş—ç—— 
sunulmuştu. Yoğun ilgi gören bu canlı renklerde, çarpıcı bir tasarımla yp: , 
ürünler iki senedir bazı özel kurumlar | hazırlandı. Sınırlı sayıda üretilen bu | 
tarafından yılbaşı hediyesi olarak özel şallar şık hanımların kıyafetlerini i | 
da kullanılıyor ve vakıfa destek tamamlayacak. gem. İ 


“Ziyaretçilerimiz hem alışveriş 
yapabilecek hem de zengin 
yemek bölümümüzün keyfini 
çıkartabilecekler.” 


Yemek bölümünde bu sene ne gibi 
yenilikler var? 

Şenliğimize farklı bir soluk getirmek için dört sene 
önce yemek firmalarını da ağırlayabileceğimiz 
bir konsept yaratmıştık. Bu konsepti genişleterek 
sürdürmeye ve yenilikler eklemeye devam 
ediyoruz. Bu sene de sağlıklı beslenme trendine 
uyum göstererek; çok farklı firmaların yemek 
menüleri ve gurme lezzetleri ziyaretçiler bir 
arada bulabilecek. Starbucks, Doluca ve CCİ 
Türkiye de içecek ikramları ile bizi yine yalnız 
bırakmadı. Bu sayede ziyaretçilerimiz hem 
alışveriş yapabilecek hem de zengin yemek 
bölümümüzün keyfini çıkartabilecekler. 
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“Biz yetişkin gönüllüler dışında bir de genç gönüllülerimiz var. İlk, orta 
ve lise çağında olan genç gönüllülerimiz kendileri kadar şanslı olmayan 
otizmli akranları için gönüllü olarak çalışıyorlar. Her sene onların desteği 
ve yardımlarıyla çok daha güçlü oluyoruz.” 


Vakfa yaptığınız çalışmalardan bahsedebilir 


lardır Tohum Otizm Vakfı'na gönüllü olarak 


olarak Yılbaşı Alışveriş 
nden başlıyoruz. 


Her sene ziyaretçiler için farklı neler olabilir, ne tür 


misiniz? 

Bizler uzun yı 

destek veriyoruz. Vakıf gönüllüleri 
Şenliği hazırlıklarına aylar öncesi 
yenilikler ve sürprizler hazırlayabi 
farkl 

belir 

Belirtmek isteri 

olarak 

ayırmaktan büyük keyif a 

güçlü bir ekip 

yaptığımız genel toplantı 
temalarda çalışan alt gru 
toplanıyor. 22-23 Kasım' 


temalar belirliyoruz. Daha sonra kendi 
enen temalara göre görev dağılımı yapıyoruz. 


m ki, çoğumuz zaten iş haya 
çalışıyoruz. Ama böyle güzel bir işe de zaman 


liriz diye düşünerek 
içimizde 


ında aktif 


Hep birlikte etkin ve 


liyoruz. 


çalışması yürütüyoruz. Her hafta düzenli 


arın yanı sıra belirlenen 
plarımız da kendi içlerinde 
da gerçekleşecek Yılbaşı 


Alışveriş Şenliği'nde şimdiye kadar yirminin üzerinde 


toplan 


bir etki 


kendim 


ola 


ak görüyoruz. Biz ye 
genç gönüllülerimiz var. | 


ti gerçekleştirdik. Gönüllüler olarak sadece 
nlik yapıyor gibi h 
izi vakfımızın tamamlayıcıları ve değer arttırıcıları 


issetmiyoruz aynı zamanda 


işkin gönüllüler dışında bir de 


k, orta ve lise çağında olan 


genç gönüllülerimiz kendileri kadar şanslı olmayan 
otizmli akranları için gönüllü olarak çalışıyorlar. Her 
sene onların desteği ve yardımlarıyla çok daha güçlü 
oluyoruz. Gönüllüler olarak bizler vakfın profesyonel 
çalışanları değiliz ama üstlendiğimiz görev ne olursa 


olsun onu 'profesyonelce” yerine getirmek zorundayız. 


Aslında başarımızın sırı da bu... 


N 


7 


“Kiehl's olarak Tohum Otizm Vakfı 
ve Oscar ödüllü oyuncu Matthew 
McConaughey ile güçlerimizi 
birleştirdik. Yürüleceğimiz ## ParçasıOl 
kampanyası ile ülkemizde otizm 
Jarkındalığını artırmayı amaçlıyoruz.” 


Bu sene Yılbaşı Alışveriş Şenliği'nin ana 

sponsoru Kiehl's oldu. Bunun yanı sıra bir 
farkındalık projesine de imza atıyorsunuz. 
Biraz bahsedebilir misiniz? 


Kieh 


ve 


İs olarak üzerinde projeler ür 
hassas olduğu 


muz bazı toplumsal konular v 


itmeye çalışt 


ğımız 
ar. Bu 


konuda, “Kiehl's Gives” çatısı altında toplumdan aldığımızı 


topluma verme bili 
yoruz. Bu sene, temelinde “çocuk” olan b 
nsal duyarlılığı arttırmaya yö 
ile ikinci kez bir araya ge 
ve Oscar öd 
erimizi birleşt 


ya 
(©) 


ÇE 


an 


Kiehl's tarafından s 


Matthew McConau 


izme olan toplu 
Tohu 
Kieh U 
Matthew McCona 

a 


tizm 
22 ve 23 Kasımg 
us'a gerçekleşecek “Yılbaşı Alışveri 
tluluk duyuyoruz. Şenlikte, 
seri Kiehl's x 

ra Facial Cream 


Bosphor 


nci ile çeşitli so 


p 
n 
m Otizm Vakf 


Is olarak Tohum Otizm Vakf 
ughey ile güç 
imiz #ParçasıOl kampa 
kındalığını artırmayı amaçli 
ikle sosyal medyayı çok etkin 
i ve belirtilerini 
ndalık hareketinin parças 
iş birliği kapsamında Kieh 
ndalık çalışmalarına katkı 
Vakfı'na bu sene bir önem 


İeceğ 


(0) 
, 
sm 


yoruz. Yıl sonuna 


anlatmaya ve herkesi bu ön 
maya davet edeceğiz. 


sağlayacak. 


syal sorumlulu 
ir 
n 


ül 


nyası ile ülkem 


bir şekilde ku 


ağazaları ve e 


em 


kib 


Kieh 


i destek daha 


ünlerinde Four 


Seasons Hote 


a sponsoru olmaktan büyük mu 


ol 


ş Şenliği 


nırlı sayıda üretilen öz 


ghey limited Edition Ul 


de Tohum Otizm Vakfı yararına satılacak. 


k projeleri 
proje ile 
eldik ve 
dik. 
ü oyuncu 
irdik. 
izde otizm 
adar, 
anarak, 


i de 


s, Tohum 
veriyor. 


the 


” . 
nın 
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BUĞÇE, BÜLENT-NİLGÜN GÜLEN 


CEYLAN ÇAPA 


SONBAHARDA TAZE SOLUK 


Tasarımcı Nilgün Gülen'in “İçimizdeki Güç" temalı Sonbahar/Kış 2017-18 
Koleksiyonu'nun tanıtımı cemiyetin seçkin isimlerini buluşturdu. Ünlü isimler tasarımları 


yakından inceleyerek alışveriş yapmayı ihmal etmedi. 
Zafer TEKTAŞ - zafer.tektasOalem.com.tr 
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SEBNEM ÇAPA 


CEYLAN ÇAPA YENİ 
KOLEKSİYONDAN PARÇALARI 
GİYEREK DAVETLİLERE TANITIRKEN, 
ANNESİ ŞEBNEM ÇAPA DA 
BU ÖNEMLİ GÜNÜNDE ONA 
DESTEK VERDİ. 
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Co 
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| HEVES EKİNCİ 


ARZU ATABARUT 


SELMA ÇİLEK ÇİFTÇİ 


FİLİZ BULUTÇU 
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—. pa 


İSRA GÜL AYŞEGÜL TUNCER 


e 


CANDAN VARNALI 


SELİN DENİZLİ BURNAZ 


BİRLİKTE KURDUKLARI ÇANTA 
MARKASIYLA BAŞARIYI YAKALAYAN 
GÜLİZ ONURSAL İLE DİLEK TONER 
DE DAVETTEYDİ. 


m 


Ne 
İNCİ GAZİOĞLU, BUKET TAŞDELEN 
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FUNDA FİLİBELİ 


emiyet hayatının gen 


Ceylan Çapa, geçtiğimiz hafta 

yakın dostlarının katılımıyla 
gerçekleştirdiği davette BNG Design, 
Sonbahar/Kış Koleksiyonu'nu Emaar 
Sguare AVM'de tanıttı. Türkiye'deki 


avangart giyimin öncüsü 


BNG Design' 


direktörü Nilgi 
yakından ilgilenerek yeni 


tanıttı. Nilgün 
Gülen ve kız 


n kurucusu 
ün Gülen, 


Gülen'in eşi Bülent 


olarak bilinen 
ve kreatif 
konuklarıyla 
koleksiyonunu 


Buğçe Gülen de daveti: 


disine dest 


k verdiler. 


yer alarak ken 


“İçimizdeki Güç” temalı 
Sonbahar/Kış Koleksiyo 


tarzı, asimetrik kesimleri, harek 


2017-18 


nu; özgün 


kolaylığı sağlayabilen tasarımlarıyla 
dikkat çekiyor. Kadınların içlerindeki 


ç isimlerinden 


gücün ne kadar değerli olduğunu 


yansıtan göz alıcı koleksiyon, cemiyetin 
ünlü simalarının beğenisini kazandı. 
Koleksiyonunun parçalarını deneyen 


ünlü isimler 


beğendikleri kıyafetleri satın 


alarak gardıroplarına eklediler. Açılışa 


ev sahipliği 
yeni koleksi 


yapan Ceyla 


n Çapa ise 


yondan parçaları giyerek 


davetlilere tasarımlar hakkında bilgi 


verdi. Şık st 
Şebnem Çapa da, davet 
bu önemli gününde ona 
İstanbul cemiyet hayatının 


iliyle kızına ilh 


am veren 
e katılarak 


destek verdi. 


renkli 


isimlerinin katıldığı davette sonbahar 


şıklığı dikkat çekti. Heves 


Ekinci, Sernur 


Çiftçi, Selma Türkeş, Arzu Atabarut, 
Selma Çilek Çiftçi davette objektifimize 


yansıyan ünlüler arasındaydı. 


ASONU 
l PROGRAMINIZA | 
BİRAZ 


REKLAM 
ALIN. 


#İFTİHARLASUNAR ”,.,., | 0 EKİM 201 
m... e. 5 MART 201 


REKLAMLARLA İŞ BANKASI'NIN 
İLETİŞİM YOLCULUĞU SERGİSİ 


TÜRKİYE İŞ BANKASI MÜZESİ, BANKACILAR CADDESİ NO:2 EMİNÖNÜ > GİRİŞ ÜCRETSİZDİR 
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GEORGE LUCAS, EVA CHOW, LEONARDO DICAPRIO 


Eva Chow ve leonardo DiCaprio'nun eş başkanlığında Gucci tarafından düzenlenen 


LACMA Art#Film Gala; moda, sanat ve sinema dünyasının ünlü isimlerini buluşturdu. 
Ayça BARUT TANMAN - ayca.itanman&alem.com.ir / Getiy Images Türkiye 


anata verdiği destekle tanınan Gucci, Los Angeles o Wars”un yaratıcısı film yapımcısı George lucas 


County Museum of Art'ta |LACMAJ|, geleneksel onurlandırıldı. Palmiye ağaçlarıyla çevrili bahçede 

AriFilm Gala'nın yedincisine ev sahipliği yaptı. düzenlenen kokteylle başlayan galaya moda, sanat 
Eva Chow ve Leonardo DiCaprio'nun eş başkanlığında O ve sinema dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı. 
gerçekleşen gecede sanatçı Mark Bradford ve “Star Monaco Sarayı'nın zarif ismi Charlotte Casiraghi, 


RENEE ZELLWEGER 


BRAD PTT 


DAKOTA JOHNSON 


a oy 
DIMITRI RASSAM, CHARLOTTE CASIRAGHI 


FRANÇOIS-HENRİ PINAULT-SALMA HAYEK 


Salma Hayek, tek omuzlu 


payetli mavi Gucci elbisesiyle 
gecenin şıklarındandı. 


ALEMİ | 


JARED LETO 


>— 4 
KRIS JENNER, KIM KARDASHLAN WEST 


Reality yıldızı Kim 
Kardashian 
West, geceye annesi 
Krıs Jennerile 
katıldı. Davete Annle 
Lennox şarkılarıyla 
renk katı. 


yapımcı erkek arkadaşı Dimitri 
Rassam ile ilk kez bir davette 
objektiflere yansıdı. Salma 
Hayek, Rosie-Huntington 
Whiteley, Amy Adams, Zoe 
Saldana, Dakota Johnson ve 
Kerry Washington geceye 
Gucci tasarımlarıyla katıldılar. 
Kim Kardashian Wesi'e gecede 
annesi Kris Jenner eşlik etti. Uzun 
bir aradan sonra ilk kez bir 
davete katılan Brad Pitt, neşeli 
tavırlarıyla ilgi odağı oldu. 
Annie lennox'un şarkılarıyla renk 
kattığı gece geç saatlere kadar 


NAOMI CAMPBELL, KERRY WASHİNGTON 2.» : devam etti. 


e gr” > 
AMY ADAMS-DARREN LE GALLO 


Her mutfağın tarzı farklıdır 


ğ 


INTEMA 


YAŞAM 


"> Eczacıbası : İNTEMA MAĞAZA e (0212) 233 07 78 / Vali Konağı Cad. No: 26 Nişantaşı www.intemayasam.com.tr 
> ” İNTEMA YAŞAM e (0212) 555 45 45 / Kanyon AVM Giriş katı Büyükdere Cad. No: 185 Levent 2gE©E00 0 / intemayasam 
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OPPY DELEV 
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SABINE GETTY 


FRANÇOİS-HENRİ PINAULT, ARIZONA MUSE 


El işçiliğini temel alan tasarımlarıyla tanınan Bottega Veneta, 1729 yılında 
inşa edilen Chiswick House'da düzenlediği davette konukları markanın 
Venedikli geçmişinde bir yolculuğa çıkardı. 


Ayça BARUT TANMAN — ayca.tanman&alem.com.ir / Fotoğraflar: David CHURCHİLL 


NIEVES ALVAREZ 


PERNİLLE TEİSBAEK RENEE STEWART 


JOSEPHINE DE LA BAUME'UN MÜZİKLERİYLE RENK KATTIĞI 
DAVETTE GIORGIO LOCATTELL'NİN LEZZETLERİ İKRAM EDİLDİ. 


LADY VİOLET MANNERS <p LADY AMELJA WİNDSOR 


VIOLA ARRIVABENE, MADINA VISCONTI DI MODRONE 


CHISWICK HOUSE'UN 
İLK KATINDAKİ SEKİZ ODA 
BOTTEGA VENETA'NIN 
İKONİK TASARIMLARININ 
YANI SIRA YENİ 
ÜRÜNLERİYLE SÜSLENDİ. 


oftega Veneta'nın Londra'da düzenlenen 
B The Hand of the Artisan daveti, konukları 

markanın el işçiliğini temel alan mirasında 
ve Venedikli geçmişinde bir yolculuğa çıkardı. 
Etkinlik markanın kreatif direktörü Tomas Maier'in 
vazgeçilmez ilham kaynaklarından mimar 
Andrea Palladio'nun tarzından esinlenerek1/29 
yılında Venedik tarzında inşa edilen Chiswick 
House'da gerçekleşti. Chiswick House'un ilk 
katındaki sekiz oda Bottega Veneta'nın ikonik 


tasarımlarının yanı sıra yeni ürünleriyle süslendi; 
moda evininin Montebello Vicentino'daki 
atölyelerinde çalışan zanaatkarlar canlı 
sunumlar yaptılar. Josephine de la Baume ve 
The Postmen'in müzikleriyle renk kattığı davette 
Giorgio locatelli'nin hazırladığı yöresel menü 
ikram edildi. Poppy Delevingne, François-Henri 
Pinault, Arizona Muse, Sabine Getiy, Pemille 
Teisbaek, Lady Amelia Windsor ve Lady Violet 
Manners gecenin konuklarındandı. 
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ECZACIBAŞI'DAN DESTEK 


İstanbul Modem'in kurucu sponsoru Eczacıbaşı Topluluğu, 75. yılı kapsamında Kadın Sanatçılar 
Fonu'nun kurumsal destekçisi oldu. Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, 
“Kadın sanatçıların üretim ve temsil oranlarını artırmayı hedefliyoruz” dedi. 


adın erkek eşitliğine yönelik çalışmalara 

ağırlık veren ve Fırsat Eşitliği Modeli 

(FEM| Projesi'ne ortaklığın ardından, 
“birliktebiz” projesini hayata geçiren Eczacıbaşı 
Topluluğu, İstanbul Modern bünyesinde kurulan 
Kadın Sanatçılar Fonu'nun kurumsal destekçiliğini 
üstlendi. Eczacıbaşı Topluluğu'nun 75. yılında 
kurucusu olduğu sivil toplum kuruluşlarına ek 
katkılar sağlanması kapsamında desteklenen 
proje, kadın sanatçıların çalışmalarının bilinirliğini, 
görünürlüğünü artırmayı ve İstanbul Modem 


, 
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koleksiyonundaki kadın sanatçıların sayısını daha 


da çoğaltimay 


üretim ve temsi 


belirten ve bu 


amaçlıyor. Kadın sanatçıların 


Bu sergilemede /4 yapıt kadın sanatçılara 112 


yapıt ise erkek sanatçılara ait 


| oranlarını artırmayı hedeflediklerini 
alana dikkat çekerek, öncülük etmek 


istediklerini vurgulayan Eczacıbaşı Holding Yönetim 


Kurulu Başkan 
sanat kurumu, 
sayılarına bak 


Bülent Eczacıbaşı, ülkemizde müze, 
fvar ve galerilerdeki kadın temsil 


dığında bu oranın yüzde 30'larda 


seyrettiğini söyledi. Eczacıbaşı, “Örneğin şu 
anda İstanbul Modem koleksiyon sergisinde 36 


kadın 75 erke 


k sanatçının çalışması sergileniyor. 


kadınların 
çoğalmas 


paylaşan 


ilk adımın 
atmıştı. 


desti kl , bu sayıların eşi 
dedi. İstanbul Modern tarafın 


araya geti 


çağdaş sanat alan 
nı, Türkiye ve küres 


daha görünür olmasını hedef 


. Fona sağladığımız 


ilenmesi hedefleniyor” 


dan kurulan ve 
ında üretimlerinin 
el sanat sahnesinde 
eyen ve bu hedefi 


koleksiyonerler ile özel destekçileri bir 
ren Kadın Sanatçılar Fonu, çalışmalarının 


geçtiğimiz yıl İnci 


Eviner retrospektifi ile 


ri 
Villeroy & Boch 


Emotion Meets Architecture ra 


Şekil ve fonksiyonu etkileyici bir biçimde bütünleştirmeyi başaran yeni Venticello banyo 
i | koleksiyonu ile modern ve size özel tasarlanmış bir banyoya sahip olabilirsiniz... 


WWW.VILLEROY-BOCH.COM 


go 


> Eczacıbaşı Li 0850 311 70 70 


—- 


MAHMUT KÖYLÜ, BE BEYHAN BENARDETE 


ün, dimi 


“MURAT GAZİOĞLU | pa 


o ROLLS-ROYCE 
ISTANBUL GOLF CUP'TA 


İki gün süren, iş dünyası ve cemiyetin 

golf tutkunu isimlerini buluşturan Rolls- 

Royce İstanbul Golf Cup, 207 golf 
oyuncusunu ağırladı. 


ünyanın en prestijli otomobil markalarından 
a aş — Rolls-Royce'un Türkiye'deki distribütörlüğünü 
—— kile Aa üstlenen Royal Motors, bu yıl üçüncüsü 
BULENT CİRİTÇİ, ERHAN KAMIŞLI, CEM ÇELİKOĞLU | gerçeklesen geleneksel RollsRoyce Istanbul Golf 
Cup 2017'yi, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 
şliğinde düzenledi. Kemer Country Club'da iş 
ve cemiyet dünyasının önde gelen goliçülerini 
bir araya getiren turnuvada keyifli anlar yaşandı. 
Golfçüler yeşil sahalarda performansların 
gösterdiler. Turnuvanın kazananları ödüllerini 
Marka Müdürü Hilal Aysal'ın elinden aldı. 
Turnuvanın kazananı Adem Karataş, İngiltere'de 
Goodwood'da bulunan Rolls-Royce fabrika ziyareti 
ile ödüllendirildi. Ödül töreni sırasında konuşan 
Hilal Aysal, turnuva ödül töreninin böylesine anlamlı 
bir günde gerçekleşmesinden dolayı duyduğu 
gururu belirterek, gösterilen yoğun ilgiye teşekkür 
etti. Hilal Aysal, “Türkiye'de gelişmekte olan golf 
sporuna destek vermekten ötürü gurur duyuyoruz. 
Markamızın özünde yer alan zahmet vermeyen 
deneyimi, turnuvaya da taşımaya çalıştık” dedi. 
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DÖRT DÖRTLÜ 
İŞ OTELİ 


Bir iş seyahatinde ihtiyaç duyacağınız her şey 
Bayraklı'nın yeni oteli Four Points by Sheraton İzmir'de. 


Rezervasyon için: 0 232 344 41 44| reservation©fourpointsizmir.com | FOURPOINTSIZMIR.COM 


Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No:17-A 35110 Konak İzmir,Türkiye T232 3444144 F2323444150 


SP&: (#) FPbSizmir LA FPbSizmir FPbSizmir fin) Four Points by Sheraton Izmir 


Preferred 
Guest Four Points by Sheraton İzmir Oteli, Marriott International Lisansıyla, Er Yatırım Turizm ve İnşaat A.Ş. tarafından işletilmektedir. 
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ALİHAN KAMIŞ-ZEYNEP ERDOĞAN 
mi 4 


Başarılı moda tasarımcısı 
Zeynep Erdoğan, 1900'lerin 
başında inşa edilen 

Büyükada'daki Splendid 


GÖKŞİN GÜLÇAT, ALİHAN KAMIŞ, SE 3 Palas'ta Alihan Kamış ile 
ZEYNEP ERDOĞAN, NURSEL GÜLÇAT OT hayatını birleştirdi 


ute couiure tasarımları ve gelinlikleri 
ile övgü toplayan başarılı tasarımcı 
Zeynep Erdoğan, bu kez kendi peri 
masalının kahramanı olarak karşımızdaydı. 
Zeynep Erdoğan, yaklaşık bir buçuk yıldır 
beraber olduğu fotoğrafçı Alihan Kamış 

ile hayatını birleştirdi. Düğün daveti çiftin 
“İstanbul'da ruhumuza tam olarak hitap 
eden yegane nokta” sözleriyle tarif ettiği 
Büyükada'daki Splendid Palas'ta gerçekleşti. 
Çiftin sık sık ziyaret ettiği ve Zeynep 
Erdoğan'ın zaman zaman koleksiyon 
çizimleri için kaldığı Splendid Palas"taki 
düğüne sadece en yakın dostları ve aile 
üyelerinden oluşan 100 kişilik bir davetli 
opluluğu katıldı. Mart ayında anne olmaya 
hazırlanan Zeynep Erdoğan, kendi tasarımı 
olan gelinliği ve küpeleriyle beğeni topladı. 
/ Ayça BARUT TANMAN 
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en özelini" 


270'İ AŞKIN MAĞAZA / RESTORAN VE KAFELER 
EĞLENCE MERKEZİ / Tl SİNEMA SALONU / ALIŞVERİŞ CADDESİ 
ŞOV HAVUZU / MUHTEŞEM BİR DOĞA VE ÇOK DAHA FAZLASI 


VADİSTANBUL ALIŞVERİŞ MERKEZİ'NDE... 


VADİSTANBUL 


Ayazağa Mah. Cendere Cad. No:109/C 02123303838 vadistanbulavm.com AVM 


Kıyafet Paylaşım 
Makinesi 


TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ YARARINA 


Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOGİ) altıncı “Kıyafet Bağış 
Kampanyası"nı geçtiğimiz hafta düzenlediği bir davetle tanıttı. 


Tanıtım davetinde TOG üyeleri hazır bulundu. 
htiyacı olan binlerce çocuğa tertemiz hedefleniyor. Panelde P&G Türkiye ve 
giysiler ulaştırılmasını hedefleyen “Kıyafet O Kafkasya Markalar Direktörü Taygun Günay, 
Bağış Kampanyası" çerçevesinde TOG Yönetim Kurulu Eş Başkanı Suzan 
Toplum Gönüllüleri Vakfı, Migros ve Bayazıt kampanyanın detayları hakkında 
Ariel markalarıyla iş birliğiyle bu önemli bilgi verdi. Etkinliğe Tülin Şahin'in yanı sıra 
kampanyayı bu yıl altıncısını düzenleyerek Toplum Gönüllüleri Vakfı Sosyal Komite 
gerçekleştiriyor. Kampanya kapsamında üyelerinden Burcu Hanif, Zeynep Üstünel 
e. . 1 TOG tarafından toplamda 10 şehirde gibi birçok ünlü isim katılarak kampanyaya 
ZEYNEP ÜSTÜNEL yaklaşık 10 bin çocuğa kıyafet ulaştırılması destek verdiler. / Zafer TEKTAŞ 


SALT GALATA'DA 


Salt Galata'nın içinde yer alan 
şık bir mekanda düzenlenen özel 
partide seçkin isimler buluştu. 
Eğlenceli partiye Dj müziği renk kattı. 


aratıcı çizgisiyle öne çıkan, gündelik 
hayata yönelik triko markası Knitss 
ikinci yılını özel bir parti ile kutladı. 
Modern, güçlü, kendine güvenen şehirli 
kadınlara hitap eden marka, ikinci yılını Salt 
Galata içinde yer alan Neolokal'de markanın 
dünyasını yansıtan özel dekor ve sunumlarla 
eğlenceli bir parti ile kutladı. Bu özel partiye 
davet edilen moda ve cemiyet hayatının 

önde gelen isimleri ve trend setter'ları DJ Ali 
Kuru ve Cüneyt Öztürk'ün performanslarıyla 
keyifli zaman geçirdi. Partiye katılan 

konuklar arasında Mina Başaran, Niyazi 
Erdoğan, Batya Kebudi ünlüler objektifimize 
yansıdı. Tasarımcı Duygu Boz'un kurduğu 
marka, ilhamını geometrik form ve şekillerden 
alırken, örgü ve dokumaya bambaşka bir 
boyut getirerek gündelik hayata yönelik 
koleksiyonlar sunuyor. Aynı zamanda en 
yüksek kalite İtalyan ipliklerini kullanarak 
tasarlanan parçalar, kolaylıkla farklı tarzlara 
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TÜRKİYE GENELİNDE BAYİLİK VERİLECEKTİR. 


Nispetiye Cad. Şehit Ahmet Acarkan Sok. No: 71 Etiler (B) 0212 282 27 28 05337644911 /prestige nispetiye www. prestigenispetiye.com 


AYTEN DANIŞMAN 


ZAFER KOZANOĞLU 


ECE KIRAL 


ZEYNEP TOKER 


ÖZLEM KESKİN 


DENİZ MANZARALI 


Cemiyetin s 


eçkin isimleri 


denize sıfır konumdaki satış 


ofisinde veri 


en brunch 


etkinliğinde bir araya gelerek 


keyifli vaki 


t geçirdiler. 


enizin kıyısında, sonsuz 


mavi ve yeşile uzanan 


yaşam alan 
içinde, hayatın zirv 
SeaPearl Ataköy'd 


arı ile şehrin 
esinde bir yaşam 
başladı. Bu 


tatlı heyecan, geçtiğimiz hafta 


cemiyet dünyasının 
projenin satış ofisi 
getirdi. Sosyal proj 


tanınan, Epos / Dereği'n 
BM'nin Türkiye'deki 


unvanına sahip Za 
da davetliler arasın 


Karamahmutoğlu g 


üzenlenen brunch 


nde bir araya 
e 


ünlü isimlerini 


ere desteğiyle 

n Başkanı 
yi Niyet Meleği 
er Kozanoğlu 
daydı. Ece 


Kıral, Ayten Danışman ve Begüm 


ibi ünlü simalar, 


enize sıfır konumdaki satış ofisinde 


etkinliğinde 


d 
d 
projenin sahip oldu 
a 
e 
b 


ğu konuma ve 


yrıcalıklara hayran kaldı. Projenin ilk 
abında yaşayacak ev sahipleri için 


irbirinden güzel h 


diyeler tasarlayan 


ünlü isimler keyifli bir gün geçirdi. 
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ALEGRA LEVİ 


MÜGE KARAMIZRAK 


ami 


EL YA 


TUÇE PEKSAYAR 


ARKEOLOJİNİN İZLERİYLE 
GEÇMİŞTİ 
YOLCULUK 


Çağdaş sanatın ulaşılabilir olmasını misyon 
edinen Be4 Art Gallery, ressam Nihan 
Yardımcı Çetinkaya'nın “Refresh My Memory” 
başlıklı resim sergisine ev sahipliği yapıyor. 


essam Nihan 
Yardımcı 
Çetinkaya'nın kendi 


kişisel tarihini kolektif bir 
bilinçle tuvale taşıdığı 
"Refresh My Memory” başlıklı 
resim sergisi, geçtiğimiz 
hafta Be4 Art Gallery'de 
düzenlenen bir kokteyl ile 
açıldı. Açılış kokteyline iş, 
sanat, medya ve cemiyet 
hayatından tanınmış birçok 
isim katıldı. Kokteylin hemen 
ardından başlayan after 
pariy de, DJ Ali Şahinbaş - 
Fuchs'un eğlenceli müziğiyle 
geç saatlere kadar devam 
etti. Sergide yer alan 30 
eser, açılıştan iki saat önce 
gerçekleştirilen öngösterim 
ile koleksiyonerlere tanıtıldı. 
Sergi, 25 Kasım'a kadar 
çağdaş sanat tutkunlarının 
ziyaretine açık olacak. 


17-25 Ekim 2015'te 
düzenlenen 10. Uluslararası 
Floransa Bienali'ne davet 
edilip seçilen tek Türk 
sanatçı olan Nihan Yardımcı 
Çetinkaya, eserlerinde 
arkeolojiden yola çıkarak 
malzeme, doku, renk ve 
katmanları kolektif bir bilinçle 
tuvale taşıyor. Sanatçı, 
eşyalar, şehirler, koloniler, 
kutsal alanlar ve tarihi 
eserlerin oluşturduğu izler 
üzerinden; bunları kullanan, 
imal eden, inşa eden ve 
yaşayan insanları anlama 
çabasıyla hareket ediyor. 
Çetinkaya, çocukluğunda 
babasıyla birlikte çokça 
zaman geçirdiği arkeolojik 
kazılarda hafızasında yer 
eden bilgiyle izleyiciyi 
geçmişte bir yolculuğa 
çıkarıyor. 
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GOLF TURNUVASINA 
YILDIZ YAGMURU 


Turkish Airlines World Golf Cup'ın finalinin 
gerçekleştiği Titanic Golf Club, Türkiye'nin ilk 
27 delikli golf sahası olma özelliğine sahip. 


olf sporunun devleri büyük © arasında ünlü İrlandalı şarkıcı 
finalde Titanic Deluxe Brian Mc Fadden, Portekizli ünlü 


Golf Belek'te buluştu. Bu futbolcu Ricardo Pereira ve İtalyan 
yıl beşincisi düzenlenen ve golf futbolcu Michela Paramatti de yer 
sporunda önemli bir yere sahip aldı. Titanic Hotels ise dünyanın en 
Turkish Airlines World Golf Cup büyük amatör golf turnuvası Turkish 
2017 kapsamında 62 ülkede Airlines World Golf Cup'ın 2. kez 
100 eleme turnuvası düzenlendi. Ana Sponsoru oldu. Kısa sürede 
Genel toplamda yaklaşık 8.000 dünyadaki en önemli amatör golf 
golfçünün yarıştığı turnuvanın tüm turnuvalarından biri haline gelen 
final misafirlerine Titanic Deluxe Turkish Airlines World Golf Cup'ın 
Golf Belek ev sahipliği yaparken, finalinin gerçekleştiği Titanic Golf 
büyük final heyecanı da Titanic Club'ün Genel Müdürü Mehmet 


ÇAĞLA METİN ar e MICHELA PARAMATTI Golf Club'ta yaşandı. Oyuncular Aygün de golf oynadı. 


ALEV VAYISOĞLU, JAN KUCK, ISABEL BERNHEMER, RUTH BILLER, SERKAN KÜÇÜKÖZCÜ, FERHAT YETER 
UÇ SOLO SERGİ 
“STORYTEL LİR 


Karaköy” deki Anna laudel i stanbul'un yeni çekim merkezlerinden Karaköy'ün gözde sanat 


mekanı Anna layudel Contemporary, düzenlediği ilginç sergilerle 
Contemporary Galerisi'nde sanaiseverleri bir araya getiriyor. Galeri bu kez üç sanatçıyı 
açılan “Storyteller" başlıklı sergi ağırlıyor. 27 Aralık tarihine kadar devam eden “Storyteller” 
| 'd h Bil k isimli sergi, farklı tekniklerle çalışan üç sanatçının güncel temalar 
Almanya an Ruth Biller, Jan Kuck ve üzerinden sundukları görsel hikâyeleri sanatseverlerle buluşturuyor. 
Türkiye'den Serkan Küçüközcü'nün Sergide, Almanya'dan Ruth Biller “VisaVis" ile Jan Kuck “History is 


Pi hiliği Now” ve Türkiye'den Serkan Küçüközcü “Daydreaming” başlığı 
eserlerine EV SONIPIIĞI YAPIYOR altında üç farklı anlatıyı bir araya getiriyor. 


A 


AYLİN YILMAZ | 


'NESLİŞAH YILMAZ | 


PODYUMDA İLKBAHAR-YAZ 
RUZGARI 


londra Moda Haftası'nda düzenlediği 
defilesiyle övgü alan tasarımcı Neslişah 
Yılmaz'ın hazırladığı İlkbaharYaz Couture 
Koleksiyonu, serin güz günlerinde bahar 
rüzgarları estirdi. 


oda dünyasında adını öncelikle Londra Moda 
M Haftası'nda düzenlenen defilesiyle duyuran Neslişah 

Yılmaz'ın baş tasarımcısı olduğu Bamus, IlkbaharYaz 
Couture Koleksiyonu'nu geçtiğimiz hafta düzenlenen bir defileyle 
tanıttı. HB Consult Gatar'ın ana sponsorluğunda Raffles Hotel'in 
görkemli atmosferinde gerçekleşen defileye iş, sanat ve cemiyet 
hayatının önde gelen simaları katıldı. Öner Evez'in koreogrofisini 
yaptığı defilenin baş mankeni Tülin Şahin oldu. Defilenin açılışını 
kırmızı, kapanışını beyaz bir tasarımla yapan Tülin Şahin 
davetlilerden bol alkış aldı. Defilede pastel renklerin yanı sıra, 
ışıltılı tasarımlar ön plandaydı. Sadece gece kıyafetleri değil, 
gelinlik modelleri de koleksiyonda önemli yer tutuyordu. Gelinlikler 
üzerindeki dantel ve işlemeler, tasarımlar için verilen emeğin bir 
göstergesiydi adeta. Tasarımlara eşlik eden O'lea Diamond takılar 
ise göz kamaştırıcıydı. Neslişah Yılmaz'ın, Türk tarihindeki güçlü 
kadın figüründen ilham alarak oluşturduğu göz alıcı koleksiyon 
büyük beğeni topladı. 


DİLEK, SERRA TÜRKER EMEK KÜLÜR 


“İYİ YAŞAM” TEMALI 
OZEL DAVET 


İş dünyası, sanat ve cemiyet hayatından ünlü isimlerin 
bir araya geldiği gecede şıklık rüzgarları esti. İtalyan 
zarafeti ve müziğin başrolde olduğu davete elektro 
keman sanatçısı Giselle Tavilson renk kattı. 


BERRİN YOLERİ 
EN 


— 
—. 


LA 
zak Global Holding 
O Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahmet Akbalık, Luxury 


Living Group Finans ve Ekonomi 
Direktörü Mr. Daniele Vignatelli, 
markanın ve Fendi Casa Tasarım 
Grubu'nun Başkanı Andrea 
Boschetti ve markanın Engineering 
CEO'su Michele Galli ev 
sahipliğinde, Büyükyalı İstanbul'da 
gerçekleşen “İyi Yaşam” temalı 
geceye iş, sanat ve cemiyet 
dünyasından çok sayıda isim 
katıldı. Fendi Casa tasarımcılarının 
hazırladığı ve ilk kez görücüye 
çıkan ikonik dekorasyon konseptleri, 
davetlilerin beğenisini kazandı. 
Her anında İtalyan zarafetinin 
deneyimlendiği bu şık gecenin 
girişinde davetliler, Deniz Kızı 
Trio'nun müzik dinletisi ile karşılandı. 
Mahmut Orhan, D| kabinine 
geçerken Zeynep Doruk sesiyle 
geceyi unutulmaz kıldı. Elektro 
keman sanatçısı Giselle Tavilson 
ise gece boyunca gerçekleştirdiği 
muhteşem performansıyla herkesi 


büyüledi. Konukların şıklığı davete 
renk katarken, Daniele Vignatelli 
gecede bir konuşma yaparak, “Bu 
proje dünyanın en heyecan verici 
şehrinde, Marmara Denizi'nin 
kıyısında, İstanbul'dan ilham alarak 
tasarlanmış bir deniz semti ve bizi 
en çok etkileyen yanlarından biri, 
kendine has bir hikayesi olması. 
Projenin kalitesi, “iyi yaşam” felsefesi 
ve yenilikçi tasarıma verdikleri önem 
markamızla örtüştü. Proje, bizim 
gibi lüksün ancak hayata değer 
katması, insanları mutlu etmesi ve 
yaşamı kolaylaştırmasıyla gerçek 
lüks olacağına inanıyor” dedi. 
Andrea Boschetti de konuşmasında 
“Yeni bir koleksiyonu yaratırken asıl 
amacımız 'Made in Italy” ruhunu 
yansıtabilmektir. Made in Italy'nin 
anlamı, kullanılan materyale karşı 
saygı duymayı, yenilikle gelenek 
arasında mükemmel dengeyi 
yakalamayı ve ayrıcalığın, 

konforun ve güzelliğin lüksle 
kombinlenmesini güçlü bir kesinlikle 
anlatabilmektir” dedi. 


ALEMİ | 
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İSTANBULLULARIN 
BULUŞMA NOKTALARI 


-2| 
LA MANCHA 


Özenli, rahat ve 'ruhu besleyen butik 
mekânların yaratıcısı SoulGroup 
bünyesinde bulunan, kıpır kıpır Akdenizli 
La Mancha, yemekleri, sunumları ve 
ambiyansıyla sizi Akdeniz kıyılarında 
seyahate davet ediyor. La Mancha'da 
İspanya'nın yöresel lezzetlerinden oluşan 
tapas tabaklarını, İtalya'nın ev yapımı 
makarnalarını, 700 çeşit yerli-yabancı 
şarap menüsü eşliğinde tadabiliyorsunuz. 
Masanızda ateşe verilen parmesan 
tekerleğinde yapılan Cacio e Peppe, 
manda sütünden İtalyan usulü yapılan 
burrata peyniri, gorgonzola soslu taşta 
fillet mignon, ev yapımı taze lezzetler, 
mekânda sizi bekleyen yemeklerden 
sadece birkaç tanesi. La Mancha'nın 
Boğaz manzaralı barını, taze meyveli 
kokteyllerini ve hafta sonları DJ Mehmet 
Koçana emanet edilen müzik seçkisini 
çok seveceksiniz. 


Yapı Kredi adios Premium'un sunduğu 
ayrıcalıklarla, İstanbul'un en iyi 
restoranlarının leziz yemeklerinin ve 


özel hizmetlerinin tadı, sevdiklerinizle 


EATALY 


Şehrin cazibe merkezi Eataly İstanbul, 
lezzet tutkunlarına hız kesmeden 

farklı deneyimler sunmaya devam 

ediyor. Eataly içerisinde yeni açılan 

Bar Aperitivoda İtalyan atıştırmalık 
kültürünü yeniden keşfedecek, damak 
tadınıza hitap eden pratik lezzetlerle 
tanışacaksınız. Bar Aperitivoda aperitifler 
iki farklı seçenek halinde sunuluyor: 

Et, peynir ve sebzelerin mükemmel 
uyumundan oluşan Aperitivo Milano 

ve yine sebzelerin balık ile buluştuğu 
Aperitivo Venezia. Her gün, en taze 
günlük malzemelerle hazırlanan 

menü Eataly tahtasına yazılacak ve 
buradan şefin özenle hazırladığı İtalyan 
atıştırmalığı cicchetti'leri deneyimlerken, 
Spritz dünyasının gurusu olarak anılan 
Davide Fornaserio'nun özel reçetelerle 


hazırladığı kokteylleri de tadabileceksiniz. 


beraberken bir başka ik Kışa özel yeni 
menüleriyle dikkat çe 
Premium sahiplerini fazlasıyla mutlu edecek. 


en mekânlar, adios 


pü. van 
Eşsiz Boğaz manzarası ve lezzetli 
yemekleriyle 23 yıldır şehrin sevilen 
mekânlarından olan Sunset Grill & 
Bar'ın içinde açılmasıyla, kısa sürede 
özellikle gençlerin uğrak noktalarından 
olan Sunset Brasserie, konuklarına 
unutulmaz bir yeme-içme deneyimi 
yaşatmayı amaçlıyor. Ünlü Fransız şef 
Fabrice Canellein Akdeniz mutfağından 
esinlenerek hazırladığı farklı lezzetlerin 
yanı sıra Japon şef Hiroki Takemura'nın 
hazırladığı Uzakdoğu yemeklerinin de yer 
aldığı Sunset Brasserie menüsü Akdeniz, 
Japon, Sushi Bar ve Türk olmak üzere 
dört farklı mutfakla geniş bir yelpaze 
sunuyor. Barın şefliğini Cevat Yıldırım'ın 
üstlendiği mekân, trendi yakalayan 
müzikler, lezzetli yemekler ve dikkat 
çekici kokteyl ve içki seçenekleriyle 

daha genç, samimi, rahat ve dinamik 

bir ambiyansta, eğlenceli zamanlar 
vadediyor. 
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Yapı Kredi adios Premium ile 


İstanbul'da seçkin otel ve restoranlarda 
X10 indirim! 


Detaylı bilgi adiospremium.com.r'de. 


Yapıkredi 


adı SÖ YUM 


pe N »—— see 


NOPA RESTAURANT 


Nişantaşı'nın gözde mekânlarından 
Nopa Restaurant, bu sezon da dünyada 
hızla yükselen Comfort Food akımını 
menüsündeki yemeklere yansıtıyor. 
Şehrin kargaşasından uzak arka 
bahçesinde eşsiz bir ambiyans sunan 
Nopanın yeni sezondaki paylaşımlık 
ağırlıklı menüsünde; Hawaii usulü ton 
balığı poke, panzanella salata, somon 
tataki, Dağıstan mantı ve taco gibi çeşitli 
başlangıç seçeneklerinin yanı sıra pek 
çok salata ve ana yemek de bulunuyor. 
Çorba çeşitleri, risotto ve makarna 
ağırlıklı bir Günün Spesiyalleri menüsü 
de hazırlayan mekân, öğlen yemekleri 
için de Nişantaşı civarında çalışanların 
tercih ettiği yerlerin başında geliyor. 
Doğal meyve ve malzemelerle hazırlanan 
kokteyller, premium içkiler ve zengin 
şarap seçkisine sahip olan Nopa'nın barı 
da leziz atıştırmalıklarla barda vakit 
geçirmekten keyif alanları bekliyor. 
Nopada cuma ve cumartesi akşamları 
yemek sonrasında DJ performansları da 
düzenleniyor. 
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ZANZİBAR 


Zengin menüsü, sıcak atmosferi ve 
tematik dekorasyonuyla oldukça iddialı 
olan Zanzibar, İstanbul'un kalbinde yer 
alan Zorlu Center'da hizmet veriyor. 

1993 yılında Teşvikiye'de başladığı 
yolculuğuna, şimdilerde Zanzibar 
Restaurant - Cafe - Bar olarak devam 
eden mekânda her damak tadına uygun 
bir şeyler bulmanız mümkün. İntegral 
hamurundan yapılan çıtır-kıtır, keçi 
peynirli brül&e salata, özel olarak üretilen 
taş değirmen unundan üretilen ince 
hamurdan yapılan pizzalar, tamamı 

ev yapımı ve farklı soslarla bezenmiş 
makarnalar ile tatlılarda dondurmalı 
profiterol, elmalı tarte tatin ve armutlu 
creme brülee Zanzibar'ın Akdeniz esintili 
menüsündeki lezzetlerden sadece birkaçı. 
Ünlü İtalyan şef Riccardo Scaioli'nin 

de tecrübesi ve bilgisiyle menüye katkı 
sağladığı Zanzibar, keyifli sohbetleri leziz 
yemeklerle buluşturmaya daha uzun 
yıllar devam edecek gibi görünüyor. 
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Uzakdoğu lezzetlerinin Türkiyedeki 

ilk ve en büyük restoran zinciri olan 
SushiCo, orijinal tariflerden oluşan 
zengin ve lezzetli menüsüyle, 1997 
yılından bu yana İstanbullulara hizmet 
veriyor. Çin, Japon ve Thai mutfağından 
yemeklerin yer aldığı geniş bir menüye 
sahip olan SushiCo'nun 
spesiyalleri arasında özel 
Sushi Rolllar, zencefil 
soslu çıtır tavuk, 
kuşkonmazlı dana 

eti, kızarmış Pekin 
ördeği, teriyaki soslu | 
somon ve kızartılmış 
dondurma gibi lezzetler 
bulunuyor. SushiCo, 
hazırladığı özel menülerle 

catering servisi de veriyor. Uzakdoğu 
mutfağının en özel yemeklerinden 
vazgeçemeyenlerdenseniz, önümüzdeki 
günlerde SushiCo'nun yeni açılacak 
Emaar Sguare Mall ve Hilltown AVM 
şubelerini de mutlaka ziyaret etmenizi 
tavsiye ederiz. 
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Sehrin en iyi 
menülerinin keyfini 


adios Premium'un 
7 özel indirim ; 
: ayrıcalığıyla çıkarın! 


UZMAN ELLERDE 


Nişantaşı'ndaki kliniğin açılış davetinde bir araya gelen 
seçkin konuklar migren cerrahisi ile estetik ve plastik 
uygulamaları konusundaki semineri ilgiyle dinlediler. 


lastik ve estetik cerrahi 

uygulamaların yanı 

sıra Amerika'da 
Sağlık Bakanlığı tarafından 
onaylanmış migren cerrahisini 
Türkiye'de ilk yapan kişiler 
arasında yer alan Op. Dr. 
Ömer Sağır, Nişantaşı'nda 
klinik açtı. Nişantaşı Valikonağı 
Caddesi'ndeki klinikte 
düzenlenen açılış davetine, 
cemiyet hayatının tanınmış 
isimleri katıldı. Kalça estetiği, yüz 
germe ve burun estetiği alanında 
uluslararası deneyime sahip olan 
Op. Dr. Ömer Sağır, davette 
konuklara klinikte yapılan plastik 
ve estetik cerrahi uygulamalar 
hakkında detaylı bilgi verdi. 
Keyifli bir akşam çayı ve sağlık 
ikramlar eşliğinde gerçekleşen 
davette ünlü isimler, konuşmayı 
büyük bir ilgiyle dinlediler. 
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Ay pa 


GÜLBİN SİMİTÇİOĞLU, NÜKHET ÇUBUKÇU | 


N: 


ÖMER SAĞIR, ARZU AK 


.— 
.an 


.--A il e. 
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TÜRK KALP VAKFI'NDA 


Türk Kalp Vakfı, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl 
dönümü olan 10 Kasım öncesi anlamlı bir sergiye 
ev sahipliği yaptı. 


ÖZLEM AKBAYIR, CEM YILMAZ 
CEM YILMAZ 


alp sağlığı konusunda 

toplumu bilinçlendirmek 

amacıyla çeşitli etkinlikler 
düzenleyen Türk Kalp Vakfı 
bu kez farklı ve anlamlı bir 
etkinlik düzenledi. Türk Kalp 
Vakfı Başkanı Kenan Güven'in 
eşi Hayat Güven'in arşivinden 
derlenen, büyük önder Mustafa 
Kemal Atatürk'ün ölümünü haber 
veren 79 yıllık gazeteler “10 
Kasım Atatürk'ü Anma Günü 
ve Atatürk Haftası” kapsamında 


Brand Week Istanbul'da, Çelik karakteriyle aynı sahneyi paylaşan 
ünlü komedyen Cem Yılmaz, izleyicilere keyifli anlar yaşattı. 
rçelik'in efsane karakteri Çelik ve Cem 
Yılmaz, Zorlu PSM'de düzenlenen 


Brand Week Istanbul'da aynı sahneyi 
paylaştı. Türkiye'de bir ilk olan interaktif 


Week Istanbul'da ev sahipliği yaptığı “Art 

of Collaboration-İş birliği Sanatı” adlı oturum 
büyük beğeni topladı. Markanın sevilen 
karakteri Çelik, Türkiye'de bir ilk olan canlı ve 
hologram tekniğiyle izleyicinin karşısına çıkan O interaktif hologram tekniğiyle sahneye çıktı. 
Çelik ile Cem Yılmaz'ın sahne şovu büyük Arçelik markasının geçtiğimiz günlerde 
beğeni topladı. Marka Grup Yöneticisi Özlem iş birliğine gittiği ünlü komedyen Cem Yılmaz 


Akbayır, “Cem Yılmaz da bizim gibi işini 


aşkla yapıyor. Yollar 
Türk insanıyla ayrı bi 


mızı bu aşk birleştirdi. 
r gönül bağımız var. 


Bu bağ bizi 10'uncu yılda da lovemark 


yaparak ödüllendird 


i" dedi. Türkiye'nin 10 


yıldır en sevilen beyaz eşya markası, en 


yaratıcı isimler ve markaların yer aldığı Brand 
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ile renkli bir şova 
iş birliğine karar v 


imza attı, Ünlü komedyen, bu 
rmesinde etkili olan ilginç 


bir ayrıntıyı da izleyicilerle paylaştı. Babasının 


senelerce Arçelik bayisinde çalışıp buradan 


emekli olduğunu s 


öyleyen Cem Yılmaz, 


markanın kendisi 
esprili 


için ayrı bir anlamı olduğunu 
bir şekilde anlattı. 


Türk Kalp Vakfı merkez binasında 
sergilendi. Türk Kalp Vakfı'nın 
çalışanları ve yönetim kurulunun 
katılımıyla gerçekleşen, tarihe 
ışık tutan serginin açılışında, Türk 


Kalp Vakfı Başkanı Kenan Güven 


ve Çetin Yıldırımakın konuşma 
yaptı. Sergi Atatürk Haftası'nda 
tüm hafta boyunca Türk Kalp 
Vakfı'nda sergilendi. 

/ Zafer TEKTAŞ 
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Lüks 


KAHVERENGİ BOTLAR HEM OFİSTE 
HEM GÜNLÜK HAYATTA ŞEHİRLİ 
ERKEKLERİN ŞIKLIĞINI TAMAMLIYOR. 


Fotoğraf: Metin BAKIRKAYA 
Styling ve Prodüksiyon: Ayşe SÖNMEZ 
Fotoğraf Asistanları: Caner METİN 


©) BERLUTTI, bot 

© LOUIS VUİTTON, çanta 

© BRIONI, kemer 

© SANTONI, bot 

© DOUCAL'S / HARVEY NICHOLS, bot 
© ZILLI, güneş gözlüğü 

© PANAMA HATTERS / BEYMEN, şapka 
© ALBERTO FASCIANI / BEYMEN, bot 
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Şebnem Çapa 


“Benim için en büyük lüks, sağlık ve huzuru ailem 
ve dostlarımla paylaşabilmek” diyen Şebnem Çapa, 
hayatına renk katan lüksleri ALEM'e anlattı. 


Lara MUTLU - lara.mutlu&alem.com.tr 


Koleksiyonunu 
yaptığınız bir şey var mı? 
Antika mücevher kutusu ve 
eski İstanbul kartpostalları 
koleksiyonu yapıyorum. 


AN 
pa 
Bg 


V İNEN 

N ij 

A, HP 
EN 
Kİ 


“Ailemle 
keyifli zaman 
geçirmek, 
benim için en 
büyük lüks.” 
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Favori seyahat 
destinasyonunuz? 

Uzak Doğu'nun her 
köşesi ve Hindistan. 


# / 
GM. ln 
nz yi 


Kendinizi içinde 
en iyi hissettiğiniz 
kıyafet? 

Tabii ki, kendi tasarımım 
Chez-Bo'nun içinde 


En 
sevdiğiniz 
manzara? 


sm 
e van" 


kendimi çok rahat in 
hissediyorum. e ŞA 
hiçbir şeye 
değişmem. 
“Gün içindeki 
minik lükslerim, 
spor yapabilmek ve 
çocuklarımızla buluşup 
yemeğe çıkmak.” 


Asla hayır 

diyemediğiniz 
yiyecek? 

Bitter çikolata. 


Vazgeçilmez 
güzellik i e TY 
ürünleriniz? rar — 0. ed 
Forest 

Essentials Body 

Oil, bodylotion 

ve body polisher. Di 


WEE 
mi. AMBARI EA 00 


Favori sehpa üstü kitabınız? 
Konstantiniyye'den İstanbula. 
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Jazz dönemine övgü 


Adler'in Dazzling Jazz adlı yeni kolyesi, asimetrik 
dizim tekniğiyle sıralanmış farklı boyutlardaki 
incileri ile adeta jazz müziğin ritmine uyum 
sağlıyor. Ve bu şiirsel dizim üzerinde yer alan 
tanzanit mavi notasıyla besteye son noktayı 
koyarak eseri tamamlıyor! Kolye, 60.25 karat 
dikdörtgen kesim bir Tanzanit, 14.7 karat 896 
adet pırlanta ve beyaz incilerden oluşuyor. 


Lara MUTLU - lara.mutlu&alem.com.tr 


Yeni trend! Agraf çantalar 


Elinizin içinden geçeceği şekilde tasarlanan portföyler şu sıralar 
oldukça trendy! Bu modeldeki portföylerin en yenisi ise Agraf 
çantalar, Üzerinde Love, Ciao, Oops gibi yazılar bulunan ve 
içlerinde omzunuza asabilmeniz için zincirleri yer alan çantaları 
Harvey Nichols ve Galeries Lafayette'de bulabilirsiniz. 


Yeni keşif! Lar Studio 


Tasarımcı Laris Alara Kilimci'nin Hockney'in boyutla oynama tekniğinden 
kurduğu Lar Studio, canlı renkli ilham alarak hazırladığı ilk koleksiyonu 
desenleri ile dikkat çeken bir eşarp Solemn Play, görünümünüzü 

markası. Tasarımcının David renklendirmek için ideal. 


Cape 
Towndan 2 ğ 
kulaklara 


Batya Kebudi'nin yeni - : 
renklerle zenginleştirdiği - - 
küpe koleksiyonu, ilhamını U 
Cape Town'dan alıyor. Her 

biri el yapımı olan küpeler, 

Cape Town'un renklerinden & 
ve doğasından esinlenerek ç ğ 
tasarlanmış. Özellikle lame &; ; 
renkli küpeler favorimiz. .. 


al 


bu saatler 
çocukları korumak 
için üretiliyor 

Kas distrofisi rahatsızlığına bir kür bulma 
amacıyla kurulan vakfa para toplamak 

için her yıl çok anlamlı bir açık artırma 
düzenleniyor. Cenevre'de bulunan Four 
Seasons Hotel'de düzenlenecek açık artırma 
ile 50 saat markasının yepyeni modelleri 
satışa çıkıyor. 2005 yılındaki ilk açık 
artırmadan bu yana vakıf için 25 milyon Euro 
toplayan bu geleneksel açık artırma, aynı 
zamanda Monaco Prensi Albert tarafından 
da destekleniyor. Patek Philippe, Piaget, 

Tag Heuer ve Zenith gibi markalar, sadece 
“Only Watch” ismini taşıyan açık artırma için 


sıfırdan bir model üretiyor ve bundan sadece 
bir adet yapıyor. 


Elif ÖKSÜZ — elif.oksuzGalem.com.tr 


Winston 
Churchill'in 


korumasına 
hediyesi 


Eski İngiltere başkanı 
Winston Churchill'in 
koruması ve aynı zamanda 
uşağı olan Edmund Murray'e 
hediye ettiği “The Goldfish 
Pool at Chartwell” ismini 
taşıyan tablosu, aynı 
zamanda Churchill'in son 
tablosu olma özelliğine 
sahip. Churchill ve eşini 
Clementine'deki evlerinin 
arka bahçesinde yer alan 
gölü resmettiği bu tablo, 

21 Kasım'da Sotheby's 
Müzayede Evi'nde satışi 
çıkıyor. Tahmini satış aralığı 
ise 50 bin ila 80 bin Sterlin 
arasında. 


. . 
A ir 


— 


N m . sml — 
Eski oyunları özleyenlere “ 
2600 Euro'ya satılan ve ağacından yapılan ahşaj izlem en ın 


Aralık ayından önce sipariş ile bu konsol, 100 klasik oyunu 

edilemeyen oyun konsolu içinde barındırıyor. Dilerseniz ja r k |) I 

Cary42, 80'li yılların popüler o konsolo bağlayabileceğiniz 

oyunlarını özleyenler için USBile, oyun sayınızı 10 bin'e N 4 boyu fu 

ideal. Amerikan ceviz de çıkarabiliyorsunuz. f 
Royal Opera House 
ve Leica iş birliğine 
giderek bu opera 
dürbününe imza atlı. 
Leica Royal Opera 
House Ultravid 
8x20 ismini taşıyan 
dürbün, üç yıl boyunca 
yılda sadece 150 adet 
olarak satışa çıkacak. 
Tamamen el yapımı 
olan dürbün, Royal 
Opera House'un kırmızı 
derisinden oluşuyor ve 
özel siyah deri kabıyla 
birlikte 750 Sterlin'e 
satılıyor. 
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Hilal Kosif LANÇÖME 


Hilal Kosif, hayatındaki küçük lüksleri 
ALEM'e anlattı. 


Lara MUTLU - lara.mutlu&alem.com.tr 


BEFACIL 
YAĞLLİLANT DOURLE ACIM 
POUR LES YEM 
DOUBLE ACNON 
EYE MAKELP REMOVER 
Vazgeçilmez 
güzellik ürününüz: “125m4ZELO 
Lancome, Bifacil göz 
| makyajı çıkartıcı. il... 


Asla hayır 
diyemediğiniz 
yiyecek? 

Çikolata. 


Favori seyahat destinasyonlarınız? 
Japonya, Bali ve İspanya. 


“Bence lüks, ürünlerin kendisinden daha çok; ınsanların 
yaşadıkları güzel deneyimler olmaya başladı. Iyi vakit geçirmek, 


gz sağlık, aile, huzur ve sürdürülebilirlik benim için lüks demek.” 
Gününüzerenk katan minik lüksler? b 
Sabah içtiğim orta Türk kahvesi. 
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Next Generation 
Deniisiry 

Zürich Sihlcity & 
Zorlu Genter 
İstanbul 


SWİSS 
EXCELLENCE 


SW15SS 
ENTER SENİ 


DİŞ HEKİMLERİ 
ZORLU CENTER ISTANBUL 


ZORLU CENTER 
TERAS EVLER TÜ DARE 35 
BESİKTAS ISTANBUL 


TEL: 02123536383 
FAX: 02123536384 


INFO©SWISSCENTERDENT.COM 
WWW.SWISSCENTERDENT.COM 


AÇILIŞ SAATLERİ: 
AFTA İÇİ 10:00-20:00 
CUMARTESİ 12:00-18:00 


ALTUZARRA takımıyla 


A Kadie takımlarda mücevher 
tonlarını tercih edin. 


30 yaşındaki yıldız, e. 
erkek koleksiyonlarından 
alışveriş yapmayı 
çok seviyor. 


MOSCHINO kombiniyle 


ALTUZARRA, pantolon 


CHRISTIAN 


LOUBOUTIN, 
ayakkabı 


ATUZARRA takımıyla 


BOTTEGA VENETA elbisesiyle ALTUZARRA takımıyla 
Getiy Images Türkiye 


WESTWORLD'ÜN YILDIZI 


EVAN RACHEL 


WOOD 


TAKIM TUTKUSUNDAN 


VAZGEÇMİYOR 


Ayça BARUT TANMAN - ayca.tanman€alem.com.tr 


nnesinin ve babasının 
izinden giderek küçük 
yaşta oyunculuğun 
büyüsüne kapılan Evan 
d,2003 
yılında rol aldığı “Thirteen” filmiyle 
büyük bir çıkış yaptı ve Altın Küre'ye 
aday gösterildi. Mickey Rourke 
ile kamera karşısına geçtiği “The 
Wrestler” filmi ve Kate V 
kızını canlandırdığı “Mildred Pierce” 
dizisiyle hayran sayısını arttıran W 
şimdilerde “Westworld” dizisindeki 
performansıyla övgü topluyor. 
Oyunculuğun yanı sıra müzikle de 
ilgilenen yıldız, Hollywood'un en 
özgün giyinen yıldızlarından biri aynı 
zamanda. Tarzını “gösterişli andojen 
rock” olarak tarif eden 30 yaşındaki 


oyuncu, kırmızı halıda ağırlıklı olarak 
takım elbise tercih ediyor. David 
Bowie'nin ve Tilda Swinton'ın tarzlarını 
çok beğenen Evan Rachel Wood, 
geçtiğimiz yıl ödül sezonunda sadece 
takım elbise giymeye karar vererek 
beyazperdenin efsane isimlerinden 
Marlene Dietrich'ten ilham almış. 
Kesimleri daha çok beğendiği için sık 
sık erkek koleksiyonlarından al iş 
yapan Evan Rachel Wood'un favori 
markaları Altuzarra, Bottega Veneta, 
Jonathan Simkhai, Dolce & Gabbana, 
Alberta Ferretti, 3.1 Phillip Lim ve 
Moschino. Şapkalar, mini şortlar, e 
botları ve deri ceketler ise tarzını rock 
şık dokunuşlarla hareketlendirmeyi 
seven Evan Rachel Wood'un günlük 
hayatındaki vazgeçilmez parçaları. 


Günlük talımlarınızda 
farklı kesimleri 
deneyin. 


ALEXANDER 
MCOUEEN, 


ceket 


ALEXANDER 
MCOUEEN, 


pantolon 


ALAIA, 
ayakkabı 


y 
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Çabasız 
ve modern 


Oyunculuğun yanı sıra yönetmen olarak da başarılı 
işlere imza atan Angelina Jolie, yönettiği ve senaryosunu 
Loung Ung ile birlikte kaleme aldığı “First They Killed 
My Father” ile Hollywood Film Awards'te “En İyi Yabancı 
Film” ödülünü aldı. Klasik tarzıyla tanınan 42 yaşındaki 
yıldız, törenden bir gün sonra bu kez modern bir kombinle 
hayranlarının karşısına çıktı. Bu tarzıyla kesinlikle daha 
çok beğendiğimiz Angelina Jolie, Valentino elbisesini 
Givenchy botlar ve Dior güneş gözlükleri ile tamamlamış. 

Ayça BARUT TANMAN - ayca.tanman&alem.com.tr 


Eguipment elbise, Off- 
White/Beymen botlar ve 
Victoria Beckham güneş 

gözlükleriyle havalı bir 

kombin yaratabilirsiniz. 
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Getty Images Türkiye 


İlam Ml p> 
ei ye * Kesik detaylı Monse 
> Yıldız, Valentino elbisesini elbise, western havalı 
Givenchy botlarla tamamlamış. payetli Coach botlar ve 
Linda Farrow güneş 


gözlükleri ile tüm 
bakışlar üzerinizde 
ga olacak. 


.. I / 
Çanianı süsle! 
Farklı anahtarlıklarla çantalarınızın LONGCHAMP, 
çehresini değiştirmek sizin elinizde. anahtarlık 
izli 
Z i ( > 
/ y7 — COACH, | 
<“ Ş İÜ çanta süsü PRADA, A 
“ og - i © anahtarlık 1.4 


LOEWE, 


anahtarlık 
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Hit 
parçalar 


leopar dış giyimin 
yanı sıra kazak ve 
aksesuarları da süslüyor. 


KATE SPADE, palto 


x me” - ” 


NICKY HILTON ROTHSCHILD 


KATE SPADE, çanta 
Yelda Tiftik, 


siyah kombinini 
hareketlendirmiş. 
İz A, 


Bir doz 
leopar 


Modanın zamansız desenlerinden leopar, JUNYA 
sonbahar; kış sezonunda daha sık karşımıza esi 
çıkar oldu. Bazı tasarımlarda başrolde 
olan leopar deseni bu sezon özellikle ceket 
ve paltoların yaka, kol ve etek kısımlarını 
hareketlendiriyor. Cemiyetin zarif isimlerinden 
Yelda Tiftik, siyah kombinini leopar detaylı ceket 
ve Dior çantayla tamamlamış. İkinci çocuğuna 
hamile olan Nicky Hilton Rothschild de günlük 
stiline yakası leopar desenli paltosu ve Sara 
Battaglia çantası ile eğlence katmış. Fransız 


BELLA 
, z p” FREUD, kazak 
sinemasının sevilen yıldızı Lea Seydoux'nun 


tercihi ise Louis Vuitton ceketlen yana olmuş. 


Sül 


2017 Sonbahar/Kış mevsiminin 


Kış alışverişinizi tamamlamadan önce sezonun öne çıkan stillerine göz atmayı ihmal etmeyin. 


er sene olduğu gibi birçok modasever 

sezonun en trendy ve en havalı parçalarının 

peşindeyken kullanışlı parçalara yatırım 

yapmak hem doğru bir adım, hem de çok daha 
karlı. Bu sezonun koleksiyonları çok pratik ve kullanışlı, 
hem klasik hem modern ve bir hayli de renkli. Peki 
sokaklarda durum nedir? Kış mevsiminin en moda erkek 
trendlerine göz atmaya ne dersiniz? 


Kruvaze ceketler 

80'li yılların moda dünyasında sağlam bir şekilde tahta 
oluran kruvaze ceketleri hepimiz hatırlıyoruz değil mi? 
Klasikleşmiş olan eski filmlerdeki iş adamlarının bu 
çağdaş ve sofistike stili bizi nostaljik bir tura çıkarmıyor 
değil. Anılarınızı tazelemek için özellikle bu sene 
yoğun iş ve ofis ortamında çalışan erkekler hem takım 
elbise olarak hem de blazer olarak kruvaze ceketleri 
bolca tercih edecekler; çünkü bu stil yoğun bir şekilde 
bu kış geri dönüyor. Alışveriş yaparken yapmanız 
gereken doğru bir kalıp ve kaliteli kumaş seçmek. Bu 
kış sezonunda mutlaka ince yünlü, çizgili veya kareli bir 
kruvaze ceket edinin. 
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Alexander KOKOSKERİYA - alekokoko©&hotmail.com 


YOHJI YAMAMATO 


Oversize görünüm 

Görünen o ki bu kış aylarının olmazsa olmazı, giyildiğinde 
sanki birkaç beden büyükmüş hissi veren, son derece 
rahat kesimlerde ve kalıplarda dikilen parçalar olacak. 
Moda dünyasında biz buna 'oversize' bir görünüm 
diyoruz. İster kürklü palto, ister salaş bir kazak ya da 
kargo pantolon olsun, bu kış koleksiyonlarında hepsinden 
bolca var. Önemli olan bu parçaları kullanırken ölçüyü 
kaçırmamak... Hepsini aynı anda giymeye kalkarsanız 
komik bir görünüme yol açabilirsiniz. O yüzden kombin 
yaparken içinde sadece tek bir parça bol olsun, diğerleri 
sadece tamamlasın. Bu kış sezonunda mutlaka oversize 
kalın örgülü bir kazak edinin. 


Bahçıvan tulumları 

2. Dünya Savaşı'ndan sonra çalışkan, özgür, güçlü, 
reformist ve umut dolu yeni nesli simgeleyen “bahçıvan” 
modelinde tulumlar bu kış sezonunda, modernleşmiş 
kesim ve kumaşlarda yeniden alışveriş listelerinizde 
mutlaka yerini alacak, çünkü birçok marka ve moda evi 
çoktan koleksiyonlarına en güzel modelleri eklemiş bile. 
Özellikle dış giyimin de önemini vurgulayan bu tulumlara 


deri, su geçirmeyen naylon ve kalın gabardin gibi 
kumaşlarda rastlamak mümkün. Kombin yaparken kalın 
kaşmir paltolar, kısa gabardin veya yünlü bomber ceketler 
ve kürk detaylı parkalar gibi sezonun vazgeçilmez kış 
parçaları ile rahatlıkla eşleştirebilirsiniz. Bu kış sezonunda 
mutlaka kalın gabardin veya jean kumaşından bir tulum 
edinin. 


Retro 70'ler 

Havaların soğumasıyla birlikte hepimiz geçmiş zamanda 
güzel bir yolculuğa çıkmaya hazır mıyız? Kemerlerinizi 
sıkı tutun çünkü retro 70'lere gideceğiz! Bu kış sezonunun 
öne çıkan en nostaljik trendi bu. Eşarplar, leopar desenler, 
İspanyol paça pantolonlar, renkli baskılar, balıkçı yakalar 
ve daha neler neler... Kimileri eski filmlerden fırlamış 
beyefendilere benzemek isteyebilir, kimileri ise hippi 
ruhunu özgür bırakmayı tercih edebilir. Retro akımın 
güzelliği de burada çünkü hiçbir şey için hiçbir zaman 

geç değil, önemli olan abartmadan nostaljik görünümlü 
fakat modern parçaları birbirleriyle doğru bir şekilde 
kombinlemek. Bu kış mutlaka gardırobunuza ince kadife 
retro bir ceket veya kaban ekleyin. 


nlü pop müzik ikilisi Alex Pall 
ve Andrew (Drew) Taggart 
ya da dünya çapında bilinen 
adlarıyla The Chainsmokers 
grubu, 2017 sonbahar/kış sezonundan 
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yali 
a 


ve genç bir ruh getirmeyi planlıyor. 
Kampanyanın çekimleri Lachlan Bailey 
tarafından San Francisco'da yapıldı. 
Özel video teaser'larında grubun özel 
mikslenmiş müzikleri kullanılıyor. Uzun 


itibaren Tommy Hilfiger'in tüm erkek giyim ( yıllardır müzik dünyasıyla iş birlikleri yapan 


koleksiyonlarının küresel marka elçisi 
oluyor. Grammy ödüllü ikili, markanın 30 
yılı aşkın erkek giyim mirasına modern 


marka, kariyeri boyunca ilham aldığı müzik 
sayesinde markası ve sektör arasında güçlü 
bağlar kurmayı başarmaya devam ediyor. 


903'te iki genç adamın 
Milwaukee'de bir bisiklete 
motor takarak başladığı macera 
115 yıldır dolu dizgin devam 
ediyor. Klasikleşen modelleriyle Harley 
Davidson, 100 yılı aşkın süredir asi ve 
maceracı ruhların ayaklarını yerden 
kesiyor. Bir motosiklet markasından 
öte bir yaşam tarzı da sunan marka, 
dünyanın dört bir tarafında sadık 

bir hayran kitlesine sahip. Harley, 

bu özel kutlama için, sınırlı sayıda 

yeni ve özel dokuz motosiklet üretti. 
Hem markanın hayranlarının hem 

de koleksiyonerlerin gözdesi olacağı 
kesin olan bu çok özel modeller 2018'de 


satışa sunulacak. 


Haftanın hit ürünü 


u hafta sizin 

için Ligne St. Barth 

Homme'un yeni yüz 

nemlendiricisini 
seçtim. Son derece ferahlatıcı ve 
nemlendirici özelliği ile serbest 
radikallere karşı hem cildinizi 
koruyor hem de kırışıkları 
azaltıyor ve aynı zamanda 
yeni kırışıklıkların oluşmasını 


da büyük ölçüde önlüyor. 
Kendine özgü moleküler 

yapısı sayesinde üstün koruma 
sağlayan bu özel ürün besleyici 
özellikleri ile cildinizi yeniler 
ve gün boyunca canlı tutar. 
Üstelik düzenli kullanımda cilt 
tonunuzda belirgin parlaklık ve 
tazelik hissedeceğinize emin 
olabilirsiniz 


Lan e e 


En Hi 


Doğa üstü 
Thomas Sabo 


İlhamını Hindistan'da bulunan kutsal 
ruhların mezarlıkları ve tabii ki olağan 
üstü Hint doğasından alan Thomas 
Sabo markasındaki aksesuarlar özel 
siyahlaştırılmış mat gümüş ve yüksek 
kalitede değerli ve yarı değerli taşların 
birleşimiye ortaya çıkıyor. Sizin için bu 
hafta eşsiz tasarıma sahip bir yüzük seçtim. 
Yıllarca süren ve zaman zaman saatler ile 
bile yarışan önemli erkek aksesuarlarından 
olan yüzüklerin hepsi birer özel seçki ve 
üstelik geçmişten gelen özel enerjiler ile 
dolup taşıyor. 


Radarlı Hugo Boss 


Hugo Boss Aviator saat modeline ilham 
veren havacılık süli, özellikle radar 
temasını kadranlara taşıyor. Bu saat 
sahip olduğu özel detaylarla, her 
daim kararlılıkla kendi zevkleri 
ve düşüncelerinin izinden giden 
modern şehirli erkeklerin 

ilgi odağı olmaya hazır. 
Barındırdığı vintage esintiler 
ise modernizme eşlik eden 

| gi detaylar arasında kendini 
E fazlasıyla gösteriyor. 
Üstelik kadran tasarımı 

ve kırmızı tonda spiral saat 
göstergesi bu özel saatin 
tasarımsal odak noktasının kokpit 
konsepti olduğunun altını çizmeyi 
de başarıyor. Saatin 12'yi gösterdiği 
yerde haftanın günlerini gösteren iç 
kadran yer alıyor, ayrıca el yazısı “Pilot 
Edition” imzası geçmişin izlerini taşıyan 
özgün detaylar arasında. 
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Renkli Dior 


Renkli tasarımlarıyla kış sezonuna güzel bir 
enerji katan Dior Homme güneş gözlükleri, 
sokakta stil sahibi ve minimal hatları seven 
şehirli erkeklerin markajına girmeye aday. 
Özellikle renkli camlı ve metal çerçeveli 
olanlar en çok dikkat çeken modeller. Kış 
mevsimi alışveriş listenize, lacivert pleksi 
çerçeveli ve son derece hafif bu güneş 
gözlüğünü eklemeyi unutmayın. Hali 
hazırda güneşin de bol olduğu bu günlerde 
renkli, minimal ve cool görünümlere yelken 
açabilirsiniz. 


Moda 


Lüks lounge 


Son birkaç sezondur kendini iyiden 
iyiye hissettiren ev giyiminden 
esinlenen lounge teması, bu sezon hiç 
olmadığı kadar lüks bir hale dönüşüyor. 
İpek kumaşlardan hazırlanan pijama 
takımlarını andıran üç parçalı lüks 
görünümler, şehirde lüks ve rahat 
parçalar içinde görünmek için birebir. 


Kürk 
dokunuşlar 


Kürk bu sezon erkek giyiminde sıkça 
kendine yer buluyor. Bomber ceketlerin 
içlerinde ve yakalarında kullanılarak bu 
ceketlere lüks bir dokunuşta bulunan 
kürk, aynı zamanda bazı koleksiyonlarda 
baştan ayağa dış giyimi ele geçirerek 
kürk bir paltoya dönüşüyor. Bu parça, 
erkeklere özellikle de dış giyimde spor ya 
da lüks kovboy görünümü verirken kimi 
kürk ceketler yamalı şekilde kullanılan 
farklı kürk malzemelerden hazırlanıyor. 


CE & GABBANA 


Erkek trendlerinde 
lüksün izinde 


2017-2018 sonbahar, kış sezonunda erkek trendleri içinde oldukça lüks renk tonları; 
doku ve temalar gardıroplara biraz altın tozu serpiyor. 


Serhat ŞENGÜL 


eni sezonda erkek trendlerinde en çok (| geçiyoruz. Asla birlikte kullanılamayacağını 


göze çarpan şey, aslında erkeklerin düşündüğümüz eşofman ve blazer ceket gibi 
biraz daha cesur ve ezber bozacak parçaların, yeni sezonda aynı görünümde 
şekilde giyinebilecek olmaları... kullanıldığına şahit oluyoruz. Bu kuralları yıkma 
Özellikle kurallar üzerinde yükselen © trendi, erkeklerin gardıroplarına eklemekten 
klasik erkek giyiminin bozulabildiği bir sezondan imtina ettikleri renk, tema ve dokulara da artık 
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dolaplarında yer açmaları gerektiğinin bir işareti 
olarak algılanıyor. Yeni sezonda değişen erkekler 
kürk, kadife gibi lüks dokuları benimserken, mor 
ve altın tonları gibi daha cesur bir renk paletinden 
nasipleniyor. Yeni sezonda kurallar yıkılıyor, daha 
cesur ve lüks bir erkek giyimi inşa ediliyor. 


VERSACE 


Kilise fresklerinden esinlenen 
görseller, barok temasında 
özellikle üst parçalarda 
karşımıza çıkarken, kimi zaman 
jakarlı kumaşlarda kullanılan 
altın işlemeler de barok 
temasının güçlü örneklerini 
oluşturuyor. Sezonun lounge 

(ev giyimi) trendinden hareketle 
oluşturulan daha rahat parçalar 
da barok temasıyla kraliyet 
ailelerine has bolluğu vurguluyor. 


Kadife son dönemlerde o denli yaygınlık 
kazandı ki, bu kışla müsemma dokunun 
yaz koleksiyonlarına bile sıçradığına 

şahit olduk. Fitilsiz kadifenin bu sezon 

da kendine yaygın bir kullanım alanı 
bulduğunu görüyoruz. Daha spor kesimler, 
kadifeyle lüks ve resmi bir hale bürünürken 
erkek giyimine dair kareler ve tekrar eden 
geometrideki kaz ayağı gibi desenlerde 
kadife kullanımı şık erkekler yaratıyor. 


EE AE 


VIVIENNE WESTWOOD 
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Moda 


Şehirde kayakçı gibi giyinmek mi? 
Bu sezon pek tabii olur. Snowboard 
ceketleri ve kayak kıyafetlerinden 
koleksiyonlara devşirilen ürünler, 
şehirde lüks kayak resort'larının 
dağ havasını estiriyor. Büyük cepler 
ve kontrast detaylarla farklılaşan 
ve teknolojik kumaşlardan 
hazırlanan bu parçalar, özellikle 
soğuk havalarda oldukça kullanışlı 
ve hit parçalardan oluyor. 
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Erkek giyiminde neoklasik 
teması, 18 ve 19'uncu 
yüzyılların en şık ve hatta süslü 
erkeklerinden esinlenen teatral 
bir tema olarak karşımıza 
çıkıyor bu sezon. Lüks ve klasik 
detaylar, fırfır yakalar, bele ve 
omuzlara vurgu yapan ve çan 
açılan uzun dış giyim parçalar, 
şehirde daha dikkat çekici ve 
dramatik bir hava estirirken lüks 
görünümler sahneye koyuyor. 


Mor ve 
tonları 


Üretimi zor bir pigment olmasından 
dolayı eski dönemlerde oldukça 
pahalı olan ve bu nedenle yalnızca 
saray erkanı tarafından giyilebilen 
mor renkte parçalar, bu sezon da 
koleksiyonlarda kendine geniş bir 
yer buluyor. Özellikle baştan ayağa 
mor ve hatta lüks şarap tonlarını 
giymek bu sezon yapılacak doğru 
hamlelerden. Tabii tonunuzu 
bulduktan sonra... 


GIORGIO ARMANI 


Eskitme altın 


Altın tonunu ana parçalarda kullanmak zor 
olabilir. Bu sezon, altın tonlarını kullanmak 
daha kolay. Keza, havayla okside olmuş altın 


yaratıyor. Özellikle üst ve dış giyim parçalarda 
sıkça karşımıza çıkan eskitme altın tonları, 
kırık beyazlar, lacivert ve grilerle kolaylıkla 
kullanılabilirken; oldukça lüks görünümler 
yaratıyor. 


tonları, koleksiyonlarda daha giyilebilir parçalar 
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Moda 


Her gardırobun demirbaşı olan ve uğruna yalırım yapmaya değecek zamansız, 
lüks parçaları bir araya getirdik. 


lara MUTLU - İara.mutluGalem.com.ir / Getiy Images Türkiye 
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Mein 
DOLCE&GABBANA, 


kaban 


Leopar deseninin paltolarda moda 
olmasını ve vazgeçilmez bir klasik 

haline gelmesini Jacgueline Kennedy'ye 
borçluyuz. Jackie O, 1962 yılında John E 
Kennedy ile nişanlanırken üzerinde Oleg 
Cassini tasarımı leopar bir kaban vardı. 
Ne giyerseniz giyin, üzerinize leopar bir 
kaban aldığınızda oldukça iddialı ve şık 
görüneceğiniz garanti. 
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MARILYN MONROE 


ALAİA, 


elbise 


bi, “Ne fazla abartılı, ne de “az” giyinmiş 
olursunuz.” 1961 yapımı, Tiffany'de 


vün giyindiği Givenchy imzalı 
siyah elbise ile iyice ikonik bir hal alan 
siyah elbiseler her gardırobun kurtarıcısı, 


filminin açılış sahnesinde Audrey 


Beesana 


ALEXA CHUNG 
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Moda 


JOSEPH, 


ceket 


- OLIVIA PALERMO: 


108 


Herstile uyum sağlayan lacivert blazer 
ceketler, Prenses Diana'nın da gardırobunun 
vazgeçilmezlerindendi. 1997 yılında lacivert blazer 
ceketi ile görünen Prenses Diana, ceketini aynı 
renkte Superga ayakkabıları ile tamamlayarak 
sporlaştırmıştı. “w 


amm 


JESSİCA ALBA 


Asil bir görünüm için geçmişten 
günümüze vazgeçilmez bir 
aksesuar olan ipek eşarplar 

ile daima stil sahibi bir 
görünüm yaratacağınız garanti. 
Tıpkı 1956 yılında Audrey 
Hepburn'ün Roman Holiday 


EOKEVAKKOPESAKL İLANI e 4 : i Sai 
z filmindeki kusursuz stili gibi... 
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MARILYN MONROE 


BURBERRY, 


gömlek 


beyaz 
gömlek 


Hem plajda, hem deniz 
kenarında giyinebileceğiniz 
ve daima şık görüneceğiniz 
yegane moda parçası Beyaz 
gömlekler, Onlarla her 
zaman 'özenli” bir durüş 
sergileyeceğiniz garanti. 


JESSİCA CHASTAIN 
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Lüks 


Leila Menchari'nin Hermes için tasarladığı vitrinler Grand Palais'de sergileniyor. Görsel 
bir şölen yaşamak için 3 Aralık'a kadar yolunuz Paris'e düşerse sergiyi kaçırmayın. 


Lara MUTLU - İara.mutlu&alem.com.tr 
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Menchari'nin 
kariyeri, 
Hermes'in 
vitirinlerinden 
sorumlu Annie 
Beaumel'in, 
“Hayallerini 
çiz,” demesiyle 
başlamış. 


Hermes'in vitirinlerinden sorumlu 
Annie Beaumel'in, “Hayallerini 
çiz,” demesiyle başlamış. Hayallerini 
Hermös için birer sanat eserine 
dönüştüren Menchari, “İşlerimin 


aris'teki Grand Palais, 
3 Aralık'a kadar göz 
kamaştırıcı bir sergiye 
ev sahipliği yapıyor. 
“Hermes â tire-d'aile 


Les mondes de Leila Menchari? 
adlı sergi, Leila Menchari'nin 1978- 
2013 yılları arasında Hermös için 
tasarladığı vitrinleri gözler önüne 
seriyor. Menchari'nin Hermes için 
resmi olarak çalışmaya başladığı 
yılise 1961. Menchari'nin kariyeri, 


her zaman özgün ve samimi olmasını 
istedim” diyor ve ekliyor, “Daima 
sürrealist olarak anıldım; bunu 
seviyorum ama sürrealizmi her 
zaman insanların tanıdığı, gerçek 
şeylerle yakalamaya çalıştım. İşlerim 
beklenmedik ve sürprizli olmalıydı.” 
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Lüks 


İl 
i 
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Kendisine de en az tasarımları kadar hayran olduğumuz İpek Kıramer'den iki 
müjdeli haber var. Biri, Ipek Kıramer tasarımları artık New York'ta! Ikincisi, 


Kıramer, Etiler'de yeni showroom'una taşındı... 
Lara MUTLU - lara.mutluGalem.com.tr / Fotoğraflar: Ertan DEMİRBİLEK 
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“Bu bir oyun; bu oyunun 
prensesi olmak lazım. Hayat 
bir yalan; bu yalanı güzel 
dekore etmek gerek... Kimse için 

değil kendiniz için, kendinizi 
iyi hissetmek için hadi pek pek 

aileniz için, sevdikleriniz için 
bunu yapmalısınız..” 


erçekten sanat düşünenlerin amacı asla 
para değildir aksi takdirde sanatlarını 
yapamazlar” diyor 40 yıldır aynı sanatı 
icra eden İpek Kıramer. Sanat diyorum 


tasarımlarının her biri adeta bir sanat eseri... 
arından tutun da işçiliklerine kadar.... Kıramer, 
er zaman, 'Nasıl güzel bir koleksiyon hazırlarım? 


üm hiçbir zaman, “Nasıl daha çok para 


rım?” demedim; işte bu yüzdendir ki Türkiye'nin 


ik ve maddi inişlerinde, çıkışlarında hep 


nla meşgul olarak dik durmayı başardım.” diye 


üjde! 40 yılın sonunda İpek Kıramer'ın 


çünkü onun 
umaş 

“Ben h 

diye düşünd 
azan 

her türlü poli 

sanatın 
kliyor. Ve m 
asarımları a 


tık New York'ta da satılmaya başlanıyor! 


pek Kıramer, bu aydan itibaren New York'ta... 


40 yıldır iç giyim üzerine koleksiyonlar 
hazırlıyorsunuz? Neler değişti bunca yılda? 
Seneler geçtikçe eskiden yaptığınız hataları yapmamayı 


öğreniyorsunuz. Daha iyiye doğru yönelme ve kendinizi 


tenkit etme lüksüne sahip oluyorsunuz. 


Lüks demişken sizin için lüksün tanımı nedir? 


Aristok 


Benim 


için lük 


ai, sade, gerçek şıklık ve seviye. Bunlar benim 
stür. Tasarımda da lüks binlerce kez yapılamaz. 
lüks, bir ya da iki tane olandır... 


Sizin hayatınızdaki lüksler neler? 

için evde olmak en büyük lüks. Evimde kendimi 
son derece | 
ev hayatımda hiçbir estetik bozukluk olmadan konforlu 
bir yaşamdan müthiş zevk alıyorum. İşimi bu kadar 


üks hissediyorum. Sabahtan akşama kadar 


sevmesem evden çıkmam. 
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“İnce çalışmayı seviyorum. 
Bir parçada tek bir 

detay olmalı. O detaya 
yoğunlaşıyorum.” 


Yeni showroom”'unuza ne zaman 
taşındınız? 

Henüz bir ay bile olmadı. Burayı inşaat halinde 
gördüğümde, gözümü kapattım ve dekore edilmiş 
halini zihnimde canlandırdım. Showrrom'u 
amamen kendim dekore ettim. Dükkan 
onseptinden hiç hoşlanmıyorum. Dükkanların 

o ışıkları beni rahatsız ediyor... Burası ev gibi 
dekore edilen, insanın kendini rahat hissedeceği 
bir showroom oldu. 


EDİ 


Bir kadının kaç tane geceliği olmalı? 
Ben size bir soru sorayım. Bir kadının kaç çeşit 
ruh hali vardır? Bence binbir çeşit. O yüzden 
her ruh haline uygun da geceliği ve sabahlığı 
olmalı... Bu bir oyun; bu oyunun prensesi olmak 
lazım. Hayat bir yalan; bu yalanı güzel dekore 
etmek gerek... Kimse için değil kendiniz için, 
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“Ben her zaman, 'Nasıl güzel 
bir koleksiyon hazırlarım?” 
diye düşündüm hiçbir 
zaman, “Nasıl daha çok para 
kazanırım?” demedim; işte 
bu yüzdendir ki Türkiye'nin 
her türlü politik ve maddi 
inişlerinde, çıkışlarında hep 
sanalımla meşgul olarak dik 
durmayı başardım.” 


için, sevdikleriniz için bunu yapmalısınız. Ama ben 
en başta insanın kendisi için iyi yaşaması gerektiğini 
düşünüyorum. Ben koleksiyonlarımı kadının kendisi 
için yapıyorum. 


Tasarımlarınızın en önemli özelliği nedir? 
Kumaşlarımın kalitesi! Ve ince detaylar... İnce 
çalışmayı seviyorum. Bir parçada tek bir detay 
olmalı. O detaya yoğunlaşıyorum. Sade 
tasarımlarda dikkat çekici tek bir detay... O sadelik 
kadına bir seksapel de katıyor. 


Bir kadını seksi kılan nedir? 

Seksapel bir kadının olmazsa olmazı. Kadını duruşu 
seksi yapar. Kadın, kadın olduğunun bilincinde 
olmalı. Showroom'umun duvardında İngilizce 
olarak, “Buraya bir gecelik almaya geldim, bir kadın 


olarak çıktım” yazıyor. 


Tasarımlarınız için en büyük ilham 
kaynağı nedir? 

Masallar ve hayaller. Zihnimdeki gerçek dışı resimler 
beni tasarıma sürüklüyor. 


İç giyimden bahsediyoruz ancak iç 
giyim artık dış giyim haline geldi. Sizin 
tasarımlarınız da rahatlıkla sokağa 
çıkarken giyilebilir. Bu konuda ne 
düşünüyorsunuz? 
Tasarımlarım, gece, gündüz, evde ya da dışarda 
rahatlıkla giyilebilir. Yakın zamanda çıkacak 
haute couture bir koleksiyonun hazırlığı içindeyim. 
Ozellikle o koleksiyondaki tasarımlar özel davetlerde 
giymek için ideal. 
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Filmlerin ve kırmızı halının 
kazananları 


Hollywood 
Mücevherler 


Vivien Leigh, Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Greta Garbo, Marlene 
Dietrich, Judy Garland ve Grace Kelly'nin filmlerde taktığı ya da kırmızı 
halıda tercih ettiği 500 parça mücevher, 18 Kasım'da Juliens Müzayede 


Evi'nde açık artırmaya çıkıyor. 
Elif ÖKSÜZ - elif. oksuzGalem.com.tr 


ollywood'un altın çağı olarak tanımlanan ve 

Marilyn Monroe, Rita Hayworth, Greta Garbo, 

Marlene Dietrich, Judy Garland, Grace Kelly 

ve Elizabeth Taylor gibi isimleri zirveye taşıyan 
“Gentlemen Prefer Blondes”, “Cleopatra”, “The Adventures 
of Don Juan”, “Destry Rides Again”, “Down to Earth”, “Gone 
With the Wind” ve “Marie Antoinette” filmleri, aynı zamanda 
mücevherleri ilede çok konuşuldu. Görkemli bir dönemin en 
güzel simgelerinden biri olarak gösterilecek mücevherler, sadece 
filmlerde değil, kırmızı halıda da çok fazla rağbet gördü. Los 
Angeles'ta bulunan ve şimdiye kadar rekor satışlara sahne olan 


ünlü müzayede evi Julien's, “Property from Joseff of Hollywood: 


TTreasures from the Vault” ismini taşıyan açık artırmaya sahne 
oluyor. Hollywood'un efsanevi isimlerinin filmlerde ve kırmızı 
halıda tercih ettiği görkemli mücevherler, ilk kez kasalardan 
çıkıyor ve bir açık artırma için gözler önüne seriliyor. Bu sayede, 
açık artırmaya katılanlar her bir parça mücevher için teklif 
verebildiği gibi, Hollywood'un en görkemli tarihine de tanıklık 
etme şansı yakalıyor. Mücevherlerinin hepsinin ortak noktası 
ise Joseff of Hollywood? diye bilinen ve 30 ila 40'lı yılların en 
sevilen aktris ve aktörlerinin mücevherlerini tasarlayan ismin 
elinden çıkmış olmaları. Eugene Joseff, Hollywood'un en şaşalı 
döneminde Hollywood'a geliyor ve o dönemin ünlü kostüm 
tasarımcısı Walter Plunkett ile tanışıyor. Plunkett, onu filmlere 
mücevher tasarlaması konusunda yüreklendiriyor. Josef, 
Sunset Bulvarı'ndaki evinde mücevherler tasarlamaya ve çok 
kısa sürede filmlere mücevherlerini kiralamaya ve satmaya 
başlıyor. İlk tasarladığı mücevherler ise “Shanghai Express” 
filminde rol alan Marlene Dietrich, “Camille” filminde Greta 
Garbo ve“Gone With the Wind” filminde Vivien Leigh için 
oluyor. Filmlerden gelen yoğun talebin ardından ise Josef, 
kırmızı halı için de mücevher tasarlamaya başlıyor. İşler 
büyüyünce kendisine bir yardımcı tutuyor ve o yardımcı ile 
kısa sürede evlenmeye karar veriyor. Altı yıllık evliliklerinin 
ardından Joseff hayatını kaybediyor ve eşi Joan Castle işleri 
devralıyor. O dönemde mücevherler televizyon programları 
için de kiralanmaya başlıyor. Televizyon stüdyoları ise daha az 
şatafatlı mücevherler tercih etmeye başlıyor. Joseff'in gelini 

ve torunları, sayısız Hollywood yapımında yer alan binlerce 
mücevheri yıllarca saklıyor. 


JIkonik mücevherler 

Açık artırmanın tabii ki öne çıkan parçaları da var. Vivien Leigh 
ve Clark Gable'ın başrollerde yer aldığı, artık bir kült haline gelen 
“Rüzgar Gibi Geçti (Gone With the Wind) filminde Scarlett 
O'Hara rolüyle Leigh'nin taktığı elmas ve ametist kolyenin 
tahmini satış aralığı 60 bin 80 bin dolar arasında değişiyor. 
“Rhett Butler” rolüne hayat veren Clark Gable'ın sigaralığının 

ise 60 bin dolara alıcı bulması bekleniyor. Marilyn Monroe'nun 
“Gentlemen Prefer Blondes” filminin tanıtımı için gerçekleşen 
fotoğraf çekiminde tercih ettiği altın küpeler, Elizabeth Taylor'ın 
“Cleopatra” filminde taktığı yılan kabartmalı altın bileklik, Judy 
Garland'ın “Ziegfield Follies” filminde taktığı elmas choker (15 
bin ila 20 bin dolar arasında), “The Heat's On” filminde Mae 
West'in taktığı altın kaplama sallantılı küpeler, “High Society” 
filminin tanıtımında Grace Kelly'nin taktığı inci küpeler (10 bin ila 
15 bin dolar arasında), 18 karat sarı altın bileklik (8 bin ila 12 bin 
dolar arasında) ve onunla uyumlu kolye (altı bin ila sekiz bin dolar 
arasında), “Down to Farth” filminde Rita Hayworth'un taktığı baş 
süsü (beş bin ila yedi bin dolar arasında), Ona Munson'ın “The 
Shanghai Gesture” filminde taktığı ve dünyanın en en etkileyici 
kolyesi olarak tanımlanan topaz kolyesi, “The Adventures of Don 
Juan” filminde Errol Flynn'in taktığı broş (beş bin ila yedi bin 
dolar arasında), “Marie Antoinette” filminde Norma Shearer'ın 
taktığı ve daha bir çok filmde tercih edilen elmas kolye (tahmini 
satış aralığı beş bin ila yedi bin dolar arasında) ve Marlene 
Dietrich'in “Destry Rides Again” filminin tanıtım fotoğrafı için 
tercih ettiği elmas ve safirden oluşan broş (beş bin ila yedi bin 
dolar arasında), “The Virgin Oucen” filmi için Bette Davis'in 
takığı inci kolye (dört bin ila altı bin dolar arasında) yer alıyor. 
“Property from Joseff of Hollywood: Treasures from the Vault”, 
müzayede evi için de büyük önem taşıyor. Julien's direktörü 
Martin Nolan, filmlerde görülen mücevherler koleksiyonunun 
şimdiye kadar yapılmış en geniş açık artırmaya ev sahipliği 
yapacağını söylüyor ve şöyle devam ediyor: “Yıllardır 
Hollywood'da bir depoda tutulan mücevherler Hollywood tarihini 
ve efsanesini gün yüzüne çıkarıyor. Bu açık artırma, sinema 
tarihinden eşsiz bir parçaya sahip olmak açısından hayatınızda 
karşınıza çıkacak tek firsat. Bu mücevherlerin her biri sadece bir 
adet üretildi ve onu taşıyacak kişinin güzelliği ve ışıltısıyla yarış 
edebilmek için en görkemli şekliyle tasarlandı. 
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Sül 


BLONDES”filminde il “GENTLEMEN PREFER 
Marilyn Monroe'nun taktığı a BLONDES” filminde 
altın kaplama inci küpeler Marilyn Monroe'nun taktığı 


altın kaplama küpeler 


A İM) “DOWN TO EARTH”, 
© oltınbileklik 


kN > 


“ lk 


e 


00 — » 
Görkem başrolde ği © meyen 
1946 yapımı Magnificent Doll filminde Ginger Rogers, eski >. Davis'in ikili kle O 7 
Amerika başkanı James Madison'ın eşi Dolley Madison'ı 
canlandırdı. Film, mücevherleriyle de çok konuşuldu. 


-— 


Di. bey . Bp Rİ 


“ANNABEL TAKES A TOUR” filminde 
Lucille Ball'ın taktığı safir ve elmas bilezik 


a — £ “MAGNIFICENT DOLL” filminde Ginger 
“e” ; - “a lee 8 
z Rogers'ın taktığı elmas ve zümrüt kolye 
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çekimlerinde Elizabeth Taylor'ın 
taktığı kemer 


a 


“VALENTİNO” 
filminde Kathryn 


Ğİ Givney'in kullandığı çanta 
İ e) 


ye | AA 
“WINGS OF NAVY” 

filminde Olivia de çi 
Havilland'ın taktığı bileklik 


“THE CRUSADES” 
filminde Bette Davis'in 
5 taktığı inci kolye 


> yiğen ea ğ 
Bi Ka e e f 
EİT AESNASAL 


“ALWAYS GOODBYE” 
filminin tanıtım 
fotoğraflarında Barbara 
Stanwyck'in taktığı kolye 


The Affairs of Cellini filmi, 1934 
yılında vizyona girdiğinde iddialı 
sahneleri kadar Fay Fray'in taktığı 
mücevherlerle de konuşuldu. 


“THE AFFAİRS OF CELLINİ” filminde 
Fay Fray'in taktığı elmas detaylı bilezik 


“PARIS CALLING” filminin tanıtımında 
Elisabeth Bergner'in taktığı topaz ve altın bilezik 


“CELOPATRA” filminin deneme — o se. 
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cikmis dik İm 


Ava Gardner'ın BECOMES ELECTRA” 
taktığı markiz taşlı filminde Katina Paxinou'nun 
elmas kolye taktığı altın kaplama broş 


Gİ 
“THE GREAT a 
SINNER” filminde Ş “NIOURNING 


“TAKE A LETTER, 
DARLING” filminde 
Rosalind Russell'in taktığı 
klipsli elmas küpeler 


Romantik dokunuş 


Bizi izledikçe romantik bir hikayenin 
içine sokan Take a Letter, Darling filmi 


1942 yılında çekildi. 


8 
vx. ER 
MARE 


“LULU BELLE” kimle Dorothy 
Laour'un taktığı pırlanta kolye 


.* ”! 
si vi ye 


- “MY WILD IRISH 
ROSE” filminde 

Andrea King'in taktığı 
pırlanta küpeler 


“FOUR WIVES” 
filminin tanıtımında Gale 
Page'in taktığı gümüş 

kolye ve küpeler 


“SALOME” filminde 
Rita Hayworth'ın taktığı 
altın kaplama yüzük 


BETTE DAVIS'in 
bir davette taktığı 
kolye, broş ve bilezik 
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“ROMEO AND JULIET” filminde 
Leslie Howard'ın taktığı zincir 


Dr 
lr 


. “THE PRIVATE LIVES 
- OF ELİZABETH AND « 
ğ ESSEX” filminde Bette 
Davis'in taktığı inci kolye 


“CASBAH” 
filminde Yvonne 
de Carlo'nun 
taktığı altın bilezik 


“THE MAN IN 

© 5 Y THE IRON MASK” 
filminde Marion Martin'in 

taktığı gümüş yüzük 


Zarafetin dili 


» < The Plainsman and The Lady filminin görkemi, filmde 
Vera Ralston'ın taktığı mücevherlere de yansıdı. Saç 
modelleri de mücevherlerle yarışır şekildeydi. 


“THE PLAINSMAN 
AND THE LADY” 
filminde Vera Ralston'n 
taktığı elmas kolye 


iy 


“SHANGHAİ 
GESTURE” filminde 
Ona Munson'ın taktığı 
elmas bilezik 


“LORNA DOONE” 
filminde Barbara 
Hale'in taktığı elmas | 4 
ve zümrüt kolye 
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“MİR. PEABODY AND THE 
MERMAID” filminde Ann Blyih'in 
taktığı altın kaplama saç tokası 


ri 
>” “GİTİMYere ve mii 
ge eğ İl 


/ 


.—. 

" “5 “AROUND THE 
WORLD IN 80 
DAYS” filminde 
Shirley Madaine'in 
taktığı altın yüzük 


©0-1/17-/0/ & 


“THE PERFECT MARRIAGE” 
filminde Loretta Young'ın taktığı broş 


Salome filminin, sürgün edilen bir Yahudi 
prensesinin hayatını konu alması kadar Rita 
Hayworth'ın dansı da hala konuşuluyor. Takılar 
ise ayrı bir inceleme konusu! 


il “LITTLE EGYPT” filminde diği * © “SALOME”filmindeRita 
b a Rhonda Fleming'in taktığı altın taç pi Hayworth'ın taktığı saç ve 
Y y kostüm süsleri 


“MR.PEABODY AND  * CN b 
THE MERMAID” 

19 : iu 
filminde Ann Blyih'in ' | | DAYS” filminde Shirley 


taktığı altın kaplama toka Madlaine'in taktığı yüzük 


“EASY TO WED” filminde Esther 
Williams'ın taktığı kelepçe bilezik 
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Lüks 


Yeni lüksün tanımı 


bir hikayenin 
kahramanı olmak 


Londra'da bir duvarda “Yaşamak istediğinizi yaratın” yazıyordu. Hepimiz bir hikaye 
anlatıcısı değil miyiz? Algılarımız, korkularımız, beklentilerimiz, vizyonumuz 
kadar coşkumuz, heyecanımız biriktirdiğimiz renklerimiz kadar sözlerimizle, 

paylaştıklarımızla varız. Son nefeste elde bir hikaye kalıyor bize dair. 


Yelda İPEKLİ 
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ızdan mı emin değilim ama, 
insanlar artık “keyif” kodlu 
hikayelerin kahramanı olmak 
istiyorlar, Marka deneyimini 
yaşamak artık haz almak 
ve keyifile alakalı. Keyif veren markalar bu 
hızlı tüketimde biraz daha fazla karlılıklarını 
sürdürebiliyorlar. Keyif ve haz, en çok sürprizler 
karşısında duyduğumuz hisler; işte bu yüzdendir 
markalar müşterilerini şaşırtmak için extreme 
sporlardan, sokak ortasında aniden karşınıza çıkan 
uygulamalara kadar, ya da doğum gününüzde 
kendinizi bir Bond filminin içinde bulacak şekilde 
tasarlanmış oyunlara kadar aklınızı zorlayacak 
uygulamalarla başınızı döndürmeyi hedefliyorlar. 
Lüks algısı; bireysel ve kültürel farkındalıklar ile 
çok bağlantılı. Döneme, ruh haline, coğrafyaya ve 
sosyolojik derinliğe göre değişiyor. Bir süre önce 
lüks fiyat odaklı bir tanımdı. Pahalı olan, zor ulaşılan 
lükstü. Sonra, aidiyetle eşleşmeye başladı, bir gruba 
ait olmanın simgesel tanımı olarak var oldu. Son 
dönemde ise bir hikayenin kahramanı olmakla 
eşdeğer. Günümüzde zihinde kalan bir an, lezzet, 
manzara ya da duygu lüksün tanımına eşdeğer. 
2012 yılında Çin tüketiminin dikkat çekecek şekilde 
artmasıyla birlikte lüks sektör olarak varlığını kabul 


YELDA İPEKLİ 


ettirdi. Moda, gıda, seyahat, otomobil , sanat ve 
hatta inşaat bile kendi lüks segmentini müşterilerine 
sunmaya başladı. Lagerfeld'li Chanel, H&M'in 
tasarımcı koleksiyonları ile yarattığı izdiham, 
Gucci'nin mobil sitesi ile lüksü ulaşılabilir kılması 


Günümüzde zihinde kalan bir an, lezzet, 
manzara ya da duygu lüksün tanımına eş değer. 


gibi birçok marka müşterilerine farklı hikayelerle 
ulaşmaya başladı. Sosyal medya özellikle Instagram; 
yaratılan hikayelerle dolu. 

Yeni lüks kavramında; sürpriz var, yaratıcılık var, 
özgünlük var, trendleri belirlemek var, anlamak ve 
yorumlamak var (kopyalamak yok), yaşam tarzı 
vaadi var. İnsanoğlu için ulaşma arzusu en güçlü 
motivasyonlardan biri, lüksün her ne olursa olsun 
tetiklediği bilinçaltı kavram da bu. 

Yakın gelecekte lüks; kolay ulaşılır olmamak olacak. 
Bu sadece pahalılık anlamına gelmesin; yaşam 

tarzı, zevk, hayat felsefesi olarak özgün bir çizgi 
yaratabilmek için stil geliştirmek üründe, hizmette ve 
hatta hayatımızın tamamında en temel lüks kavramı 
olarak karşımıza çıkacak. Sosyal medya ve iletişim 
bıkkınlığı biraz daha içselleştirilmiş, farklılaştırılmış 
“parmak izi” tadındaki derinlikler lüks kategorisinde 
tanımlanacak. Genetik kod çözüldü ancak duygusal 
kodlarımız hala belirsiz. İşte yeni lüks kavramı 

tam olarak bu noktada başlıyor duygusal kodların 
çözülebileceği, teknolojinin göbeğinde olduğumuz bu 
dönemde duygusal kodu çözmek lüksün sihri olacak. 
Coco Chanel'in “Gerekliliğin bittiği yerde lüks doğar” 
sözü en naiflüks yaklaşımı bence. Hayatımızdaki 
gerekliliklerin ne olduğunu bilmek bile lükse 
attığımız güçlü bir adım. 
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DB Berdan 


Alternatif moda platformlarının yükselişte olduğu bu günlerde Tiflis'te gerçekleşen moda haftasında 
“Mercedes-Benz presents DB Berdan” defilesiyle Türk tasarımcı DB Berdan da koleksiyonunu sundu. Biz 
de bu gurur verici hikayeye ortak olup modaya yön veren Gürcü akımını şehrinde inceledik. 


Iternatif moda merkezlerinden biri 

olma yolunda ilerleyen Tiflis'te hem 

Gürcü tasarımcıları destekleyen, 

hem de uluslararası tasarımcıları 

aynı çatı altında buluşturan etkinlik 
Mercedes- Benz Fashion Week Tbilisi'de DB Berdan 
“Fake is The New Black” adını verdiği İlkbahar/ 
Yaz 2018 koleksiyonunu sundu. Son zamanların en 
fazla yükseliş ve farklılık yaratan tasarımcısı Demna 
Gvasalia'dan sonra Tiflis'e gözler daha fazla çevrildi. 
Demna'nın 201te yarattığı markası Vetements'dan 
sonra Balenciaga'ya kreatif direktör olması hepimizin 
Sovyet akımına kayıtsız kalamayacağımızı gösterdi. 
Tiflis moda haftasına dünyanın birçok yerinden en 
önemli sokak modası fotoğrafçıları ve editörler adeta 
akın etti. Önemli moda otoriterlerinin ilgisini çeken 
moda haftası neden bu kadar ilgi gördü derseniz 
Mercedes-Benz organizasyonunun yanı sıra ileri gelen 
Gürcü ailesinin mensubu Sofia Tehkonia'nın desteği 
diyebiliriz. 
Tiflis'e vardığımızda hava İstanbul ile aynı sıcaklıkta 
ve şehrin ortasından geçen Türkiye'de de bir kısmı 
bulunan Kura nehrinin etrafındaki kaleyi gezip Tiflis 
turunu tamamlamamız yarım günümüzü aldı. Şehirde 
moda camiasının kaldığı “instagram friendiy” otel 
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Zeynep SOYLU - ©zeynsoylu 


Rooms'da bizden önce Björk konaklamış. Yan tarafta 
devam eden inşaatı Björk konaklarken çıkan seslerden 
sanatçı rahatsız olmasın diye kaldığı zaman durduracak 
kadar ince düşünen Rooms Otel'in kahvaltısını da çok 
beğendiğimizi söylemeden geçemeyeceğim. Defilelerin 
gerçekleştiği Rustaveli Tiyatro otele de yakın mesafede. 
Rustaveli Tiyatro'nun önünde indiğimizde ünlü sokak 
fotoğrafçıları Sovyet modasının temsilcisi alternatif 
gençleri tarihi binanın önünde fotoğraflıyordu. Defile 
alanına geçtiğimizde ihtişamlı duvarları inceliyorum. 
Tiyatro sahnesine kurulan podyumun arka planı da 

çok sevdiğimiz bir dokuya sahip. Sahne alanının kendi 
etrafında dönebilen mekanizmasında bir başka tasarımcı 
koleksiyonu yürüyen modellerde değil dönen modellerde 
sergilemiş. Ve sıra geliyor “Mercedes-Benz presents 

DB Berdan” defile zamanına, yerlerimizi alıyoruz ve 
sloganlarıyla meşhur DB Berdan defilesi başlıyor. Şu ana 
kadar yaptığı her defilede bizi bir sürprizle karşılayan 
Deniz Berdan bu sefer kapanışı ünlü çift Pelin Akıl 

ve Anıl Altan ile yapıyor. Baskılarla detaylandırılan 
tasarımlarda nefes alabilen koton kumaşlar kullanılırken, 
kalıplarda 2000'lerin uçurum göğüs dekolteleri, 

ekstra dar zincir ve piercing detaylı elbiseler, etekler ve 
ceketlerin yanı sıra; ultra bol, cinsiyetsiz kalıplar blok 
renklerle harmanlanarak grafik silüetler ortaya çıkarıyor. 


» Rahatve konforlu atmosfer 


» Y24 açık büfemizde dünya lezzetleri 
. Ücretsiz wi-fi 
» Business-corner 


» Aylık ve haftalık dergiler/gazeteler ve çok daha 
fazlası “primeclass” Lounge'da sizi bekliyor. 


İSTANBUL Atatürk Havalimanı İç ve Dış Hatlar “primeclass” Lounge* 
ANKARA Esenboğa Havalimanı İç Hatlar “primeclass” Lounge 

İZMİR Adnan Menderes Havalimanı İç ve Dış Hatlar “primeclass” Lounge 
Milas BODRUM Havalimanı İç Hatlar “primeclass” Lounge * 

İSTANBUL İDO Yenikapı TEB “primeclass” Lounge * 


*İlgili havalimanlarındaki İç Hatlar Terminallerinde ve İDO'da bulunan 
“primeclass” Lounge'larda açık hava terası yer almaktadır. 


www.primeclass.com.tr | İY İzej 444 25 75 


İDeco 


A Day of Design'ın kurucusu, dekoratör Ebru Yücebaşoğlu'nun 
Arnavutköy'deki huzur dolu evinde bir gün geçirdik. 


lara MUTLU - ara.mutlu&alem.com.tr / Fotoğraflar: Pınar GEDİKÖZER 
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rnavutköy'de, manzarasıyla büyüleyen 
evine yaklaşık iki sene önce taşınan Ebru 
Yücebaşoğlu, “Evin içindeki her şeyi yıkıp, 
tekrardan yaptım” diyor. Yücebaşoğlu evini 
dekore ederken en çok huzur verecek bir mekan 
yaratmaya özen göstermiş. Onunla dekorasyonun 
inceliklerini ve evinin olmazsa olmazlarını konuştuk. 


Evinizi dekore ederken neler size ilham 
verdi? 

Seyahatlerimden, bende iz bırakan sergilerden ve 
tasarımcılardan esinlendim. Ama en çok içinde 
yaşamaktan huzur duyacağım bir ev yaratmaya çalıştım. 
Ayrıca evimde avantaj olarak öne çıkmak isteyen bir 
manzara var. Bu da işimi kolaylaştırdı. 


En çok nerede vakit geçiriyorsunuz? 

Ben evimin her köşesinde yaşayan; bunun keyfini 
çıkarmayı seven biriyim. Evimde misafirim hiç eksik 
olmaz. 


Mobilya ve aksesuarlarınızı nerelerden 
aldınız? 

Evimdeki her şeyi seçerek, severek aldım. Bunun 

yanı sıra sevdiğim sanat eserleri, koleksiyonlarım, 
arkadaşlarımın hediyeleri, hatıralarım... Bu evdeki her 
şeyin benim için ayrı bir değeri var. Birçok mobilyayı her 
mekanın gereksinimine ve stiline göre A Day of 

Design olarak kendimiz üretiyoruz. Aksesuarlar ise 
aileden gelenler ve sanat objeleri dışında seyahatlerim oo “Al/abileceğim ve kullanabileceğimden çok daha fazla sanat 


esnasında bulduklarım ve etrafımda olmasından hoşnut 


olduğum şeyler eserini beğenip, sahip olmak istiyorum.” 
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“Sıcak bir ortam ve bunu 
yaratan dostlarım; sanat * 
eserlerim; koleksiyonlarım; 
her zaman taze çiçek 
mumlar ve müzik. Bir 
de sevgili İrem Kınay'ın 
Assouline'den yerleştirdiği 
kütüphanem evimdeki 
olmazsa olmazlarım.” 


“Evimdeki her şeyi seçerek, severek 
aldım. Bunun yanı sıra sevdiğim 
sanat eserleri, koleksiyonlarım, 
arkadaşlarımın hediyeleri, 
hatıralarım... Bu evdeki her şeyin 
benim için ayrı bir değeri var.” 
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Bir evi dekore ederken işe 
nereden başlarsınız? 

Genellikle mutlu ve huzurlu olacağım 
bir mekan olmasına özen göstererek işe 
başlarım. Mutlaka kullanmak istediğim 
bir sanat eseri ya da objelerin de bu 
ortama uyum sağlayacağı bir şekilde; 
sevdiğim eşyalarımla her şeyin ahenk 
içinde olacağı bir mekan yaratmak 
benim için önemli. 


Ne koleksiyonu yapıyorsunuz? 
Özel üretim kitaplar ve antikalar. 


Evinizi dekore ederken hangi 
renklere öncelik verdiniz? 
Renkler beni çok cezbeder. Girişte 
manzarayı öne çıkartmak amacıyla 
nötr bir ekru ve ona kontrast olarak 
da devamında siyah kullandım. Bu 
ev bana siyahın aslında ne kadar 
uyumlu ve verdiği kontrastla birlikte her 
şeyi nasıl da öne çıkardığını bir kez 
daha gösterdi. Aralarda da kırmızı 
gibi vazgeçemediğim çarpıcı renkleri 
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görebilirsiniz. Tabii ki, tüm kumaşlar A 
Day of Design'dan. 


Evinizin olmazsa olmazları 
nelerdir? 

Sıcak bir ortam ve bunu yaratan 
dostlarım; sanat eserlerim; 
koleksiyonlarım; her zaman taze 
çiçek mumlar ve müzik. Bir de 
sevgili İrem Kınay'ın Assouline'den 
yerleştirdiği kütüphanem evimdeki 
olmazsa olmazlarım. 


Sanat eserleriyle ne kadar 
ilgilisiniz? 

Çek ilgiliyim. Alabileceğim ve 
kullanabileceğimden çok daha fazlasını 
beğenip sahip olmak istiyorum. 


Evinizde hangi sanatçıların 
eserleri yer alıyor? 

Gotthard Graubner, Ergin İnan, Ebru 
Uygun, Selma Gürbüz, Bedri Rahmi 
Eyüboglu ve Avni Arbaş evimde eserleri 
yer alan sanatçılardan birkaçı. 
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Seyahal Güncesi 


e Zorlu 


Berrin Zorlu ailesi ile birlikte tatil rotasını İrlanda'ya 

çevirdi. Eskiden bir şato olan daha sonra otele çevrilen 

Ashford Castle'da doğa ile iç içe tatilin tadını çıkaran 
Berrin Zorlu uzun zamandır ata binmediğini ama 


Jrlanda tatili sonrası rutinine aldığını söylüyor. 
Petek KIRBOĞA - petek kirboga&alem.com.tr 


Orada ata 
bindiniz nasıl 
bir deneyimdi? 
Çok uzun 
zamandır ata 
binmeye fırsat 
bulamamıştım. 
Oradayken, 
haftalık rutinime 
almaya karar 
verdim. 


“Tatile giderken yanıma konforlu kıyafetler 
almayı ihmaletmem. Çantamdan rujumu 
eksik etmem.” 
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Irlanda'nın en çok hangi yönünü beğendiniz? 
Ashford'dan sonra Dublin'e geçtik, her yer yürüme 
mesafesinde küçük eski bir kuzey Avrupa şehri gibiydi... 
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Şahin beslediniz, 
onu anlatır mısınız? 
Şahin beslemek en 

ilginç deneyimdi. Orada 
tamamen tabiatın 
kanunlarıyla bir deneyim 
yaşanıyor. Şahin keyfine 
göre ister taze ete geliyor, 
isterse gelmiyor. Atın ya 
da trenin yüksek sesinden 
ürküp kaçabiliyor. Onlar 
için eldiven demek 

hazır yemek demek. 
Uğraşmadan bizden taze 
et yemeyi tercih ediyorlar. 


Kaldığınız şato otel Ashford Castle'ın 
beğendiğiniz yönlerinden bahseder misiniz? 
Eskiden şato olan sonradan otele dönüştürülen Ashford 
Castle onlarca aktivite imkanı bulunan büyük bir arazide 
bulunuyor. Dublin'e üç saat mesafede göl kenarında devasa 
yüzyıllık ağaçlarıyla tabiat harikası bir yer. Kano, balık 
avlama, gemi turu, okçuluk, at, ağaca tırmanma, yürüyüş, 
bisiklet, tüfekle atış, şahin besleme, golf... saymakla bitmez. 


Jrlanda 
seyahatine nasıl 
karar verdiniz? 
Jules Verne Travel 
Genel Müdürü Ayşe 
Yağcı o kadar methetti 
ki Ashford Castle'ı 
"Ashford Castle'da kano, balık avlama, Mi c deneyimlemek 


istedik. Şansımıza 


gemi turu, okçuluk, at, ağaca tırmanma, mevsim de uygun 
ie de . . 2 . ıIduğundan dolay 
yürüyüş, bisiklet, tüfekle atış, şahin besleme, ay ana 


Irlanda seyahatimizi 


golf gibi pek çok aktivite bulunuyor.” / planladık. 


Güzellik 
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Parfüm dünyası yeni notalarını kucaklıyor, “bugünün kızı” ve “fantezilerin ustası” parfüm 
meraklılarına yeni notalarını sundu. Yaşamında özgür olan tüm kadınlar ve kışkırtma becerisi 
iledonanımlı olanlar bu notalar keşfedilmeyi bekliyor. 


lie Saab Paris defilesinde büyülenmiş 
kalabalığın bakışları arasında, değerli 
kumaşları ve çekici siluetleriyle 
koleksiyon podyumdan adeta 
süzülüyor. İster ön sırada, ister 
podyumda; insanların gözleri sadece onun 
üzerinde. Işıltılı aurası dikkatleri üzerine çekiyor. 
Sınırsız enerjisi odayı elektriklendiriyor. Göz 
alıcı gülümsemesiyle zaman duruyor. Girl of Now 
yani “bugünün kızı.” Kameralar onun mükemmel 
görünümünü yakalamak için yanıp sönüyor; 
kesinlikle modaya uygun, ama yine de çok kendine 
özgü. Kız arkadaşlarını kamera önünde biraz 
eğlenmek için cesurca yakalıyor. Bu özel anı 
ölümsüzleştirmek için son bir selfie ve arkasında 
gizemli bir iz bırakarak hemen kayboluyor. Nereye 
gidiyor? Şehir onun. Yaşam onun. Rüzgar kadar 
özgür bir kız, onu kimse durduramaz... 


Notalar 

Tarifi zor, ayartıcı bir karışım. Bademin tüm 
yönlerini açığa çıkaran tamamen eşsiz bir iksir. Bu, 
Elie Saab'ın imza niteliğindeki kokusuna bağımlılık 


Petek KIRBOĞA - petek kirboga&alem.com.tr 


yaratıcı badem etkisini açıkça karıştıran iki dahi IFF 
parfümcüsü Sophie Labbe ve Dominigue Ropion'un 
üstesinden gelebileceği bir zorluktu: portakal çiçeği- 
paçuli ahenginin karşı konulamazlığı. Tasarımcının 
en ince kreasyonlarını süsleyen işlemeler gibi, armut 
ve mandalina pırıltı saçıyor. Lübnan'dan esinlenen 
taze kavrulmuş fıstık, acıbademin kokulu aromasını 
daha da güçlendiriyor. Ancak bu kokunun esas 


yeniliği, özel olarak Girl of Now için yaratılmış 

olan bir çiçek: Ormond Çiçeği. Bir elbise gibi zarif 
kesimlere sahip olup saf portakal çiçeği ve acı badem 
özünün birlikte çok özel bir şekilde damıtılması 
sayesinde onun kıymetli ve gurme yönlerini ortaya 
çıkarıyor. Beyaz yasemin ve manolya çiçeklerinden 
oluşan bir bukete eklenen yeni çiçeğin, kokunun 
ışıltısı, neşesi ve kadınsılığını arttıran canlandırıcı bir 
etkisi var. 


Şişe 

Şişe, çok değerli bir camdan oluşuyor. Mükemmel 
yuvarlak tabanı avuç içine rahat bir şekilde sığıyor. 
Boyunda ise, tasarımcının podyumlarında görülen, 
pastel mavi renk tonunda, çoktan bir ikon haline 
gelmiş olan Elie Saab'ın aksesuarlarından ödünç 
alınan bir çiçek. Şişenin üzerinde ise değerli taş 
benzeri bir altın kapak mükemmel bir denge halinde 
duruyor. 


Reklam kampanyası 
“Girlof Now'ın yani bugünün kızı özgür bir ruh 
taşıyor. Taşkın, pozitif ve şaşırtıcı bir enerjiye sahip. 


Elie Saab — 


mankenleri 

Ulrikke 
Hoyer, Lineisy ya 

Montero 

ve Gabby 

Westbrook 
“Bugünün a» 
Kızı'nı temsil 
ediyorlar. 


O hiçbir zaman yapmacık değil ve her anı yoğun ve 
incelikli yaşıyor. Büyüleyici, alımlı doğal ve atılgan. 
O gerçek biri!” diyor, kampanyası Girl of Now'ın 
mıknatıslı ışıltısını başarılı bir şekilde yakalayan 
genç yönetmen Irina Dakeva. Kokunun her yönünü 
yansıtması için Modaevi, üç çağdaş ikonu seçti. 
Üç kız arkadaş gece yarısı ışıklar şehrinde dışarı 
çıktıklarında başlayan ters bir masal gibi yaşanan 
bir macera yaşıyorlar. Gece onların, onlara ait. Tüm 
gözler onların üzerinde, Paris'in sokaklarından 
çok özel bir kulübe kadar Elie Saab'ın ilham 
perileri paparazzilerin yanıp sönen kameralarıyla 
gülüyor, dans ediyor, şarkı söylüyor ve oynuyorlar. 
Kendilerine güvenli ve kendilerinden eminler, 


PACO RABANNE 


hareketleri hızlı ve enerjik, kamera onlara zor 
yetişiyor. 


Kızlar takımı 

Mankenler Ulrikke Hoyer, Lineisy Montero ve 
Gabby Westbrook'un muhteşem görünmeleri 
dışında da ortak yönleri var. Üçünde de kendi 
tarzlarında, yaşlarının şen şakraklığı ile nesillerinin 
ve ısrarlı bir şekilde sosyal medyayı takip eden bir 
topluluğun enerjisi mevcut. Girl of Now kokusunun 
tam olarak vücuda gelmiş hali onlar. 


Fantazilerin ustası 
Paco Rabanne her zaman en az beklentimiz olan 
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PACO RABANNE BLACK XS BIR ROCK 
YILDIZI FANTEZİSİ OLARAK SUNULDU. 


yerde. İkonoklastik ve sıra dışı! Zamanın ruhunu 
yakalamak onun karakterine ters. Kışkırtma 
becerisi, kurucusundan devralınan, ironi ile 
geliştirilen bir ustalık. Paco Rabanne'da, yaratılış bir 
anlık ve her zaman normalden farklı. Parfüm uyumu 
reddeder ve tüm fantazilere evet der, 1 Million ve 
Lady Million, tek bir el şıklatmasıyla muhteşem 

bir hayat sundu. Invictus ve Olympca tarafından 
yeniden yazılan kahraman ve tanrıça efsanesi. Ve 
son olarak, XS destanı. 1993'te, XS kokusu tabuları 
özgür bıraktı. Daha sonra Black XS ile rock yıldızı 
fantazisi ortaya çıktı. 2017'de Pure XS, genlerindeki 
aşırılıkla bir arada. Paco Rabanne XS misk, sandal 
ağacı, kehribar ve kişniş notalarını taşıyor. 
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Yıldız kadar çekici 


Birbirinden göz alıcı kozmetik ürünleri, sundukları ile sizi şımartıyor. 
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CHRISTIAN LOUBOUTIN, parfüm. Her biri 
kendine özgü, benzersiz özelliklere sahip Christian 
Louboutin parfümlerinin ortak noktası Christian'ın 
yaratım fikri: “Parfümü tıpkı piyanoda çalınan bir nota 
gibi deneyimlemenizi istiyorum. Önce bir piyano 
tuşuna 'vuruş' gibi ilk koku patlaması geliyor, ardından 
notaların sesi aksettirmesi gibi harika bir titreşim. Önce 
oilkan var, sonrasında ise yayılan bir koku. Parfümün 
hafızası olarak tanımlıyorum bunu.” 930 TL 


N UBOUTIN 
XUTE, ikonik ayakkabıların 
sahibi güzellik dünyasına ile 

ilk kez oje ile girmişti. Çok 
yakında yeni bir güzellik ürünü 
ile karşımızda olacak olan 


——— tasarımcının ojelerindeki kırmızı 
onlar çok beğeniliyor. 300 TL 


.— A emmi 


CHARLOTTE TILBURY, 
Super model vücut kremi, 60ml. 
Bedeninizde bronz etki yaratan 
krem. Sıkılaştırıcı ve aydınlatıcı 
formüllü krem yalın, oldukça kalıcı, 
bacaklarda parlak bir etki yaratırken 
bronz görünüm sağlar. Kırmızı halı 
ünlülerinin de tercihi. 250 TL. 
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TOM FORD, 
Red Lush ruj, 
canlı kırmızı 
tonuyla 
dudakları 
belirginleştiren 
bir makyaj 

elde etmenizi 
sağlıyor. 200 TL 


Kırmızı halıda yürürcesine ışıltı saçmak için saçınızdan, 
cildinize en lüks ürünleri sizin için seçtik. 


Petek KIRBOĞA - petek.kirboga©alem.com tr 
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CHANEL, Vücut yağı. 
Altın parçacıklı vücut 
yağı adından anlaşıldığı 
gibi no5'in kokusunu 
taşıyor. Bü'göz alıcı 
ürün Chanel tarafından 
yılbaşına özel hediye 
seçeneği olarak üretildi. 


DOLCE& GABBANA, 
Light ruj. Tek başına parlak 
ve doğal bir görünüm 
verirken ruj ya da dudak 
kalemi ile uygulandığında 
daha yoğun görünüm verir. 
140 TL 


YVES SAINT 
LAURENT, Les 
Sahariennes bronzer allık. 
Yves Saint Laurent'ın en 
büyük ilham kaynaklarından 
biri Marakeş. Donuk ve 
doğal olmayan turuncu 
görünüm tarih olurken, Les 
Sahariennes 5 tonu ile tüm 
cilt tiplerine uyum sağlıyor. 
Güneşten ilham alan doğal 
bir bronzluğu cildinize 
taşıyor.165 TL 


LANCOME, Absolue 
Uextrait Pearly Maske. 
Gül özlü yağ tanecikleri 
ipeksi inci tanelerinin 
içinde dağılarak kokusunu 
ve içeriğini maskenin 
içine bırakır. Bu bileşimler 
cildin bariyerlerini arttırıcı 
etkiye sahipken leziz çiçek 
kokularıyla cildinize nem 
verir. BO ml 1950 TL 


Le Gemme 
parfüm. Bvlgari'nin Le Gemme 


— özel serisi lüks parfümleri — " 
ORİBE, Nemlendirici arşınızda. Seriyi oluşturan altı — —. 
ve şekillendirici şampuan. parfüm Daniela Andrier imzası atl A 
Saçlarınızda pürüzsüz bir # aşıyor ve her biri farklı değerli —— — N 
etki yaratan şampuan özel aşlardan (turkuaz, ametist, — - 
olarak formüle edilmiş. aytaşı, sarı kuvars, pembe a — 
Saçınızı kökten uca urmalin gibi) ilham alınarak 
nemlendiriyor. Dalgalı T hazırlanmış. Şişeler amfora 
saçlar için eşsiz kıvrımların ) şekli örnek alınarak dizayn 
korunmasını sağlıyor. Özel edildi. 100 ml1100TL i 
formülü ile güneşin zararlı 
ışınlarından koruyor. 150 TL 
Sea Breeze Premium 
Care Oil. Duyuları 
rahatlatıcı ve besleyici 
özellikleri ile güzellik 
rutininizin önemli 
bir öğesi oluyor. 
Notalarında bulunan 
şeker kamışı, vanilya, 
yasemin ile tatlı bir koku 
ORIBE yolculuğuna çıkaran 
saç ve bakım yağı Sea 
ri Breeze Premium Care 
Moisture & Control e 
shampooing besleyerek koruma 
) sağlıyor. 345 TL 
Flashmud kolajen arındırıcı seri. 
aydınlatıcı maske. GlamGlow Meyip kolajen ile 
i K zenginleştirilmiş içilebilen 
yepyeni maskesi Flasnmud Dİ Mozmetik Elixir 
içinizdeki yıldızı uyandırmaya Gildliğkten dışa döğrü 
BİYE, Maki EM sıkılaştırır. İçilebilen 
kez kullanımla ciltte.Hollywood... pe... Bİ İtrikozmetik 
ışıltısı yaratıyor. Yılbaşı akşamı PM ecitsikılaşması 
aydınlık bir cilt için ideal. 160 TL 
ve çizgilerin azalması 
için formüle edilmiştir 
Cildi içten besleyerek 
dıştaki katmanlara 
—.,. etki eden Elixir, cildin 
metabolik dengesini 
| Dor tekrar sağlayarak ve bu 
— maddelerin biosentezini 
m artırarak, collagen 3609 
, serisinin kullanımında 
DIOR, Diorshow Mono Mineral Eyeshadow, 'mesoestı tamamlayıcı bir etkiye 
Dior defilelerinden ilham alınarak hazırlanan sahip. Orgasm 
bu yeni koleksiyondaki farlar mineral yapısı lip gloss 
sayesinde göz kapağında kolayca yayılıyor, verdiği ışıltı 
akmıyor, bulaşmıyor. 125 TL ile sizi daha 
da çekici 
kılıyor. 
collagen 180 TL 
o 
inler-.we ersam / 
Fm en nal e 
Mmo. Möducbor 
* 8gü 
3 
A 


Anında Sıkılaştırıcı 

Maske, cildinizin esnekliğini, 
elastikiyetini geri kazanmasına 
ve sıkı görünümü iyileştirmeye 
yardımcı olur. Altın ile birlikte 
DMAE, vitamin A ve vitamin 

E gibi etken maddelerin 
muhteşem karışımı. 799TL 
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“i. V 


ildiği 


için çok önemli.” . 


Burcu Hanif 


Burcu Hanif zarafetini sadeliği ile destekliyor. Sağlıklı yaşam kurallarına 
uymayı seven Burcu Hani, eşi ile fırsat buldukça seyahatlere çıkıyor. 


Güzellik anlayışı ise doğal olmaktan yana... 
Petek KIRBOĞA - petek kirboga©alem.com.tr / Fotoğraf: Pınar GEDİKÖZER 


azı insanlar zarafetleri ile etkiler, Burcu Hanif onlardan Nasıl bir şampuan tercih edersiniz? 
biri. Güler yüzü ile bizi karşılayan Burcu Hanif'le güneşli | Sülfatsız şampuan kullanıyorum. Organix'in Biotin & Collagen 
bir günde evinde buluştuk. Sade bir stili benimseyen şampuanından çok memnunum, saçlarda doğal bir parlaklık 
Hanif'le güzellik rutinini, nasıl bir makyajı tercih ettiğini sağlıyor. yp 
ve sevdiği markaları konuştuk. 2 “a 
Saçınıza maske uygular mısınız? ya 
Her gün uyguladığınız bakım rutinleriniz neler? Saçlarım kuru, gür ve kalın telli. Özellikle yaz sonrası ciddi bir 
Cildimle fazla oynamayı tercih etmiyorum. Düzenli cilt bakımına O nem bakımına ihtiyaç duyuyor. Kuaförde haftada bir Kârastase 
giden biri de değilim. Kendimce bir bakım rutinim var, cildime ürünleriyle nem bakım maskesi uygulanıyor. 
en iyi gelenin de bu olduğunu gördüm zamanla. Akşamları 
Skin Cevticals temizleme jeliyle yüzümü yıkayıp, doktorumun Favori kozmetik markalarınız neler? 
önerdiği serumla cildimi nemlendiriyorum. Haftada bir defa Fondötende Est&e Lauder, pudrada Shiseido, rimelde a 
da derinlemesine temizlik için Dermalogica'nın Gentle Cream Maybelline, allıkta Chanel, göz farında ise Armani. 
Exfoliant maskesini uyguluyorum. 


Gündelik makyajınızda nasıl bir makyaj tercih 
Nemlendirici kullanır mısınız favori nemlendiriciniz edersiniz? 


hangisi? Genelde çok az makyaj yapan biriyim. Ali baz olarak pudra 
Hassas bir cildim var, bu sebeple dermotoloğumun önerdiği kullanıyorum. Pudranın üzerine, rengimi vurgulamak için 
bakım rutininin dışına çıkmıyorum ve nemlendiricilerimi de yin yanaklarıma uçuk pembe tonlarında allık sürmek bana yeterli 
onun kontrolünde serum bazlı olarak seçiyorum. Hafif dokusu geliyor. YSL'in renk vermeyen dudak parlatıcısı da yanımdan 
ve cilde kolaylıkla nüfus etmesi açısından Institut Esthederm'in ayırmadığım diğer bir makyaj malzemem. 


Intensive Hyaluronic serumu uzun bir süredir favorim. 


Gece bir yere giderken nasıl bir makyaj tercih 
edersiniz? 

Olabildiğince doğal olması ve başka birisine dönüşmemem 
benim için çok önemli. Gece makyajımda kalem, far ve 

bol rimelle sadece gözlerimi vurgulamayı tercih ediyorum. 
Dudaklarımda nude tonlar gündüz ve akşam makyajında her 
zaman tercihim. 


Koku 


“Banyodan yeni 


çıkmışçasına temizlik 
hissi veren ferah 
kokuları seviyorum.” 


BEIGE 


© CHANEL 
pB 


ranıs 
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Güzellik 


— 


Fondöten 


Fondöten tercihim Est&e 
Lauder. İnce dokulu 
fondötenleri daha çok 
seviyorum. 


© tercih ediyorum, özellikle yaz aylarında 
çok güzel bir görünüm sağlıyor.” 


e Kari e 
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“Akşamları Skin 
Ceuticals temizleme 
jJeliyle yüzümü yıkayıp, 
doktorumun önerdiği 
serumla cildimi 
nemlendiriyorum.” 


Lİ 
Ruj 
YSİ'in renk vermeyen 
dudak parlatıcısı 
da yanımdan 
ayırmadığım diğer bir 
makyaj malzemem. 


Favori 
ürünleri 


“Hassas bir cildim var, bu 
sebeple dermotoloğumun 
önerdiği bakım rutininin 
dışına çıkmıyorum ve 
nemlendiricilerimi de 
yine onun konirolünde 
kullanıyorum." 


Favori parfümünüz hangisi? 

Kolaylıkla parfüm değiştiren biri değilimdir ama 
Chanel Beige, banyodan yeni çıkmışçasına temizlik 
hissi veren ferah kokusuyla bir süredir favorim. 


Nasıl beslenirsiniz? 

Iİştahlıyımdır ve yemek yemeği çok severim. Sabah 
kahvaltısını çok kuwetli yaparım ve en sevdiğim 
öğündür. Oğün atlamam ama akşam yemeğini, 
eğer bir yere davetli değilsek ve evdeysek 

çorba gibi çok hafif bir öğünle geçiririm. Ağır ve 
sağlıksız beslendiğimi düşündüğüm günlerde ise 
akşam yemeğini atlarım. Sebze ve protein ağırlıklı 
besleniyorum ve çok uzun yıllardan beri kilomda 
önemli bir oynama olmadı. 


Spor yapıyor musunuz? 

Yapıyorum ama bunu kendime itiraf ettiğimden beri 
mutluyum, spor yapmayı maalesef sevmiyorum. 
Haftada iki gün workout pilates'de Fahri Hoca ile 
çalışıyorum. Ama en büyük zevkim, seyahatlerde 
kilometrelerce yürümek. ..Ruhuma ve bedenime çok 
iyi geliyor, bir nevi meditasyon gibi... 


21. İstanbul Tiyatro Festivali 


21. İstanbul Tiyatro Festivali'nin başlamasına sayılı günler kaldı. Çarpıcı yabancı yapımların yanı sıra 
pek çok değerli tiyatro yepyeni oyunları ile festivalde tiyatroseverleri bekliyor. 13-26 Kasım tarihleri 
arasındaki festivalin en büyük heyecanı da yeni yapımlar ile buluşmak olacak. 


uyıl21.si düzenlenen İstanbul Tiyatro 

Festivali programında Türkiye'den 13 

yapım yer alıyor. Ekranlardan tanıdığımız 

oyuncuların ve alternatif sahnelerin de yer 

aldığı festivalde amatör ve profesyoneller 
için atölyeler de hayata geçiyor. Tiyatro konuştuğumuz, 
sahne sahne gezdiğimiz yılın en keyifli zamanlarından 
biri daha başlıyor. Gelin festivalde prömiyer yapacak 
yepyeni oyunları birlikte keşfedelim. 


Martı 

Çağdaş tiyatro sahnemizin dikkat çekici 
yönetmenlerinden Serdar Biliş'in yorumladığı, Çehov 
klasiği Martı 21. İstanbul Tiyatro Festivali'nin ilk oyunu. 
Oyunun karakterleri, aradan geçen 120 yılı aşkın tarihe 
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rağmen, günümüzün “arada kalmış, bir türlü harekete 
geçemeyen” insanıyla aynı dili konuşuyor. İnsan ruhunu 
en derinlerine kadar görmekte mahir olan Çehov'un 
Biliş'in yönetimindeki eserinde izleyiciler, eserin absürd 
tadını da es geçmeyen bir Martı ile buluşacak. Oyunda 
Boran Kuzum, Ecem Uzun, Fırat Tanış, Gonca Vuslateri, 
Kayhan Açıkgöz, Serdar Orçin, Sevil Akı, Şerif Erol, Tilbe 
Saran, Cem Cücenoğlu ve Yasin Bardakçı'dan oluşan 
deneyimli ve dinamik bir ekip yer alıyor. 13-14-15 Kasım 
20.30 - Zorlu PSM Studio 


” 
Yuva 
Sami Berat Marçalı'nın yazıp yönettiği Yuva, bir B Planı 


prodüksiyonu olarak festival seyircisinin karşısına çıkıyor. 


Dünyanın farklı köşelerinden, farklı zor durumlardan 


kaçıp New York'a gelmiş dört gencin; tek bir gecede 
yaşadıklarını anlatan Yuva; göçmenlik, iletişim, yuva 
arayışı ve birbirimizi anlama üzerine bir oyun. Yönettiği 
son iki oyun olan Kabileler ve İstila'da öteki olmak, 
göçmenlik ve iletişim meselelerine kafa yoran Marçalı; 
Yuva'da “aidiyet ve varoluş” kavramlarına dair arayışını 
dinamik ve güncel bir dille sahneye taşıyor. Oyunda Bora 
Akkaş, Erol Ozan Ayhan, Özlem Zeynep Dinsel ve Saim 
Karakale rol alıyor. 14 Kasım 20.30, 25 Kasım 15.00- 
20.30 - Enka İbrahim Betil Oditoryumu 


Akşam Yemeği 

Dünyaca ünlü Hollandalı romancı Herman Koch'un aynı 
adlı romanından uyarlanan Akşam Yemeği, Semaver 
Kumpanya'dan yönetmen Volkan M. Sarıöz'ün rejisiyle 


sahnelenecek. Akşam Yemeği, 15 yaşındaki oğulları 
kuzeniyle birlikte evsiz bir kadının vahşice ölümüne 

sebep olan bir ailenin hayatına nasıl devam edeceği, sahip 
olduklarını koruma pahasına her şeyi örter mi yoksa onları 
ele mi verir sorusu üzerine kurulu. 


Seni Seviyorum Türkiye 

İstanbul'un göbeğinde bir çamaşırhanede yanlarında 
kirli çamaşırları ile beş kişinin yolları kesişir. Memleketin 
halet-i ruhiyesini hissedeceğimiz bu çamaşırhanede hem 
gerçekçi hem de ironik bir atmosfer hâkimdir. Kalemiyle 
her seferinde bugünün meselelerine dair çarpıcı öyküler 
yaratan Ceren Ercan'ın yazdığı Seni Seviyorum Türkiye, 
Yelda Baskın'ın yönetiminde sahneleniyor. 16-17 Kasım 
20.30, 25-26 Kasım 18.00 -Yunus Emre Kültür Merkezi 


Turhan Tuzcu Sahnesi 


Fırtına 

Shakespeare ile oyunlar oynamayı çok seven bir yönetmen 
olan Kemal Aydoğan; Fırtına'da yazarın iktidar, ihanet, 
intikam, affetme ve sömürgeleştirme gibi meseleleri 
fantastik ve komik bir atmosferle birleştirerek kendine 
has dokunuşlarıyla sahneliyor. Yönetmenin evvelki 
Shakespeare'lerinde olduğu gibi bizzat bugünün insanıyla 
iletişim kuran oyununda Hüseyin Avni Danyal, Mürsel 
Yaylalı, Gürsu Gür, Zeynep Tuğçe Bayat, Münircan 
Cindoruk, Ziver Armağan Açıl, Yaşar Bayram, Selen 
Şeşen, Kaan Songün, İnanç Koçak ve Ertürk Erkek rol 
alıyor. 18 Kasım 20.30, 19 Kasım 15.00-19.00 - Moda 
Sahnesi. 


GÜNEŞİN ZAPTI 


Festivalde Türkiye'den 
13 yapım yer alıyor. 
Alternatif sahnelerin 

de yer aldığı festivalde 
amatör ve profesyoneller 
için atölyeler de 
gerçekleştiriliyor. 


Uyarca 

Cesetleri çözeltip sıvıya dönüştüren bir bilim adamı, 
akıllara zarar bir cinayet şebekesi ve birbirinden tuhaf 
ilişkiler! İsviçreli oyun yazarı Friedrich Dürrenmatt'ın 
1972'de yazdığı ama sanki dün yazılmışçasına güncel 
metni Uyarca, usta tiyatrocu Ahmet Mümtaz Taylan 
yönetmenliğinde sahnelenecek. Oyun Tansu Biçer, 
Mehmet Ali Nuroğlu, Arif Pişkin, Görkem Kanbolat, 
Serhan Onat, Zamire Zeynep Kasapoğlu'nun 
performanslarıyla sahneleniyor. 18 Kasım 20.30, 19 Kasım 
15.00 - DasDas 


Göçmenleccer 
Tiyatromuzun büyük ustası Genco Erkal, çağın en can 
yakıcı derdine, mültecilere dair güncel ve dinamik bir 
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oyunla festival seyircinin karşına çıkıyor. Romanyalı ünlü 
oyun yazarı ve gazeteci Matei Visniec'in gerçekçi ve yer 
yer absürd tınılı eserinin sahne ve kostüm tasarımında ise 
Claude Leon'un imzası var. Genco Erkal'a sahnede Şirvan 
Akan, Ayşe Lebriz Berkem, Lütfi Can Bulut, Cem Çetin, 
Yiğit Yarar eşlik ediyor. 21-22 Kasım, 20.30 - Kenter 
Tiyatrosu 


When in Rome 

Galata Perform'un yerli tiyatro yazınına yeni soluklar 

kazandırdığı Yeni Metin Yeni Tiyatro projesinin bir ürünü 

olan When In Rome, Öznur Yalgın'ın imzasını taşıyor. 
'önetmen Mesut Arslan tıpkı Oda ve Adam, Aldatma ve 

Gizli Yüz'de olduğu gibi, seyirciye yine beklenmedik anlar 

yaşatacak. 21-22-23 Kasım 20.30 - DaslDas 


Panopticon 

İşlerinde bedenin olanaklarını araştıran, yeni nesil 
tiyatronun başarılı isimlerinden yönetmen Mirza 

Metin'in tasarlayıp yönettiği Şermola Performans 

yapımı olan Panopticon ile izleyiciler sistem araçlarınca 
her an gözetlenirken elimizin altındaki sosyal araçlarla 
birbirimizi gözetlediğimiz bu çağa tanıklık ediyor. 23 
Kasım 20.30, 24 Kasım 15.00-20.30 - Yunus Emre Kültür 
Merkezi Turhan Tuzcu Sahnesi 


All About the Heart 

Çağdaş dans sanatçısı Canan Yücel Pekiçten; konsepti ve 
koreografisi kendisine ait olan performansı All About the 
Heart'da, üç farklı operaya konu olmuş üç kadın karakterin 
öyküsünü bildiğimizin ötesinde bir yorumla sahneye 
taşıyor. 24 Kasım 20.30, 25 Kasım 13,00, MSGSÜ 
Bomonti Yerleşkesi, Şebnem Selışık Aksan Sahnesi'nde. 


Güneşin Zaptı 

Çalışmalarını beden, ses ve ritim ilişkisi üzerine 
yoğunlaştıran çağdaş dans ikilisi Taldans, bu performansta 
ilk Rus fütürist operası Güneşin Zaptı'nı festival 
seyircisiyle buluşturuyor. Mustafa Kaplan ve Filiz Sızanlı, 
Aleksey Kruçenih'in Güneşin Zaptı metnindeki imge ve 
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SENİ SEVİYORUM TÜRKİYE 


Ceren Ercan'ın yazdığı Seni Seviyorum Türkiye, İstanbul'da bir 
çamaşırhanede yolları kesişen beş kişinin hikayesini anlatıyor. 


sözcükleri; sessel malzemeyi öne çıkaran koreografi 
bir yazılımla ele alıyor. 25 Kasım, 20.30, 26 Kasım, 
15.00 - Yunus Emre Kültür Merkezi Müşfik Kenter 
Sahnesi 


Jhanet 

Türkiye edebiyatının insanın karanlık tarafını anlatan 
derin ve sessiz ustası Nahid Sırrı Örik'in, bugüne 
dek hiç sahnelenmeyen yapıtı İhanet, Ankara Devlet 
Tiyatroları tarafından Özen Yula yönetiminde 

21. Tiyatro Festivalinde sahneleniyor. Güzellik- 
çirkinlik, iyilik-kötülük, zafer- mağlubiyetin iç içe 
olduğu bu çekişmeli aşk hikayesinin fonunda ise 
Müzeyyen Senar'ın, Ankara Radyosu'nda verdiği 
konser yer alıyor. 25 Kasım 20.30, 26 Kasım 15.00 - 
Caddebostan Kültür Merkezi 


Karton Şehir 

Zorlu Holding'in düzenlediği Bir Hayal Bir Oyun 
yarışmasının kazananı dokuz yaşındaki Gökhan 
Kızıklı'nın sınır tanımayan hayalleri, Serdar Saatman'ın 
uyarlamasıyla festivalde. Yönetmenliğini Gaye 
Cankaya'nın üstlendiği, Zorlu Çocuk Tiyatrosu yapımı 
Karton Şehir, tektipleşmenin ve kendinden olmayanı 
dışlamanın yok edici tehlikelerini masal formunda, 
çocukların dilinden sahneye taşıyor. 

Bir çocuğun hayal dünyasında üretilen müzikli oyun 
sadece çocuklara değil, çocuk kalanları da bekliyor. 


UYARCA 


Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinliğe katılmak 
için rezervasyon.iksv.org adresinden rezervasyon 
yapurmak gerekli. 26 Kasım, 13.00-18.00, Zorlu PSM 
Drama Sahnesi'nde. 21. İstanbul Tiyatro Festivali'nde 
gösterilerin yanı sıra 10'nun üzerinde okuma tiyatrosu, 
söyleşi ve kitap tanıtımları, film gösterimleri, 

atölye çalışmaları ve ustalık sınıfları da ücretsiz 
gerçekleştirilecek. 

Antik Yunan tiyatrosunun yaşayan efsanesi, Attis 
Tiyatrosu'nun kurucusu ve yönetmen Theodoros 
Terzopoulos, Dionysos'un Dönüşü kitabının da 
tanıtılacağı bir söyleşi ve Küreselleşme Çağında 
Oyuncu başlıklı panelde izleyiciyle bir araya gelecek. 
Yönetmenin festival kapsamında sahnelenecek ve 

bir üçlemenin son halkası olan Bir Daha eserinin 

ilk oyunları olan Alarme ve Amor'nun beyazperde 
gösterimleri de yapılacak. 


Söyleşi ve kitap tanıtımı 

Antik Yuan tragedyasının yaşayan efsanesi şimdi 

bu sınırları biraz daha genişletmek üzere İstanbul'a 
geliyor. Antik kahramanları ve mitolojik tanrılarını 
günümüze taşıyan Theodoros Terzopoulos, kurucusu 
olduğu Attis Tiyatro'suyla birlikte tüm zamanları 
aşarak tregedyanın sınırlarını zorluyor. Festivalde 
gerçekleşecek söyleşide “Dionysos geri dönecek mi?” 
sorusunu katılımcılar ile birlikte düşünecek. Söyleşi 
Kerem Karaboğa'nın moderatörlüğünde gerçekleşecek. 


İsviçreli oyun 
yazarı Friedrich 
Dürrenmatt'ın 
yazdığı Uyarca, 
usla tiyatrocu 
Ahmet Mümtaz 
Taylan'ın 
yönetmenliğinde 
sahnelenecek. 


Das 
Das 
FRİEDRSCH 
DÜRRENMATT 

Lİ 

fin AIESEN 

va san 

Aypa Sedef IR 

ten zam 

anda ÇE 
— Din m 
Fua Tayf Çi 
Taste BİÇER Baez 
Webmet Ai KEROĞLU tihem Gas BASE, 
ket PŞIĞN han 
Kanbıslat Görkem ARSLAN (araş ŞUO 
Dere Deyeep KASAPOĞLI Yasa ins 
Saran HUJ kin SR 
kerağan BİŞLİOĞU elm 
Kutsal DİŞLİRİLE BH 
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İngiltere ve Amerika'daki bu sergilerle 


İlk modelini 1947 yılında piyasaya süren Ferrari, bu yıl kuruluşunun 70. yılını kutluyor. 
Kutlama olaraksa Ingiltere ve Amerika'da sergiler düzenleniyor. Ana teması 
kırmızı olan bu sergilere gelin bir göz atalım. 


errari, tasarım ve gelişme anlamında 
ideal bir çalışma örneği olarak 
gösterilebilir. Ferrari, ince detaylara 
sahip ve otomotiv tasarımında daha 
y önce görülmemiş teknikler kullanıyor. 
Bunu yaparken de en ince hassasiyeti gösteriyor. 
Bunlar, “Ferrari: Under The Skin” ismini taşıyan 
serginin küratörlerinden Andrew Nahum'un 
sözleri. Londra'da Kensington High Street'te yer 
alan The Design Museum'da bugün başlayan ve 15 
Nisan 2018' e kadar devam edecek sergi, Ferrari'nin 
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70 yılını taçlandırıyor. 

Toplamda 140 milyon sterlin değerindeki özel 
koleksiyonlardan bir araya getirilen Ferrari'ler, 
sadece araba meraklılarını değil, bir tarihe tanıklık 
etmek isteyenleri de markanın görkemli dünyasına 
davet ediyor. İlk kez Maranello'daki Museo 
Ferrari'nin dışına çıkan arabaların yanında, sergide 
en eski modeller, çizimler, kişisel mektuplar ve 
anılar yer alıyor. Tüm bunlar ve orijinal dokümanlar, 
otomotiv tasarımının daha önce görülmemiş 
geçmişini gözler önüne seriyor. 


Ferrari ve Enzo Ferrari 

Her sergide olduğu gibi, “Ferrari: Under The Skin” 
de bazı bölümlere ayrılmış durumda. Bunlar, 
markanın kurucusu Enzo Ferrari'nin hayatı, 
arabaların tasarımı, markanın ünlü müşterileri, 
yarış hünerleri ve bugünün teknik gelişmeleri olarak 
tanımlanabilir. 

Savaş sonrası dönemde Enzo Ferrari ve adanmış 
küçük bir ekip elit performans aracı tasarlamaya 
karar veriyor. Çokça tasarrufa gidilen bir dönemde 
diğer üreticiler ekonomik araçlar ve scooter'ları 


DAYTONA'DA İLK ÜÇ OTURUMDAN SONRA. 
ZAFER TURU ATAN FERRARI, 1967 


LAFERRARI YAPIM AŞAMASINDA 


piyasaya sürerken, Enzo Ferrari'nin bu yaptığı büyük bir 
cesaret örneği olarak gösteriliyor. Serginin açılış bölümü 
de Enzo Ferrari'nin yarış pisti ve yollar için kusursuz 
araba yaratma hikayesini anlatıyor. Bu bölümün en 
önemli objeleri arasında Enzo Ferrari'nin ehliyeti, orijinal 
fotoğraflar, orijinal çizimler, Enzo Ferrari'nin kendisinin 
elle yazılmış dokümanları ve ilk Ferrari 125 S yer alıyor. 
Araba tasarımının daha önce görülmemiş perde arkasını 
gözler önüne seren sergide üretim aşamasına ilk ahşap 
arabadan skeçlere ve hatta yüksek teknoloji rüzgar tüneli 
modellerine kadar pek çok detay görmek mümkün. 

Bir aracın son haline ulaşana kadar kat ettiği yolda, 
çizimlerin heykelsi formalara kavuşmasına kadar tüm 
yolculuk, fabrikanın teknikleri, ilk ahşap araç J50'nin 
birebir ölçüde el yapımı kil modeli bu sergide yer alıyor. 


Aracın ünlü müdavimleri 

Ferrari, bugünlere gelmesinde önemli müşterilerinin 
de olduğuna inanan bir marka. Sergide onlara ayrılan 
bölümle Miles Davis'in notlarının yanında Clint 
Eastwood, Sammy Davis Jr, Brigitte Bardot, Steve 


140 milyon sterlin 
değerindeki 
Ferrariler, 
sadece araba 
meraklılarının 
değil, tarihe 
tanıklık etmek 
isteyenlerin de 
ilgisini çekecek. 


ENZO FERRARI, FE 
FABRİKA GİRİŞİNDE, 


McOucen ve Peter Sellers gibi ünlü müşterilerin 
arabalarıyla çekilmiş fotoğrafları yer alıyor. 

Ferrari, yarışlarda da hala etkin şekilde yer alıyor. 
Dolayısıyla bu tarihi es geçmek de imkansız. Aracın, 
Alberto Ascari, Mike Hawthorn, Michael Schumacher 
ve Kimi Râikkönen gibi birbirinden ünlü pilotlarının 
kasklarının yer aldığı sergide yarış takımları da 
sergileniyor. 1952 ve 53 yıllarında Alberto Ascari'nin FI 
yarışlarında zafere taşıdığı Ferrari 500 F2 modeli, 2000 
yılında Michael Scehumacher'e şampiyonluk getiren FI- 
2000 de sergide önemli yer tutuyor. 


Bugünün teknolojisi 

“Ferrari: Under The Skin”, Gordon Ramsay'in sahip 
olduğu LaFerrari Aperta, yani şimdiye kadar üretilmiş 
teknolojik olarak en üstün model, firmanın süregelen 
yenilikçi yönüne ışık tutuyor. Bu hibrit modele konsept 
skeçler ve motora yakından göz atma şansı da eşlik 
ediyor. The Design Museum'un sahibi Sir Terence 
Conran sergiyle ilgili şöyle söylüyor: “Her yaştan 
milyonlarca insan hayatının bir yerinde bir Ferrari'ye 
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Sergilenen 
araçların orijinal 
çizimlerini 

de görmek 
mümkün. 
Onlardan biri 

de bu FI50 
tasarımı. 


Petersen 
Automotive 
Museum'da 

sergilenen 11 
Ferrari, markanın 
tasarım anlayışını 

anlamaya olanak 
sağlıyor. 
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sahip olmanın hayalini kurmuştur. Marka, hem yol 
modelleri hem de Grand Prix arabaları ile bir tasarım 
başarısı örneği haline geldi. Ferrari'nin hikayesi, 
Endüstri Çağı'nın en güzel macera hikayelerinden 
biri aslında. Bunu Design Museum olarak 
anlatabiliyor olmaktan dolayı çok mutluyuz.” 


Her Yer Kırmızul 

Ferrari'nin 70. yılına adanan ikinci sergi “Seeing 
Red: 70 Years of Ferrari” ise Los Angeles'ta bulunan 
Petersen Automotive Museum'da gerçekleşiyor. 
Bruce Meyer Family Gallery'de yer alan sergi, 

Enzo Ferrari'nin büyük bir cesaret örneği ile tüm 
dünyanın beğenisine sunduğu onlarca güzel ve 

hızlı aracı meraklılarıyla buluşturuyor. Sergide, 
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GTO'SUNÜ TE SLİM ALMAYAHGELENLMİÇK JAGGER 


VE MUSEUM'DA 
FERRARI 31212 


PETERSEN AUTOMOTIY MUSEUMDA 
SERGİLENEN 1965 FERKARI 250 LM 


markanın şimdiye kadar en çok beğenilen 250 GTO, 
166MM, 250 TR, 250LM ve Michael Schumacher'in 
kariyerinin zirvesindeyken sürdüğü 2006 model 
Ferrari FI en çok ilgi alan bölümü oluşturuyor. 
Sergide yer alan 11 Ferrari arasında tıpkı diğer 
sergide olduğu gibi hem yarış modellerini hem yol 
modellerini görmek mümkün. Petersen Otomotiv 
Müzesi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Bruce Meyer 
sergi ile ilgili şöyle konuşuyor: “Dünyanın en güzel 
Ferrari'lerini müzemize getirmiş olmak çok heyecan 
verici. O Rossa Corsa boyası ve modellerin güzel 
kıvrımları, kalp atışlarını artırmak için birebir. 
Ferrari'lerin en önemli toplantısını meraklılarıyla 
paylaşmak bizim açımızdan çok önemli.” 

Sergi, 2018 yılının Nisan ayına kadar devam edecek. 
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Maksut Aşkar 


Lokal mutfağı modern teknikler ve yenilikçi bakış açısı ile buluşturarak rafine ve yeni bir tarz 


oluşturan Neolokal, üçüncü yılını Türkiye'nin dünyaca tanınmış şefleriyle kutluyor. 
Petek KIRBOĞA - petek kirboga©alem.com.tr / Fotoğraf: Ertan DEMİRBİLEK 


asım ve Aralık ayında her Salı akşamı 
Neolokal'in şefi Maksut Aşkar'a eşlik 
edecek iki şef, o akşamın 30 konuğuna 
özel bir menü hazırlıyor. Şeflerin anlatımıyla 
bir gastronomi deneyimine dönüşecek etkinliklerd 
sunulacak menülerin içecek eşleşmesini Levon 
Bağış yapacak. Maksut Akşar ile Neolokal'de 
buluşarak gurme etkinliğin detaylarını konuştuk. Üç 
farklı şefin lezzetlerini aynı menüde tadarak sıra 
dışı bir lezzet keşfi gerçekleştirebilirsiniz. 


Neolokal olarak üçüncü yılınızda özel 
lezzetler arayanlara sıra dışı bir yemek 
etkinliği sunuyorsunuz, bu etkinlikten 
bahseder misiniz? 

Üç yıldır çok keyifli bir dönem geçirdik, elbet 
zorluklar da oldu, o zorlukların üstesinden şef 
arkadaşlarımızla birbirimize destek olarak 
geldik. Üçüncü yılımızı şef arkadaşlarımızla bir 
arada olduğumuz bir etkinlik gerçekleştirerek 
kutlamak istedik. Kutlamayı birlikte gerçekleştiriyor 
olmak bizim için en güzeli. Kutlamamızı da 
misafirlerimizle paylaşmak istedik. 


Konuk şefler kimler olacak? 

Şeflerimiz ikişer kişi aynı geceyi paylaşıyorlar, ben 
de onlara eşlik ediyorum. Çok değerli şeflerimiz 
bizimle oluyor. Şemsa Denizsel (Kantin) - Mehmet 
Gürs (Mikla), Kemal Demirasal (YEK Alaçatı) - 
Yılmaz Öztürk (Mürver), 21 Kasım'da Didem 
Şenol Tiryakioğlu (Gram) - Yoldaş Sönmez (Ent 
Bodrum), 28 Kasım'da Aylin Yazıcıoğlu (Nicole)| - 
Civan Er (Yeni lokanta), 5 Aralık'ta İnanç Baykar 
(Aman Da Bravol - Mustafa Otar (Kilimanjarol, 12 
Aralık'ta Cihan Kıpçak (Spagoj - Üryan Doğmuş 
(Tabla). 


w 


Bu özel menüleri 30 kişiye 
sunuyorsunuz, bu sayıyı nasıl 
belirlediniz? 

Burada çıkış noktamız şu oldu; şef 
arkadaşlarımızla bir araya gelmişken sohbet 
edelim, keyif alalım istedik. 100 kişiye yemek 
menü hazırlamak ile 30 kişiye menü hazırlamak 
bir olmuyor. Yemeklerimizi misafirlerimiz ile en 
keyifli hali ile paylaşmayı arzu ettiğimiz için de kişi 
sayısını sınırlı tuttuk. Biletlerimiz satışa çıkar çıkmaz 


anında tüm yerler bitti. Şu anda sayıları arttırmak 
için talep geliyor ama biz stratejik olarak yine 
sınırlı kalmayı tercih ediyoruz. 


Menülerde neler var? 

Her şefimizle ayrı bir menü hazırlanıyor. Soğuk 
ve sıcak başlangıçlarımız var. Deniz ürünleri, et 
ürünleri ana yemeğimiz ve en son da tatlımızı 
servis ediyoruz. Şef arkadaşlarımız istedikleri iki 
çeşidi seçiyorlar kalanını da ben yapıyorum. 


Şefler yemekleri ile ilgili bir sohbet 
gerçekleştirecekler mi? 

Evet, yemekten önce bir konuşmamız oluyor sonra 
yemek yeniyor daha sonra yemekten sonra da 
konuşuyoruz. Öncelikli olarak yaşatmak istediğimiz 
deneyim üç farklı şefin lezzetlerini aynı menüde 
tatmaları. Levon Bağış da o yemeklere uygun 
şarapları eşleştiriyor olacak. 


Neolokal ilk defa mı konuk şef 
ağırlıyor? 
Hayır daha önce yurt dışından konuk şeflerimiz 


gelmişt 


A 


i ama Türk şeflerimizi ilk defa ağırlıyoruz. 


Barcelona'dan şef arkadaşlarımız daha önce geldiler 


ve ken 
yaptığ 


di menülerini yaptılar. O zaman iki gün 
mız bu özel yemekte toplam 80 kişi ağırladık 


çünkü yanlarında getirdikleri malzemeler o kadardı. 
Daha sonra biz onların Barcelona'daki restoranlarına 


gidere 


yemek yaptık. 


Özel tasarım tabaklarda yemeklerinizi 
sunuyorsunuz kim tasarlıyor tabaklarınızı? 


oleksi 


başka 


Biri Defne Samman diğeri de Tulya Madra. 
Tabaklarımızı çok yüksek miktarlarda üretemiyoruz. 
Hem çok narinler hem de yüksek rakamlara 
üretiliyorlar. Yemeklerimizin hakkını bu özel tabaklar 
ile vermek istediğimiz için misafir sayımızı da 

sınırlı tutmayı tercih ediyoruz. Biz her sene tabak 


yonumuza yenilerini ekliyoruz. Yeni bir 


asarımcı arkadaşımız daha bize tabak tasarlayacak 
onun yanı sıra bakır işi ile uğraşan Ali Emir Enç ile 


bir çalışma yapıyoruz. Ali Emir Enç bize bakır 


abaklar yaptı biz de sunumlarımıza o tabakları dahil 
edeceğiz. Biz menümüzü kurgularken hangi yemeği 


hangi tabak ile eşleştireceğimizi de tasarlıyoruz. 


AYLİN YAZİĞIOGEN 
© aş 


TOBYN EXCELL 


YILMAZ ÖZTÜRK 
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Sizin yemek yapmaya olan ilginiz nasıl 
başladı? 

Ben lisede ve üniversitede Turizm ve Otelcilik okudum. 
Mutfak teknolojisi adlı bir dersimiz vardı, o derste tüm 
mutfak teknolojilerini öğreniyorduk, uygulamalı bir 

dersti. O dersi aşçı olmak için değil yönetici olmak 
için alıyorduk aslında. Bir aşçılık eğitimi değildi am 
bir aşçının ilk öğreneceği temel pişirme tekniklerini 

öğreniyorduk. Yıllardır catering yapan biri olduğum 
için yemek benim hayatımda hep vardı. 2007'de 

kendimi mutfağın içinde buldum on senedir de yemek 
pişiriyorum. 


o 


Neolokal'e gelenler neler buluyorlar? 
Buraya gelenler çok da yabancı lezzetler ile 
karşılaşmıyor. Yaptığımız şey geleneksel tatlarımızın, 
eleneksel tariflerimizin bir hikaye etrafında tabakta 
uluşması. Bunu yaparken çocukluk anılarımızda 
üşündüğümüz lezzetleri düşünerek yapmaya 
lışıyoruz. Eskiden bir patlıcanı yılda bir ay bulurken 
ugün 12 ay bulabiliyoruz ama patlıcan aynı lezzette 
eğil. Otuz sene önce yapılan patlıcan yemeği ile 
ugün yapılan patlıcan yemeği arasında lezzet olarak 
ağlar kadar fark var. Biz geleneksel reçeteleri, 
ünümüzün modem bakış açısı ve teknolojisi ile 
manlayarak uluslarası restoran sahnesine taşımaya 
çalışıyoruz. 


ADO N 


(e) 


O CO 


z© 0 
© 3 


Bir misyon da üstlenmiş durumdasınız, bunu 
nasıl açıklarsınız? 

Bir yandan da asıl amacımız Anadolu mutfağı denince 
akla gelen kebap hissini kırmaya çalışmak. İnancımız 
geleneksel mutfağımızın ev yemekleri ve tencere 
yemeklerinden oluşuyor olması. Geleneğimiz ev yemeği 
olduğu için bu geleneği bir restoran mutfağına taşımak 
için onu yeniden tasarlamak gerektiğini bilerek ona göre 
ilerledik, modemize ettik. 


“Biz menümüzü kurgularken 
hangi yemeği hangi tabak 

ile eşleştireceğimizi de 
tasarlıyoruz.” 


Müdavimleriniz daha çok turistler mi yoksa 
İstanbullular mı? 

Aslında ikisi de. Bir yandan da biz uzun soluklu var 
olan bir restoran olmak istediğimiz için sessiz hareket 
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21 Kasım'da 
Didem Şenol 
Tiryakioğlu ve 
Yoldaş Sönmez, 
28 Kasım 
Salı'da Aylin 
Yazıcıoğlu 

ve Civan Er 
etkinliğin konuk 
şefleri arasında 
yer alıyor. 


) İN hi 


ettik. Bizi duymayanlar var ama biz yavaş 
ilerleyerek zamansız olmayı hedefliyoruz. 
Türkiye'nin aksine yurt dışı basını restorana 
büyük ilgi gösterdi ve yer verdi. Bu da pek 
çok yabancı misafirimiz olmasını sağladı. 
Yurt dışında restoran sahnesinde adı bilinen 
bir restoranız. 


Sizce iyi yemek yapmanın sırrı ne? 
Bana göre yemek yapmak her şeyden önc 


çok tercih etmiyoruz, böyle bir şey duyunca 
menüden çıkartıyoruz, bu durumun bizi 
monotonlaştıracağını düşünüyoruz. Daha 
önceki restoranımdan buraya hiçbir lezzet 
taşımadığım için sitem işittiğim oldu. İlk 
menümde olup sonra menüden çıkardığımız 
tirit vardı şimdi dönem dönem onu tekrar 
menümüze sokuyoruz. Bizim hedefimiz tabii 
ki her yemeği iyi yapmak. Biz sadece yemek 
değil bir deneyim ve hikaye paylaşıyoruz. 


5 


doğru malzeme diye tanımladığım temiz, 
adil malzeme ile yemek yapmak. Herhangi 
bir şekilde genetiği ile oynanmamış, 
üreticisinin özen göstererek yetiştirdiği, 
geçmişimize ve geleneğimize saygı 
duyularak pişirilmiş yemek yapmak iyi yemek 
yapmaktır. Bu unsurlara dikkat ediyorsanız 
iyi yemek yapıyorsunuzdur. Bana göre 
malzemeyi ve tekniği doğru bir şekilde 
harmanlayabiliyorsanız doğru bir biçimde 
sunabiliyorsanız iyi yemek yapıyorsunuzdur. 


İmza yemeğiniz hangisi? 
Biz aslında böyle bir yemeğin öne çıkmasını 


Neolokal'de normal bir restoranın 
dışında misafirler nasıl bir deneyim 
yaşıyorlar? 

Biz yaptığımız yemeği doğru müzik ile 

eşleş İrİYOrUZ, doğru içecek menüsünü 
sunuyoruz ve yemeğin hikayesini 
paylaşıyoruz. Sadece yemek yiyip 
kalmıyorsunuz, önünüze her yemeğin 
hikayesi geliyor. Yemeğin neden o ismi 
aldığı, nereden geldiği anlatılıyor. Yabancı 
misafirler Türk üzümlerini bilmiyor onlara 
üzümleri de tanıtıyoruz. 
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MOS EFSANESİYLE 
SAÇ VE TRENDLER ÜZERİNE... 


MOS'un hikayesi ne zaman ve nasıl başladı? 


MOS dinamik, deneyimli ve trendleri yakından takip eden ekibiyle 
Bebek, Nişantaşı, Göztepe, Ataşehir, Erenköy, Andromeda, Ankara, 
Podium AVM olmak üzere 8 salonunda, kurulduğu günden bu yana en 
kaliteli hizmet ve yüzde yüz müşteri memnuniyeti hedefiyle çalışıyor. 
MOS aynı değerlerle hizmet vermeye, trendleri belirlemeye, teknoloji ile 
güncellenerek farklı tatlar yaratmaya ve büyümeye devam ediyor. 


MOS 1990 yılında, estetik ve sanatla harmanlanmış, artistik performans 
içeren imajların yaratılması iddiasıyla kuruldu. Büyük bir özenle 
yaratılan “MOS” markası 2012 yılında, 20 yıllık birikimiyle pek çok ünlü 
simanın saç stili danışmanlığını yapan Doğan Çelik tarafından, markanın 
tüm değerlerini yaşatmak üzere devir alındı. 


Mos Göztepe ile yeni bir efsane mi başladı? 


19 yıl hizmet veren Büyük Kulüp şubesinde, ilk açıldığı günden beri hem Anadolu ve 
Avrupa Yakası'ndan hem de Türkiye'nin dört bir yanından gelen seçkin müşterilerimize 
hizmet verdik. Hayatın süregelen değişikliğine ayak uydurarak MOS Göztepe'ye taşındık. 
Göztepe Parkı'nın hemen yanında açılan yeni salonumuz MOS şubeleri arasında amiral 
salon görevini görecek. 


165 m2'lik ferah bir alana sahip salonun, dekorundaki minimal dokunuşlar, müşterilerin 
aldığı hizmet süresince konforlu ve kaliteli zaman geçirmesini sağlıyor. Butik hizmet 
anlayışı olan salonda aynı anda en fazla 10 müşteriye hizmet veriliyor. Müşterilerin 
aldıkları hizmetten maksimum memnun olabilmesi için 20 kişilik profesyonel bir ekip 
çalışıyor. Tabii ki bu ekibin başında da, yine duayen Doğan ÇELİK bulunuyor. 


Göztepe şubemizde verdiğimiz hizmetlerimizin arasında LONG-TIME-LINER* işlemi de 
bulunuyor. LONG-TIME-LINER" Conture* Make-up yöntemi, mevcut olan en gelişmiş kozme- 
tik mikro pigmentasyon tekniğidir. Bu teknikle birkaç saat içinde herhangi bir yan etki 
yaratmadan mükemmel ve doğal görünüme sahip olabiliyorsunuz. 


Doğallıkla gelen lüks 


"İyi görünüm iyi hissettirir' mottosu ile yola çıkan MOS sadelikle öne çıkan doğallığın 
önemine vurgu yapıyor. MOS, 2017 yılı için soğuk pastel tonlar sanatsal renklendirm- 
eler, ışık oyunları, yumuşak geçişler, farklı şekiller ve kahveden sarıya uzanan doğal 
renk paleti ile çok daha modern bir görünüm yakalayabileceğinizi söylüyor. Kesim 
olarak 2017'de iyi hissettirme metodu altında kısadan uzuna her saç boyunun artık 
moda olduğunu söyleyen MOS, kalıplara inanmıyor. Bir kadın kendisini nasıl daha iyi 
hissediyorsa onun için modanın o olduğunu savunuyor ve kişinin özgünlüğüne yön 
vererek onun doğal güzelliğini ortaya çıkarmayı hedeflediklerini tekrar vurguluyor. 


Son zamanlarda sıkça markamızın isim ve logo çağrışımlarıyla algı yaratmak isteyen 
salonlara rastlıyoruz. Yasal süreçlerle bu durumun önüne geçmeye çalışıyoruz. 


Global trend değişimleri hakkında 
ne söyleyebilirsiniz? 


Stiller, görünüm ve teknik ile yeniden keşfediliyor. Trendler artık daha 
ileriye dönük ve iddialı. Bu hızlı değişim artık bizi şaşırtan değil, 
alıştığımız bir durum. Bir zamanlar aykırı olan stiller artık günümüzde 
kolayca kabul görüyor. 


2017-2018 Sonbahar/ Kış sezonunda 
bizi hangi trendler bekliyor? 


Bu sene geçmişteki stil ve görünümler geleceğe dönük iddialı stillere 
dönüşüyor. Geçmişten alınan ilhamla yeni teknikler bir araya geliyor. 
Günümüzün renklendirme uzmanlığı ve geçmişteki sade kesimler 
harmanlanınca ortaya modern görünümler çıkıyor. El yapımı konsepti 
her alanda olduğu gibi saç ve güzellikte de önem kazandı. Kusursuz ve 
fazla uğraşılmış görünüşler yerini sade ve rahat görünüşlere bıraktı. Bu 
sadelik, saç sanatçılarına adeta renkleri ve modelleri özgürce kullanabi- 
lecekleri bir tuval sunuyor. Günümüzdeki güzellik algısı değişerek 
etkileyici bir görünüme bürünüyor. Bu sezon trend koleksiyonlarımızda 
yine Wella Professionals işbirliği ile ilerliyoruz. 


TEXTURED LIGHT 

Uzun saçlara karışmış kısa katlar, nokta kesim ile 
dokunuşlar ve sonrasında renklendirmeyle mükem- 
mel bir kamuflaj efekti yaratıyoruz. Sıcak ve soğuk 
sarı tonlarının karışımı saçın tepe bölümündeki kısa 
katlar, kişiselleştirilmiş perçemler, uzun katlarla 
birleşiyor ve birbirleriyle uyum sağlıyor. 


SHATTERED LIGHT 
Dipten aşağı inen gölgelerle saçta spot ışığı etkisi ortaya 
çıkarıyoruz. Uçlardaki koyulukla bütünleşen olağanüstü 
bir görüntü elde ediyoruz. Parçalı kesilmiş yanlar, 
doğrusal bir görünüm için hafif şekilde kurutulabilir 
veya dokulu bir yüzey için çukurlar yaratılabilir. Renk d 
ise bu kesimle başın kenarına kadar uzanan dramatik 
bir spot ışığı efekti oluşturuyor. 


COPPER LİGHT 


Soğuk ve sıcak tonlu bakır kombinlendiğinde 
benzersiz ışık yansımaları ortaya çıkıyor. Otantik 
bir görünüm için perçemlerin uzunlara karıştığı 
bir çeşitlilik yaratıyoruz. Daha kısa bir kakülle 
Jane Birkin'in 60'lardaki tarzını elde edebiliyoruz. 


COOL LIGHT 

Soğuk tonlu, buğulu bir zemin üzerinde sıcak ve soğuk 
tonları karıştırınca parlak şeftali tonlarında şeritler 
yaratılır. Renklerle kesimin katları vurgulanır. 
Ortalarda ve uçlarda yatay parlak detaylarla asimetrik 
ışık çizgileri yaratılır ve saç ekstra boyut kazanır. 


EDITORILAL BRUNETTE 

Oval kesimli yumuşak bir kakül ve uzun katlar 
harmanlanınca doğal, kendinden dalgalı bir doku 
ortaya çıkıyor. Bu kesim sayesinde farklı tonlardaki 
koyular iç içe geçerek bütünleşiyor ve kumral saçın 
zenginlikleri açığa çıkıyor. 


Mevsim geçişlerinde saçlarımızda 
ne gibi sorunlar ortaya çıkıyor? 


Mevsim geçişlerinde saçlarımız normalden çok daha fazla yıpranmaya 
ve dökülmeye meyillidir. Mevsimsel saç dökülmesinin sebebi ise yaz ve 
kış aylarında saçların yıpranması, sonbahar ve bahar aylarında yıpra- 
nan saçların dökülüp yeniden sağlıklı saçların çıkmasıdır. Bir nevi 
saçlarımız sorunlarından kurtulup kendini yeniliyor. 


Mevsim geçişlerinde saç dökülmesi, normal saç dökülmesinden iki kat 
daha fazladır. Bir süre sonra sona erecek olmasını ve dökülen saçların 
geri çıkacak olmasını aklınızdan çıkarmayın. Günlük olarak 50-100 tel 
arasında saç teli dökülmesi normaldir. Mevsimsel saç dökülmelerinde 
ise 200 tele kadar saç kaybın normal olduğunu söyleyebiliriz. 
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Mevsim geçişlerinde 
nasıl bir saç bakımı yapılmalı? 


Mevsim geçişlerinde saç bakımları yapmak sizi birçok zararlı etkiden 
korur. Fakat yaşanan sorunları (saç dökülmesi, saç kırılmaları) önlemek 
için ve uygun bakımı yapmak için öncelikle sorunun ne olduğunu bilmek 
gerekir. Eğer mevsim geçişine bağlı bir saç dökülmesi sorunu yaşıyor - 
sanız uygulayacağınız profesyonel bakım yöntemleri ile saçlarını koruy- 
abilir ve dökülmelerin önüne geçebilirsiniz. Fakat saç bakımı için 
herkese aynı reçeteyi vermek mümkün değil. Her bireyin saç yapısı, 
tıpkı parmak izi kadar eşsiz. Bu yüzden biz salonlarımızda, milyonlarca 
farklı saç tipini teşhis eden ve her saç tipinin ihtiyaçlarına özel çözümler 
sunan System Professional ile çalışıyoruz. System Professional saç 
bakımı, kişiye özel enerji profili tanımlayan EnergyCode haritalaması ile 
başlıyor. Bakım danışmanımız, yaptığı analizin sonucunda saçın ve baş 
derisinin bakım ihtiyacını belirliyor ve System Professional'ın kapsamlı 
bakım serisinden en uygun ürün kombinasyonlarını reçetelendiriyor. Bu 
metot, ultra kişiselleştirilmiş çözümler sağlayabilmemize yardımcı 
oluyor. System Professional'ın bu devrimsel teknolojisi ve üst düzey 
ürünleri, saçları ideal güzelliğine ve sağlığına kavuşturuyor. 


Bu bir reklam haberdir. 


Sanat Zülal ÜNALDI / zulal.unaldi©alem.com.tr 


Çatalhöyüke 


“Bir Kazı Hikâyesi: Çatalhöyük” sergisi sanatçı Refik 
Anadol'un “veri heykeli”yle şiirsel bir tada büründü. 


Anadol, Çatalhöyük'ün kazı arşivindeki verileri 


kullanarak, onları görsel bir deneyime dönüştürdü. Eser, 
Türkiye'deki ilk kültürel miras çalışması özelliği taşıyor. 


Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma 
Merkezi'nin (ANAMED) “Bir Kazı Hikâyesi: 
Çatalhöyük” sergisine sanatçı eli değdi. Sanatçı 

Refik Anadol'un sergi kapsamında ürettiği medya 
enstalasyonuyla, sergide sanat ve arkeoloji buluştu. 

Bu haliyle sergi süresi 14 Ocak 2018 tarihine kadar 
uzatıldı. Medya sanatçısı, yönetmen ve tasarımcı Refik 
Anadol, Çatalhöyük'te 25 yıl boyunca yürütülen bilimsel 
araştırmalarda kaydedilen 250 bin buluntuya ait 2,8 
milyon girdiyi, yapay zekâ algoritmalarını da kullanarak 
hazırladığı “veri heykelinde” görselleştirdi. 14 Kasım'dan 
itibaren izleyicilerle buluşan eser, sergi sonuna kadar 
Beyoğlu'ndaki ANAM ED'de görülebilir. Sergi, Orta 
Anadolu'daki 9 bin yıllık tarihe sahip Çatalhöyük 
yerleşim yerini odağına alarak arkeolojik çalışmaların 
bilinmeyen yanlarını, sanat ve arkeoloji meraklılarıyla 
buluşturuyor. ANAMEİin sergiye eklediği yeni bölümde 
sanatçı Refik Anadol, Çatalhöyük'ün kazı arşivindeki 
1000'in üzerindeki veri setlerinin tamamını kullanarak, 
onları şiirsel bir görsel deneyime dönüştürüyor. PATTU 
Mimarlık'ın tasarımıyla kurulan eser, 25 yıl boyunca 
yürütülen bilimsel araştırmanın kaydedilen tüm bilgileri 
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Doku Sanat'ta 


Ekrem Kutlu naif, şürsel tuvallerinde 
Karadeniz'in güzelliklerini zaman 
zaman saklayan sislere farklı bir anlam 
yüklüyor ve ele aldığı bu değerleri 
resimsel bir tatla gizemli hale getiriyor. 


Teşvikiye'deki Doku Sanat Galerisi, ressam Ekrem 
Kutlu'nun sergisi tuvaller arasında Karadeniz'in 
doğasında eşsiz bir yolculuk yaptırıyor. Ekrem 
Kutlu, çalışmalarında esinlendiği Karadeniz'in 
doğası ve sisi üzerine, kurduğu resimsel 
değerleriyle izleyiciyi kendine çekiyor. Sanatçı, 
tuvallerinde Karadeniz'in uçsuz bucaksız 
güzelliklerini zaman zaman saklayan sislere farklı 
bir anlam yüklüyor ve ele aldığı bu değerleri 
resimsel bir tatla gizemli hale getiriyor. Trabzon 


ve milyonlarca başka girdiden oluşan Çatalhöyük 
arşivini görselleştiriyor. Eser, yapay zekâ algoritmaları 
kullanılarak hazırlanan, Türkiye'deki ilk kültürel miras 
çalışması olma özelliği taşıyor. Arkeolojik bağlamda bu 
boyuttaki bir veri kaynağı ilk defa sanatsal çerçevede 
değerlendiriliyor. Her birinin birbirine bağlı olduğu 
milyonlarca veriden oluşan arşiv, karmaşık veri setlerinin 
erişilebilirliğini kolaylaştıran ve yeni yorumlara imkân 
sağlayan dijital bir kaynak olma özelliği taşıyor. 250 bin 
buluntuya ait 2,8 milyon verinin bir araya geldiği arşivde, 
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Çatalhöyük 
yerleşmesindeki kazılarda keşfedilen bina, birim ve 
öğelere ait bilgiler, buluntuların özellikleri, araştırma 
raporları, teknik çizimler ve fotoğraflar yer alıyor. 24 
ekrandan oluşan bu medya enstalasyonu, 21. yüzyılda 
bir kültürel miras alanının ve onun evrensel değerinin 
bilincinde, Çatalhöyük'ü veriler aracılığıyla günümüze 
taşıyarak 9 bin yıl önceki yaşam ile araştırmacıların 
bulguları ve izleyici arasında bir köprü kuruyor. 

Anadol, verileri birbirleriyle etkileşime açarak, bu bilgi 
birikimini arkeoloji, sanat ve teknolojinin ötesinde yeni 
yorumlamalara ilham olacak bir esere dönüştürüyor. 


Zorlu PSM'de. 


'UN MEDYA ENSTALASYONU 


Notre Dame de Paris müzikali, Martayında yeniden 


Victor Hugo'nun unutulmaz aşk hikâyesi Notre Dame'ın 
Kamburu'ndan uyarlanan Notre Dame de Paris müzikali, 

16 performans için 9-22 Mart tarihleri arasında Zorlu PSM 
Ana Tiyatro'ya geliyor. Yıllardır gittiği tüm şehirlerde büyük 
ilgi gören ve bundan üç yıl önce Zorlu PSM'de de İngilizce 


dağlarının, sislerin arasında yaşayan gizemini 
ortaya koyuyor. Kutlu, evlerin dağlarla, ağaçlarla 
resimsel bir sevda ile bütünleşen ifadesini, bazen 
doğayı bir halı gibi örten karlar ve bunların 
arasındaki yaşamsal bağlarla irdeliyor. Sanatçının 
renk yelpazesi, fırçanın bıraktığı dokular ve 


bunların tuvalde gezinmesi, onun resimlerindeki en 


etkili anlatım araçları haline geliyor. Resimlerinde 
yaşamı ve varlığı niteleyen evler, ağaçlar, kayıklar; 
plastik değerlerle resimsel anlatıma dönüşmüş. 
Doğayı kaplayan sislerin ardında görünen 
renkleri ile evlerin, kayıkların kendine özgü 
anlatımı etkili bir sunuşla kendini hissettirirken, 
resimlerindeki dokusal farklılıklar, Karadeniz 
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doğasının ayrılmaz parçaları ile birleşerek farklı 
ve izlemeye değer bir anlatım ortaya çıkarıyor. 
2016 yılında Paris UNESCO resmi konutunda, 
T.C Paris Başkonsosluğu'nda , T.C Batum 
Başkonsolosluğu'nda, TBMM'de, bakanlıklarda 
birçok kamu kurumu ve özel koleksiyonunda 
resimleri sergilenen Kutlu, ilhamını doğduğu 
yerden alıyor ve şu an Trabzon Akçaabat'taki 
atölyesinde çalışmalarına devam ediyor . Sergi 21 
Kasım'a kadar sürecek. Yer: Teşvikiye, Av. Süreyya 
Ağaoğlu Sk. No:12 Şişli/İstanbul Tel: (0212) 246 
2496 /dokuödokusanat.com 


sergilenerek tüm biletleri satılan müzikal; bu defa orijinal 
dilinde, Fransızca olarak izleyicisiyle buluşmaya geliyor. 
Biletler, zorlupsm.com ve biletix.com ile Zorlu PSM ana 
gişesinden alınabilir. Dünyaca ünlü müzikal Notre Dame 

de Paris, ilk olarak 1998 yılında Paris'te perde açtı. Victor 
Hugo'nun kült eseri Notre Dame'ın Kamburu'ndan uyarlanan 
modern yapımın müzikleri Riccardo Cocciante'ye, sözleri ise 
Luc Plamondon'a ait. 20 yıl sonra, hala ilk günkü heyecanla 
sahneye konan eser, dünyanın dört bir yanından seyirci 
çekmeye devam ediyor. Guinness Rekorlar kitabında “ilk 
yılında en çok izleyiciye ulaşan müzikal” olarak yer alan Notre 
Dame de Paris, Vivre, Belle ve Le Temps Des Cath&drales gibi 
unutulmaz şarkılarıyla da uzun yıllar müzik listelerinde üst 
sıralardaydı. 
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MAX MARA CUBE 
KOLEKSİYONU İLE RAHAT ŞIKLIK 


A n Max Mara'nın The Cube kolek- 
siyonu markanın araştırma felse- 
fesini yaratıcı fikirlerle ve teknik 
gelişmelerle buluşturuyor. İlk 
olarak 2008 yılında üretilen kaz 
tüyü palto koleksiyonu, her sezon 
yeni detaylar eklenerek gelişiyor. 
Cube paltolar hafifliği ve katlanı- 
labilirliği ile seyahatler için ideal. 
Cube paltoların küp şeklindeki 
çantaları da koleksiyonun kim- 
liğini oluşturuyor. Mantoların 
hafifliği ve katlanabilirliği saye- 
sinde, Cube koleksiyonu seyahat 
edenler için ideal. 


FAIRMONT GUASAR'A 
AVRUPA'DAN ÖDÜL 


New York'taki meşhur The Plaza'dan Londra'nın ikonik 
oteli The Savoy'a kadar 70'in üzerindeki otelinde, 100 yılı 
aşkın süredir hizmet veren otel zinciri Fairmont, İstanbul 
Mecidiyeköy'de kapılarını açan oteliyle ilk uluslararası 
ödülünü aldı. Küresel turizm endüstrisinin önemli etkin- 
liklerinden biri olan The International Hotel Awards kap- 
samında Londra'da 
gerçekleştirilen 
törende Fairmont 
Ouasar İstanbul, 
“Türkiye'nin en iyi 
şehir oteli” ve “Av- 
rupa'nın en iyi şehir 
oteli” ödüllerinin 
sahibi oldu. 


LNEADECOR'DAN ZİRVEYE 
ÖZEL STANT 


Türkiye İMSAD'ın hayata geçirdiği “Uluslararası İnşaatta 
Kalite Zirvesi”, bu yıl “Geleceğe Yatırım: Dijital Dönüşüm” 
temasıyla Hilton Bomonti Hotel'de gerçekleşti. Lincade- 
cor her yıl olduğu gibi bu yıl da zirvenin “tasarım ortağı” 
oldu. Lineadecor'un 
Dijital Dönüşüm tema- 
sına uygun olarak ta- 
sarladığı stant katılım- 
cılar tarafından büyük 
ilgi gördü. Üç boyutlu 
haritalama teknoloji- 
sinin kullanıldığı sanal 
mekanda ziyaretçilere 
gerçek bir mutfak de- 
neyimi sunuldu. 


..................................e.....80e.................................e.l......................... 


VETRİNA İLE 
ŞIK ADIMLAR 


Vetrina, sonbahar/kış sezonuna yeni markalarıyla coşkulu 
bir merhaba diyor. Cesare Paciotti, Ash, Inuikki, Hender- 
son, Casadei, Paloma Barcelö, Manuel Barcelö ve Eddy 
Daniele'nin yanı sıra bu sezon Vetrina ailesine Nira Ru- 
bens, Undun, Artselab ve H'oroNero da 
katılıyor. Her sezon tasarımlarıyla etra- 
fına eğlence saçan Les Petits Joucurs, 
bu kış Uzak Doğu'ya doğru yola 
çıkıyor! Ash, desenleri ve kovboy 
tarzı botlarıyla yeni sezona hızlı 
bir giriş yapıyor. Cesare Pa- 
ciotti ise bu sezon kla- 
sik ayakkabı kon- 
septine yeni bir 
yorum getiriyor. 


CAFE CROWN'DAN CHAJ 
LATTE SÜRPRİZİ 


Tüketicisini birçok yenilikle buluşturan Ülker Cafe Crown 
bu kez ürün gamına Chai Latte'yi ekledi. Chai Latte, yu- 
muşak içimi ve tarçın tadı ile öne çıkan özel ve pratik bir 
lezzet. Chai Latte, özellikle soğuk kış günlerinde sohbet- 
lerin vazgeçilmezlerin- 
den olmaya aday. Farklı 
lezzetlere sahip kahve 
çeşitlerine olan ilginin 
artmasıyla tüketicilerin 
farklı ihtiyaçlarını karşı- 
layan çeşitleri bünyesi- 
ne ekleyen Cafe Crown, 
Latte ve White Choco- 
late Mocha lezzetleriyle 
büyük ilgi çekiyor. 


EMPORIO ARMANI'DEN 
ÇARPICI AKSESUARLAR 


Emporio Armani'nin 2017/18 Sonbahar/Kış Kadın Ko- 
leksiyonu'nda hem gündüz hem gece kombinleri tamam- 
layacak ayakkabı ve çantalar yer alıyor. Siyah, deri, üzeri 
zımba detaylı ve siyah, kadife üzeri çiçek ve yaprak detaylı 
tote çantalar farklı tarzlarla uyum sağlıyor. Athleisure 
trendinin yükselişiyle yıldızı iyice parlayan sneaker'lar 
Emporio Armani koleksiyonunda beyaz, çiçek ve yaprak 
detaylı versiyonlarıyla karşımıza çıkı- 


yor. Modası hiç geçmeyecek ee m” «wv 
olan bilekte deri botlar vw a 
da koleksiyonda; siyah, “ Md v > 
, » 
deri, bantlı, taban kısmı iy v 
, le v f F 
kırmızı ve siyah gibi N g ay 
farklı versiyonlarıyla » 
yer buluyor. 


SERAFINA LEZZETLERİ 
VADİ'DE 


2014 yılında Türkiye'deki ilk şubesini Akmerkez'de açan 
ve geçtiğimiz günlerde üçüncü yılını kutlayan Serafina, 
Vadistanbul'da ikinci şubesini açtı. Dinesty Grup Yönetim 
Kurulu Başkanı Metin Şen'in Türkiye'ye getirdiği Serafina, 
yeni şubesiyle İtalyan mutfağını lezzet tutkunlarıyla bu- 
luşturmaya devam ediyor. 
Serafina pizza, makarna, 
et, balık ve tatlılarıyla şık 
ve rahat ortamda kendini 
evinde gibi hissettirerek 
hem öğle hem yemeği keyfi 
sunuyor. Vadistanbul Se- 
rafina, her cuma akşamı 
misafirlerine canlı müzik 
ziyafeti sunacak. 


LUXURİA İLE 
ŞIK SOFRALAR 


Sofra ve ev dekorasyonu markası Luxuria'da yenilikler bu 
sezon da devam ediyor. Luxuria koleksiyonunda yer alan, 
ürünleri dünyanın en önemli modern sanat müzelerinden 
British Museum of London ve Museum of Modern Art ma- 
ğazalarında satılan Nambg, “günlük yaşamda kullanılmak 
üzere tasarlanmış sanat” mottosu ile karşımıza çıkıyor. 
Mutfak, sofra aksesuarları ve dekoratif ürünler tasarlayan 
Nambö, ana bileşeni alüminyum olan bir metal alaşım kul- 
lanarak koleksiyonlarında fark yaratıyor. İçeriğinde yer 
alan gümüşün par- 
( laklığı ve demirin 
sağlamlığı ile öne 
çıkan Nambe; kesin- 
likle çatlamıyor, kırıl- 
mıyor ve kararmıyor. 


ADIDAS'TAN YENİ ALEXANDER 
WANG KOLEKSİYONU 


Adidas Originals, Alexander Wangiiş bir- 
liğiyle tasarlanan yeni kapsül koleksiyo- 
nunu modaseverlerin beğenisine sundu. 
Koleksiyonun ilham kaynağı, New York- 
luların en özgün iki alt kültürü olan rave 
partileri ve bisiklet kültürlerinin çakış- 
ması. Buiki farklı kültürün bir araya gel- 
mesi gibi cesur bir yaklaşım benimseyen 
koleksiyon, adrenalin ve aşırılıktan bes- 
leniyor. Adidas Originals by Alexander 
Wang, uniseks giysi ve ayakkabı koleksi- 
yonundan oluşuyor. Güneş sarısı, klasik 
siyah serinin öne çıkan renkleri olarak; 
saten, polar, fileli astar materyaller ve 
güçlü endüstriyel grafiklerle buluşuyor. 


PROLL İLE 
DUVARLAR ÇOK RENKLİ 


Painting Roll anlamında kullanılan Proll, çocuklara duvar- 
ları istedikleri gibi boyamaları için imkan veriyor. Gezegen- 
lerden mevsimlere, meyvelerden sayılara, trafik kuralların- 
dan deniz altındaki yaşama kadar dokuz farklı temadaki 
boyanabilir duvar rulosu Proll sayesinde çocuklar hem bil- 
gilerini artırıyor, hem de 
hayal güçlerini zenginleş- 
tirerek düşsel bir yolcu- 
luğa çıkabiliyor. 5 metre 
uzunluğundaki Proll; sa- 
dece duvarda değil, yerde, 
masada istenilen her yer- 
de kullanılabiliyor. Proll 
ürünleri okulumda.com/ 
proll adresinde satılıyor. 
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ADAM SELMAN'DAN LE 
SPECS'E ÖZEL KOLEKSİYON 


Arcana Optik tarafından Türkiye'ye getirilen dünyaca ünlü 
Avustralya markası Le Specs, tarzlarıyla dikkat çeken bir- 
çok Hollywood yıldızının gözdesi. Zamansız modelleriyle 
dikkat çeken marka, bu kez 
tasarımcı Adam Selman iş 
birliğinde hazırlanan ko- 
leksiyonuyla dikkat çekiyor. 
Sade, kolay giyinen ve şık- 
lığını koruyan kadınlardan 
ilham alarak Le Specs'e özel 
koleksiyon hazırlayan Adam 
Selman'ın klasik renklerin 
yanı sıra egzotik renkleri de 
eklediği koleksiyonun yıldızı 
cat eye gözlükler. 


TUDORS'DAN DİNAMİK 
TASARIMLAR 


Tudors, Sonbahar/Kış Koleksiyonu 
ile erkekleri günün her saatine uy- 
gun çarpıcı parçalarla buluşturuyor. 
Tudors'un yeni koleksiyonunda his- 
sedilen enerjik ve dinamik ruh, se- 
zonun favori renkleri ile birleşiyor. 
Yeni koleksiyonda beyaz, lacivert, 
kahverengi, bordo ve tonları düz, 
kareli ve çizgili özel tasarımlarla ön 
plana çıkıyor. Kazak, hırka, yelek ve 
trikolar doğadan ilham alan nefti 
yeşil ve onu tamamlayan bordo ve 
mavi renklerle buluşuyor. Son za- 
manların favorisi çiçek desenleri de 
koleksiyonda ağırlığını hissettiriyor. 


BAZI ŞEYLER 
OLMASA DA OLU 


(77 Eğilim Olmazsa maz 


Siz de Darüşşafaka'ya destek olun 


O 8 5 0 annesi ya da babası hayatta olmayan çocuklarımızın 
2 2 2 geleceğini aydınlatın. 


“1863 Darüssafaka 
186 CEMİ 


© 


| 


FINDIKKIRAN 


Bolşoy Balesi gösterimleri; klasik bale eserlerinin günümüzün 
en iyi koreograflarınca, dünya çapında dansçılarla 

sinema için yeniden yorumlandığı versiyonları İstanbul'da 
sanatseverlerle buluşturuyor. Koreograf Yuri Grigorovich 
tarafından ustaca yorumlanan ve bir Noel geleneği olarak 
tanımlanan Çaykovski'nin Fındıkkıran'ı, 17 Aralık günü 
16:30 PSM ekranlarında izlenebilecek. 


BOLŞOY BALESİ GÖSTERİMLERİ 


, MÜJDE MISIRLI 
İLE YOGA DVD'Sİ 


Uzun yıllardır Yoga'yla iç içe 


olan Hatha Yoga Eğit 


Müjde Mısırlı, sporisivkadın 


kanalı aracılığıyla bugüne k 


izleyicilere ve Yogaseverlere 


meni 


adar 


aktardığı tüm birikimini “Müjde 
Mısırlı ile Yoga” DVD'sinde 
topladı. Fiziksel, ruhsal ve zihinse 
açıdan insan gelişimindeki 


n değerli öğretilerden 
Yoga'yı, daha güçlendiri 
daha zorlayıcı hareketlerle 
zamanda enerjik bir spo 
dönüştüren Müjde Mısırlı, yu 
temelli eğitimiyle Yoga'da 


olan 
ci ve 
ayn 
a da 
tdış 
farkl 


bir deneyim sun 
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uyor. 


HAFTANIN KEŞFİ 


Geçtiğimiz günlerde Paris 
Hilton'ın da takipçileri ile 
paylaştığı melek tasarımlı kolyeler 
Türk takı tasarımcıları Ebru 

ve Bahar Niziplioğlu'na ait. 
Tasarımları &devondiamonds'dan 
takip edebilirsiniz. 


HAFTANIN KİTABI 


i FERRARI/Yİ ÇALAN FİL 
di Şafak Altun okuyucuyu akıcı bir dil ve 
i tertemiz bir Türkçe ile insan canlısının 


beyninin ve ruhunun derinliklerinde 
bir yolculuğa çıkartıyor. 


Haftanın etkinlik takvimi 


Petek KIRBOĞA - petek. kirboga&alem.com tr 


HAFTANIN 
MEKANI 


İş çıkışı ya da alışveriş sonras 
keyifli saatlere ev sahipliği 

yapan Gina, hafta içi her gün 
17.30-21.30 arasında Italyan 
atıştırmalıkları ve kokteylleri 
misafirlerinin beğenisine sunuyor. 
Her salı ve perşembe ise; Hülya 
Uysal'ın canlı saksafon performans 
akşam üstü keyfini ikiye katlıyor. 


MARK GUILIANA 
JAZZ GUARTET 


Cazın tekno damarına hayat pompalayan 
isimlerinden Amerikalı davulcu, eğitmen ve 
yapımcı Mark Guilliana, 30'lu yaşları devirmeden 
kendi lisanını yaratmayı başarmış bir isim. 

15 Kasım Çarşamba 21:30'da Babylon'da. 


i İİ KUZEY İSPANYA'YI 
/ FETHEDEN TURK 


“Zehab” adli sergisi Gama Art 
Gallery'de! her gidiş bir bilinmeyendir, 
önce adımlarını izler sonra yolu. 2000 
yılında ani bir kararla İspanya'nın 
kuzeyinde Cantabria'ya yerleşen Ömer 
İlksen Akçil, kısa sürede yaptığı sanat 
çalışmalarıyla İspanyol sanatseverlerin 
gözdesi haline geldi. 


KAFKAS 
TEBEŞİR 
DAİRESİ 


CATE 
BLANCHETT 


20:30'da Baba Sahne'de. 


İİ e yi “Kafkas Tebeşir Dairesi”, 
yılında izleyiciyle | Tiyatro Adam yorumu ile 
buluşacak olan üçüncü || | ) sahnede. "Epik beteri un 
filminde, yaklaşmakta i kurucusu Bertolt Brecht'in 
olan Norse kıyametine | 9A4 yılında kaleme 
tanık olacağız. i | aldığı, iyilik, dürüstlük, 
İ N | vicdan, özveri, adalet gibi 
A evrensel insanlık değerlerini, i 
yi i 
emek-mülkiyet ilişkisini 
i | sorgulayan/ sorgulatan " 
«> çarpıcı bir başyapıt. 15- 
: i 22-29 Kasım Çarşamba 


> 
— 
mi 


oodbodi 


Mehry Mu markasının yaratıcısı Güneş Mutlu 
Mavituncalılar, Sonbahar-Kış 2017/2018 koleksiyonunun 
perde arkasını anlatıyor. 


Lara MUTLU - lara.mutlu&alem.com.tr 


STİL İKONLARI Gi # 


“Lauren Hutton ve 
Wallis Simpson.” 


İLHAM ROTASI 


“Her zaman Marakeş.” 


“Verebileceğim en iyi stil tavsiyesi, kendinizi 
iyi hissettiğiniz parçaları giyin. Çünkü bazen 
yakışmayan da sizi mutlu ediyorsa, doğru 
seçimi yapmışsınız demektir.” 


MOODBOARD'U 


“The lover filmindeki tutkulu aşk 
ikayesi beni çok etkiledi. Filmi 
zledikten hemen sonra Paris'e 
gittim ve 1920'lerin ari deco 
havası ile Parizyen kadınların 
minimal şıklığını birleştiren bir 
ook hayal ettim. Hayalimdeki 
ikayeye uygun olarak kadife 
ve parıltılı ruganlar kullandım.” 


çe eği 


— 


EZ air , 
FAVORİ be glipped | n 
TASARIM OBJELERİ gi Üpedii ; Emi in 
Mari on mülk, sami Cop | MREMSSENRNNMME YEŞİL KADFE FEY DOK, PEMBE MİN 
limonları, Fyshan cam yumurtalar, Penhalligons : ; İ l GN E KADIFE FEY BOX VE MINI HAMMAM İ 
büyük kibrit kutusu bunlardan bazıları...” ir a BUCKET ÇANTA KOLEKSİYONUMDAKİ 
— UÇ FAVORİM.” 
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PRP /350) 


Design by 
STUDIO F-A-PORSCHE 


HORİZON TAL 
MEETS VERTİCAL 


P 77350 Discover the fascination of a kitchen 
which stands for what has characterised 
Poggenpohl and Studio F. A. Porsche over 
many years: concentration on the overall line. 


MASLAK YAPI” 


FİNE 


İNTERİORS 


Maslak Yapı Fine Interiors 
Selenium Panorama Residence 


Hoşsohbet Sk. 13/2 34349 


Gayrettepe İstanbul 
T: 490212 2795050 0 
FE: 4902122795051 


BOUCHERON 
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El YİN 


In 1893, Fröderic Boucheron is the first of the great contemporary jewelers to open a Boutigue on the Place Vendöme 
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